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RIDVAN ÇAKIR 
DİYANET İŞLERİ BAŞKAN VEKİLİ 


ünyada insan projesi olmayan sistemler vahşet üretir. İnр sanlık tarihi bunun misalleriyle doludur. Eğer bir sistem, insani değerler üzerine kurulmamış ve о sistemde insan fail değilse işte o zaman, insan dahil her şey eşya hükmündedir. Böyle bir anlayışın mahsulü olan ilim, teknik, sanat, edebiyat, екопоmik ve askeri güç vs. insani değerleri yani adaleti, barışı, eşitliği, sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı kendi emelleri uğruna birer araç görebilir. Bu durumda insanın, kendisi için istediğini başkaları için istemesi gerekmez. 

İslâm, Allah'tan başkasına kulluğu reddeden ve insanı merkez kabul eden ilâhi bir sistemdir. İnsanı âleme derik görür. Bu sebeple bir insani öldürmeyi bütün bir âlemi yok etmekle, bir insana ћаyat vermeyi de bütün bir âleme hayat vermekle bir tutar. İslâm eşitliği, adaleti ve hürriyeti esas alır. İnsanlar arası münasebetleri bu değerler üzerinden geliştirmeyi amaçlar. Yeni yüzyılda dünya, İslâm'ın bu temel ilkelerini görüp hayata geçirmedikçe kolay kolay sükünet bulamayacaktır. Zalim olmaktansa zulme uğramayı tercih ederim, diyen şarklı bir bilge gibi zulmü reddetmeliyiz. Ayrıca şu da unutulmamalı ki, zalimler ve zulüm taraftarları elbet bir gün kendi ektiklerini biçeceklerdir. İlâhi adalet bunu gerektirmektedir. 

Türk milleti, vatan bildiği toprakları şehitlerinin kanıyla suladı ме bugünkü hayatını şehitlerinin o mübarek kanlarına borçludur. 
Başkalarının canına, malına, namusuna vatanına saldırmadı, kendi canını, malını, namusunu ve vatanını savundu; kanını bu savunma uğruna akıttı. İslâm kültür ve medeniyetinin bin yıllık bayraktarlığını yapan bu millet, insani değerleri yücelttiği ve temsil ettiği için tarih sahnesinde her zaman hak ettiği yeri aldı. Dinine, diline, devletine, vatanına, tarihine, kültürüne, hasılı bütün değerlerine bağlı bu millete, milli şairimizin dediği gibi, "tefrika girmedikçe düşman giremez” ve yürekler "toplu vurdukça" onu hiçbir güç ме kuwvet, hiçbir "top sindiremez", 

Bu vatanın aziz gençleri! Milletimizin geleceği, ülkemizin Бекаsı sizin elinizdedir. Dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olunuz; kendi geleceğiniz, milletimizin ve ülkemizin geleceği için hiçbir zaafiyet duruşu göstermeyiniz. Kardeşlik şuurunuzu canlı tutunuz. Dünyada ve etrafımızda olup bitenleri milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, akılla ve sağduyuyla karşılayınız. İnanıyorsanız, gelecek sizindir. Gelecek zaten sizindir! 
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Hz. Peygamber ve Evrensel Değerler 


İslam'ın evrensel değerlerinin kendi insanımıza ve çağdaş dünyaya tanıtılması, tüm insanlığın istifadesine sunulması gerekir, 
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Dergimizin şekil ve muhteva olarak yenilenmiş ve хепginleştirilmiş yeni bir sayısıyla daha karşınızda olmaktan gerçekten heyecanlıyız. Geçen sayımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Bütün çabamız, sizden gelecek eleştiri ve katkılarla en iyiyi ve güzeli yakalamaya çalışmaktır. 


Etrafımızda çok kötü şeyler oluyor. Buna hiç kimse duyarsız kalamaz tabii. Sıcak bir savaşı birlikte yaşadık ve hâlâ da yaşamaya devam ediyoruz. Masum insanlar ölüyor; korumasız çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ölüyor. Şehirler düşer-Кеп akıl almaz yağmalama olayları yaşanıyor. Kim bu yağmacılar; medeniyetlere merkez olmuş şehirleri, tarih ve kültür miraslarını kimler yağmalıyor, neden bu yağmalama olaylarına seyirci kalınıyor; anlamak gerçekten mümkün değil. 

Çağımızın insanı koruyucu kalkanlarını yitirmiş durumdadır. Allah korkusu, ahlâk kaygısı, insanlık saygısı kalmamış toplumlar geleceklerini kendi elleriyle yok ediyorlar. Bugün, yüce dinimizin insanlığa sunduğu evrensel değerlere bütün bir insanlık olarak her zamankinden daha çok muhtacız. Burada tarihi görev yine bize, bizim milletimize düşüyor. Bu sebeple İslam'ın değerlerini, dünya görüşünü, kültür ve medeniyet anlayışını, insana bakışını tarihte olduğu gibi doğru temsil etmeli ve bölgemize, hatta bütün insanlığa yeniden kazandırmalıyız. 


Bize göre barış ve uzlaşma kavramları bir söylem olarak kalmamalı; bir dünya görüşü, bir hayat tarzı olarak ortaya konulmalıdır. Eğer kendinizle barışık ve uzlaşma halinde değilseniz başkalarına söyleyecek bir şeyiniz olamaz. İşte batı dünyası bugün, böyle bir çıkmazı yaşıyor. Etrafımızda olup bitenleri, kendimizi tanımadan anlamlandırmamız çok хогdur, Dünyaya yeni bir şekil verme sevdasında olanlara karşı kendi yerimizi ve konumumuzu güçlendirebilmemiz için, başkalarının bize bakışından çok bizim kendimize bakışımızdır önemli olan. Ben buyum diyebilen, kendi yerini kendi edinir. İşte millet olmak demek budur. 


Böyle bir anlayışla Nisan sayımızda haber kavramını kapak konusu yapmıştık. Öngörümüzde yanılmadık; günümüzde asıl savaş medyatik olan savaştır. Bu konuda kendi tavrımızı ortaya koymaya çalıştık. Bilgi kaynağı olarak sadık haberi inceledik, Haberin sıhhatini, haber araçlarını hangi ilkelerden yola çıkarak tartışmamız gerektiğini araştırdık. 
Gördük ki İslâm dini ve kültürü bu konuda da evrensel ilkeleri belirlemiş. Öyleyse bize düşen, bunları hayata geçirmek ve doğru temsil etmektir. 

Bu sayımızda sevgili peygamberimizi kapak konusu olarak ele alıyoruz. Okuyucularımız, yeni dönem sayılarımızı birbiriyle ilişkilendirerek değerlendirmelidirler, Sadık haber, sadık haberin yol göstericisi yüce peygamberimiz; gelecek sayımızda ise sınav ve hayat... Dergimizin her sayısı, bir bütünün çerçevelenmiş bir parçasıdır. Bütün ise ait olduğu- 


muz bütündür! 
Ра 





PEYGAMBER 


МЕ EVRENSEL DEĞERLER 








И Ankara Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


İslâm'ın evrensel değerlerinin kendi insanımıza ve çağdaş dünyaya tanıtılması, tüm insanlığın istifadesine sunulması gerekir. 


kati çeken hususlardan birisi, mesajın yoğun bir değerler sistemi içermesi ve 

bu değerlerin evrensel niteliğe sahip bulunuşudur. Bir başka deyişle mesaj, evrensel değerleгіп mesajıdır. 23 yıllık vahiy sürecinin Mekke döneminde, başta inanç olmak üzere adalet, doğruluk, istişâre, dayanışma gibi, hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili temel değerler zıtlarıyla birlikte ortaya konulmuş; Medine döneminde de bunlar üzerinde tekrar tekrar durularak bireysel ve toplumsal düzeyde uygulaması sağlarımıştır. Bu değerler, bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye değişmeyen, her coğrafyada, her toplumda ve her zaman geçerli olabilen, her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir. Onun mesajinın evrensel oluşu, bizzat Kur'an-ı Kerim'de "Biz seni yalnız ve yalnız bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik"”; "De ki 'Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim”"” ve ayrıca "Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resülü'nü hidayet ve hak üzere gönderen O'dur”” şeklinde ifadesini bulmuştur. Hz. Peygamber'in İslam" yayma ve genişletme faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alırıdığında, mesajı evrensel kabul ettiği ve uygulamayı bu yönde gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Bu değerlerin kaynağı, göklerin ve yerin sa-МЫ olan, tüm insanları yaratan ve Rahman sifatı onların hepsi için geçerli olan Allah "tır. O, birleştirici bir kaynaktır. Allahlın bütün insanla- 


| | z. Peygamber'in tebliğinde еп fazla dikп uymakta zorunlu tuttuğu ahlakı mutlak olarak kabul etmeyenlerin değerler sistemi ise, 15- ter istemez birtakım tarafgirliklerden, biyolojik ve sosyal bencilliklerden, sapkınlıklardan уе kendini aldatmalardan kurtulamaz. Bu ölçü dikkate alınmazsa, olaylar ilginç çeşitliliklerin biyolojik bencilliklerin curcunası ve gereksiz bir kör dövüşü olur.” Dolayısıyla Allah'ın elçisinin getirdiği mesaj evrenseldir. Ancak bu evrensellik, mesajın, önce Hz. Peygamber'in içinde yaşadığı topluma yönelik olmasıyla hiç bir suret- te çelişmez. 

Hz. Peygamber'in çeşitli alanlarda hayata geçirdiği değerlerin hepsini kaydetmek ve üzerinde ayrı ayrı durmak bu yazının kapsamını aşar. Ancak ana hatlarıyla bir göz atmak için şunlar kaydedilebilir: İnanç, aile, sevgi, saygı, can, mal, ırz güvenliği, özqecilik, dayanışma/yardımlaşma, doğruluk, ehliyet, adalet, eşitlik, istişâre, hürriyet, çalışma, cömertlik/ih- san/isar/infak, dostluk/arkadaşlık, cesaret/şeca- at, merhamet, iyilik duygusu, haklar, affedicilik, sabır, tevekkül, hoşgörü, barış, едер/ћауа, tevazu... Hz. Peygamber bu değerleri işlemiş, bizzat kendisi yaşayarak ve uygulayarak çevresine örnek olmuş, herkesin anlayabileceği bir dille yaygınlaşmasını, topluma yerleşmesini ve gelecek için de yol gösterici olmasını sağlamıştir, Bu suretle iyi örnek alan, iyi öğrenen, işini iyi yapan, her durumda dürüstlükten ayrılmayan ve işinin ehli insanların yetişmesini hedeflemiştir. Bu değerlerin her biri bireysel ve toplumsal açıdan çok önemlidir. Bunlar her şeyden evvel, kişiliği oluşturucu ve geliştirici, in- 


sanları birleştirici, çatışmayı ve kavgayı önleyici, toplum üyelerinin hepsini kapsayıcı ve ruhunu sarıcı özelliğe sahiptir. Durum ve çeşidi- ne göre değerlerde itidal, yani denge unsuru da ihmal edilmemiş ve hatta korunmuştur. Değerler üzerinde aşırılıklar, ifrat ve tefrit, yani fazlalık ve eksiklik yönündeki sapmalar kötülenmiştir. Değerlerin zulüm, yalan, bencillik qibi olumsuz yönleri, zıtları ve bunların toplum ve birey düzeyinde yol açacağı tahribat üzerinde dikkatle durulmuş, qerektiğinde müdahele edilmiştir. 

Hz. Peygamber'in getirdiği mesajın gerek teoride ve gerekse pratik alanda yanlı olmadıбілі da vurgulamak gerekir. Bu husus, mesajın evrensel oluşunun bir başka göstergesidir. 
Çünkü bu mesaj, kendinden olmayanları dışlayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma özelliği taşımaktadır. Hz. Peyqamber, getirdiği değerleri yanlı değil, evrensel olarak uygulamıştır. Bu noktayi bir örnekle, onun çocukların сап güvenliğine vermiş olduğu önemi detaya girmeksizin kaydederek açıklamak istiyoruz. Çocukların can güvenliği üzerinde Mekke döneminin ilk yıllarından itibaren durulmuş, bu konuda ayetler nazil olmuştur. 
Medine döneminde Hz. Peygamber, savaş ortamında bile bu ilkenin uygulanmasını sağlamıştır. Sözgelişi Huneyn savaşında çocukların öldürülmesini yasaklamıştır." Halbuki Huneyn'de öldürülmesi yasaklanan çocuklar müşriklerin çocuklarıydı. Müte"ye gönderdiği ordu- ya, sözlerinde durmaları, aşırı gitmemeleri; çocukları, kadınları, yaşlıları ve manastırlara çekilmiş kimseleri öldürmemeleri; hurmalıklara zarar vermemeleri, ağaçları kesmemeleri ve binaları yakmamaları konusunda talimat vermiştir.” Bu talimatta üzerinde durduğu hususların hepsi çok önemlidir ve herbiri, bir veya birden fazla değerin hayata qeçirilmesi konusunda mükemmel örneklerdir. Burada özellikle bir konunun, çocukların can güvenliğinin korunması hususunun altını çizmek istiyoruz. Her seyden önce bu talimat, çocukların öldürüldüди bir cahiliye ortamının akabinde, çocuk haklarınının en başında yer alan can güvenliğini içermektedir. Bunun yanısıra, orduyu ehl-i kitabın, özellikle Hristiyanların oturduğu bölqelere qönderirken bu talimatı vermesi ayrıca anlamlıdır. Buradan anlaşılıyor ki, onun nazarında, ebeveyni hangi irk ve dine mensup olursa olsun, çocukların can güvenliği değerlidir, önemlidir ve bu sağlanmalıdır. Bu uygulamaпіп çağımızda çocukların karşılaştığı dramla bir karşılaştırmasını yaparsak, değerlere bakış tarzı 





ve uygulamadaki fark kolayca anlaşılacaktır. 
Acı bir gerçektir ki, 2001 yılı itibarıyla, son 10 
yıl içinde dünyada savaşlar yüzünden 2 milyon çocuk katledilmiş, 6 milyon çocuk da yaralanmış, ya da ciddi bir şekilde sakatlanmıştır.” Bu son husus, günümüzün egemen uygarlığının evrensel değer anlayışının olumsuz cihetini de yansıtmaktadır. 

Hz. Peygamber'in mesajı, İslâm tarihi boyunca, az da olsa eksiklik ve istisnalar bulunmakla birlikte, onun gösterdiği çizgide ve faaliyetleri ışığında uygulanmıştır. Meselâ insana, insanların can, mal ve irz güvenliğine verdiği değerin yansımalarını ele alalım. Klasik dönem İslâm tarihinde Kudüs'ün iki fetih ve bir işgal karşısındaki durumuna karşılaştırmalı bir bakış, hem bu hususun, hem de Batı uygarlığının benzer konudaki uygulaması arasındaki farkın net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Hz. 
Ömer Kudüs'ü barış yoluyla fethetmiş, gayr-i müslim halkırı сап ve mal güvenliğini, kararlaştırılan bir vergi karşılığında antlaşma ile güvence altına almıştır.“ Ama şehrin 492/1099 yilında Haçlılar tarafından işgalinde ise, tüm müslümanlar öldürülmüş”, yahudiler, müslümarılara yardım ettikleri gerekçesiyle, sığındıkları sinaqoqlarla birlikte yakılmış, cesetler, sokaklar- da, dize kadar yükselen kan gölünün içinde (kalmıştır. 
Haçlıların elindeki 
Kudüs'ün Selahaddin-i Eyyübi tarafından 583/1187 yılındaki fethinde kimsenin burnu kanamamış, Haçlılar fidye karşılığında serbest birakılmuıştır."© Bu karşilaştırmayı yapmaktaki amacimiz, asla iki uygarlık arasındaki çizgiyi kalınlaştırmak veya netleştirmek değil, değerlere bakış ve pratikteki uyqulama konusundaki farkı yansıtmaktır. 





İslâm medeniyetinin doğuşunda ve gelişmesinde İslâm'ın değerler sisteminin etkisi büyük olmuştur. Çünkü bu sistem sayesinde birey ve toplum, rühi yönden gelişir, dinamiklik kazanır, güçlü ve yapılandırıcı hale gelir. Aynı zamanda kendisi için neyin değerli, neyin değersiz, neyin gerekli, neyin gereksiz ve neyin zararlı, neyin zararsız olduğunun bilincine varır. Değerler, Müslümanların bilimi çok kiymetli bir uğraş olarak görmelerine ve önemli bir kurum olarak sosyal yapıya yerleştirmelerine vesile olmuştur. Onlara öteki kültürleri araştırma, bu kültür ögelerinden işine yarayanları seçme, elde edilenleri değerlendirme ve özümseme gücü ve yeteneği kazandırmıştır. 
Daha sonra da bunları kendi potasında eriterek, yüksek düşünce ürünlerini ortaya çıkarabilmelerine ve yeni bir medeniyet kurabilmelerine vesile olmuştur. 

Hz. Peygamber'in getirdiği değerler sisteminin günümüzdeki ve gelecek yıllardaki önem ve değerini, bir kısım güncel olumsuzlukları sıralayarak açıklamaya çalışalım. Tüm dünyada ırkçı davranışlar artış göstermektedir. 
Çocuklar, gençler, hanımlar, güçsüzler fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Aile içi şiddet hiç azımsanmayacak ölçüde uygulanmaktadır. Aile hayatında zayıflamalar, çözülmeler ме dağılmalar meydana gelmektedir. Sosyal ve екопоmik dengesizlikler, bencil eğilimler, fakire merhametsizlik, güçten başka hiçbir şeyi saygıya değer bulmayan anlayış, acımasız ve hak tanı- 


“ayan rekabet, saldırganlık artış göstermekte- 


dir. Hak ve hürriyetlerin tanınmasında olum- 


suzluklar yaşanmaktadır. “Bedensel haz tutkun- 


luğu, içki, kumar, uyuşturucu kullanımı... çoğalmaktadır. Вб esine bir ortamda Hz. Peygamber iri: getirdiği. değerlere ne ölçüde ihtiуас bulunduğu: “ortadadır: Bütün bunlara ek 





© olarak, günümüz dünyasında, değerlerle ilgili 


olumlu: uygulamalarin qenellikle teknolojik gelişmelere eşlik edemediği, medeniyetin temeli olan değerlerin hayata geçirilmesinde çoğu гаman yetersiz ve zayıf kalındığı da gözlemlenmektedir. Bunlardan bir kısmı günümüzün hâkim: шудагіңіліп âdetâ simgesi haline gelmiş, bir kısmı çeşitli etkenlerle bizim toplumumuza da sirayet etmiş ve bu sirayet halen devam etmektedir. Şüphesiz bizdeki olumsuz gelişmelerde değerlerimizden uzaklaşılmasının, bunlarin örselenmesinin ve yıpratılmasının da büyük 

çapta etkisi olmuştur. Böylesine bir ortamda İslam'ın evrensel. değerlerinin kendi”insanımıza ме çağdaş dünyaya tanıtılması, tüm insanlığın istifadesine sunulması gerekir. Bu, insanlığın evrensel kürtuluşuna da katkıda bulunmak demektir. Çünkü Hz. Peygamber'in hayata geçirdiği değerler, sadece İslam dünyasının değil, bütün insanlığın özlemlerine cevap verebilecek niteliktedir. О nedenle bunların evrensel boyutta ihya edilmesi ve ortaya konulması önemlidir. Bunu yaparken, bütün dünyanın olumlu düşünce ürünlerinden yararlanılabileceği de unutulmamalıdır. Çünkü esasında Hz. 
Peygamber de insanlığın olumlu birikimlerinden faydalanmaya açıktı. Olumsuz gelişmelerin önlenmesinde Hz. Peygamber'in getirdiği değerlerin öncülük yapacağını düşünmek, hiç de işin kolayına kaçmak veya hayal kurmak değildir. Sözgelimi, alkolizm sorunuyla sadece İslam"ın başa çıkabileceğini batılı düşünürler bile kabul etmektedir. Prof, Julius Hirsch, Hz. 
Peygamber'in bu konudaki başarısını şu sözleriyle takdir etmektedir: "Hz. Muhammed Kur'an aracılığıyla içkiyi yasaklamış ve yüzyıllarca büyük insan kitlelerini içkinin zararlarından koruyabilmiştir. Bu netice, XX. yüzyılda Ameri- ka'da her çeşit propagandaya ve bilimsel ilerlemeye rağmen elde edilememiştir” 

Hz. Peygamber'in getirdiği değerler sistemi, İslamiyeti kabulünden bu yana Türk Milletine azim aşılamış, amaçları hususunda yol gösterici olmuş, ruh enerjisi vermiş, kamu bilinci ve medeniyet çerçevesi oluşturmuştur. 
Türk milletinin bilim ve düşünce hayatının gelişmesine ve şekillenmesine katkıda bulunmuş, gerçekleştirdiği yüksek düzeyli çalışmalara yön vermiş, meydana getirdiği büyük sanat eserlerine ve kurumlara ilham kaynağı olmuştur. Bireysel huzurun ve toplumsal istikrarın sağlanmasına vesile teşkil etmiştir. Bugün bu değerleri iyice anlayıp özümseyerek yaşanan kültürün parçası haline dönüştürebilirsek, insan ilişkilerine yansıtabilirsek, küreselleşen dünyada ve Batı'nın değerlerine her zamankinden çok açık hale geldiğimiz bir ortamda, hem kimliğimizi koruyabilir, hem de başkalarının değerlerini doğru bir şekilde anlamlandırıp, onlarla sağlıklı ilişkilere girebiliriz, 
1. Sebe, 28. 
2. A'raf, 158. 
3. Fetih , 28. 
4. Yılmaz Özakpınar, İnsan Düşüncesinin Boyutları, Ankara 2002, in “ilim, İl, 458: İbn Sa'd, ll, 151. 
dəə Meğüzi, tah. Marsden Jones, London 1986, |І, 757- қ ыр mun ву, Günümüz Dünya Sorunlan, İstanbul 2001, 
5. i 
Taberi, Târih, tah. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, Beyrut, ts. 
їп, 609 
9. İbnüflEsir, el-Kümil !1-тат, Beyrut 1966, X, 283, 
10. İbrü'l-Esir, XI, 549. 
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Mitolojik Bir Kahraman Değil 
Hayatın İçinden Bir Şahsiyettir 


Hz. Peygamber'i diğer dinlerde inanılan birçok dinsel şahsiyetten, din kurucusundan ve liderden ayıran en temel özelliklerden birisi hiç kuşkusuz onun, Allah'tan vahiy alan bir peygamber olmasının yanında, Kur'an'ın ifadesiyle bizim gibi bir beşer olmasıdır. Hz. Peygamber'le ilk karşılaşmasını anlatan Ebü Rimse et-Teymi'nin şu sözleri ilginçtir: "Ben Resülüllah'ı, іпsanlara benzemeyen bir şey zannediyordum. Ancak bir de gördüm ki o da bizim gibi uzun saçlı bir insanmış.” Evet, Resülullah da bizim gibi bir insan; çalışan, yemek yiyen, çarşıda gezinen, oturan, kalkan, ihtiyaçlarını gideren bir in- | 

п... Ahlâki yönden diğer insanlardan üstün mümeyyiz | ğildi. 
özellikleri olsa da, normal insani özellikleri ve ihtiyaçları açısından onlar qibi olan bir beşer... 

Hz. Peygamber'in bu durumu, Kur'an'ın nazil olduğu dönem Arap toplumu için kabul edilemezdi. Çünkü, İslâm dışı inanç sistemlerinin birçoğunda olduğu gibi, cahiliye dönemi Arap inancında da Allah ile insanlar arasında aracı oldukları kabul edilen şahsiyetler, her yönden sıradan insanlardan ve diğer varlıklardan farklı olmak durumundaydılar, Tıpkı, Al- 


Hz. Muhummed, müdzeyi güçler ve metafizik yetiler açısından da Allah'ın Кеп- 


disini peygamber olarak 


seçmesi, vuhyetmesi ve isra vb. bazı nimetlerle onu taltif etmesi dışında, fazilaca diğer insanlardan 
| farklı olan bir yapıda de- 








Doç. Dr. Şinasi Gündüz 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lah'la insanlar arasında aracılar olduklarına inandıkları putların, her ne kadar cansız, sıradan taş, ağaç ve metal parçalarıyla temsil edilseler de, içlerinde tanrısal ruhlar barındırdıklarına ve böylelikle doğaüstü bazı güçlere sahip olduklarına inandıkları gibi, cahiliye dönemi Arapları, peygamberlerin de diğer insanlardan farklı dünyevi ve metafizik güçlere sahip olmasını bekliyorlardı. Bu nedenle onlar, 
Hz. Peygamber'in risaletine şiddetle karşı çıktılar. Zira, onlara göre Ö, ne dünyevi zenginlik, maddi güç vb. yönden ne de birtakım olağanüstü güçlere ve yetilere sahip olma yönünden diğerlerinden farklıydı. 
Gerçekten de Hz. Peygamber, sıra dışı zenginlikler ve güçler sahibi bir kişi değildi. 0, Kureyş kabilesine mensup Abdullah'ın oğlu, yetim Muhammed'di; dedesi ve amcasının bakımıyla büyümüş, müstakbel eşi Hatice'nin yanında çalışıp geçimini temin etmişti. Dolayısıyla о dönemde maddi güç, zenginlik ve 505- yal-siyasal tanınmışlık açısından, kendisinden çok daha ön plânda olan şahıslar arasından seçilip peygamber olması, onlar açısından а5- la düşünülemeyecek bir şeydi. Aynı şekilde Hz. Muhammed, mucizevi güçler ve тегаћzik yetiler açısından da Allah'ın kendisini реуgamber olarak seçmesi, vahyetmesi ve isra vb. bazı nimetlerle onu taltif etmesi dışında, fazlaca diğer insanlardan farklı olan bir yapıda değildi. Oysa, yalnızca cahiliye dönemi Arap inancında değil, Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde, Ortadoğu, Yunan, Roma уе Mlisır dinlerinde de dinsel önderler, liderler, peygamberler vb. şahsiyetler olağanüstü güçlerle techiz edilmiş yapılarıyla, diğer insanlardan ayrılmaktaydılar. Örneğin, Hıristiyan inancında yalnızca Tanrı oğlu olduğuna inandıkları Hz. Isa değil, havarilerle Pavlus gibi şahıslar da ölüleri diriltmek, körleri, sağırları iyileştirmek gibi mucizevi yetilerle diğerlerinden ayrılmaktadırlar. Benzer şekilde Yahudi geleneğinde Hz. Yakub, tanrıyla bile güreş tutup onu yenen bir kahraman olarak değerlendirilir. 


Keza Eski Misir, İran ve Roma dinlerinde imparatorlar, 


ya da tanrıların yeryüzünde hu- 
ІШІ etmiş halleri olarak düşünülen yarı tanrısal varlıklar olarak görülür ve onların sosyal ме siyasal açıdan ellerinde Бшипdurdukları güçler yanı sıra, hiçbir insanda bu-İunmayan doğaüstü mucizevi yetilere sahip olduklarına da inanılırdı. Hatta yalnızca bu şahsiyetler değil, onların eşleri, çocukları ve akrabalarının da diğer insanlardan her yönden farklı oldukları kabul edilirdi. 

işte, Hz. Peygamber'i diğer dinsel şahsiyetlerden ayıran en temel özelliklerden birisi budur: 0, olağanüstü güç ve yetilerle donatılmış bir mitoloji kahramanı ya da yarı tanrısal bir varlık değildir. Hz. Aişe'nin ifadesiyle о “kendi elbisesini yamayan, koyununu sağan ve kendi işini bizzat kendisi yapan “bir şahsiyettir. Sevecen bir eş, şefkatli bir baba ve sadık bir arkadaştır. Gerektiğinde insanlara danişan, fikir alışverişinde bulunan, onlarla sakalaşan, misafirini ağırlayan, güçsüzlere, hak sahiplerine yardım eden ve onların sıkıntılarını paylaşan bir dosttur. Yine O, Allah'a соқса 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risi budur: 0, ојада- | 


nüstü güç ve уеШене | donatılmış bir mito- 
Тој! kahramanı ya да | lardan farksız olduklarının bilin- 


yarı tanrısal bir varbizzat tanrılar sınıfından gelen ) fik değildir. 





dua edip yakaran ve yakın arkadaşlarından da kendisi için Allah'a dua etmelerini isteyen bir kuldur. 


Hz. Peygamber, ne kendisine ve ailesine ne de diğer insanlara insanüstü özellikler atfedilmesini uygun gördü, buna asla izin vermedi. Ayrıca Kur'an da ondan, hitap ettiği insanlara bunu sık sık hatırlatmasını istedi. Bu doğrultuda o, etrafındakilere, Kur'an'ın ifadesiyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum; gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece 
= bana vahyolunana uyuyorum.” 


Hz. Peygamber'i di-| uyarısında bulundu. Yine Hz. Muğer dinsel şahsiyet-| hammed, Mekke'nin fethi sonrası lerden ayıran en te- Yanına gelen ve korku içinde, tir mel özelliklerden bi- tir titreyen şahsı; "kendine gel: ben 


İ bir kral değilim, sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" diyerek uyardı. Son olarak, 0, kendisi gibi aile efradının da diğer insan- 


cindeydi ve zaman zaman etra- 
— fındakileri bu konuda uyarma ge- 
| reğini duydu. Örneğin, güneş tutulması olayının, oğlu İbrahim'in vefat ettiği güne denk düşmesi üzerine kimilerinin, güneşin İbrahim'in ölümü üzerine tutulduğunu ileri sürdüklerinden haberdar olduğunda, onları; "şüphesiz güneş ile ay, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar, hiç kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar. Sizler, bunları tutulmuş gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua ediniz..." şeklinde uyardı. 


Özetle, bütün bunlar, fıtrata, akla hitap eden ve insanı sıklıkla düşünmeye, tefekkür etmeye çağıran Allah'ın dini İslâm'ın, diğer birçok dinde örneklerine sıkça rastladığımız, din kurucusu, önderi ya da peygamberi olarak görülen şahsiyetlerin, insanüstü özelliklerle techiz edilip tanrılaştırılmalarına ve mitolojik kahramanlar haline getirilmelerine şiddetle karşı çıktığını ortaya koymakta ve Hz. Muhammed'in tavır ve davranışlarıyla bütün insanlar için bir model, bir örnek olan, hayatın içinden bir kahraman olduğunu anlatmaktadır. 


SÜNNETE UYMA: 


TAKLİT DEĞİL (61:13 ЛЕТ? 


z. Muhammed (s.a.5.)'in, Allah'ın elçisi Н: sıfatıyla, bütün Müslümanlara 

örneklik ve önderliğinin bir ifadesi olan Sünnet, asırlar boyu, hem mahiyeti, hem de anlaşılması açısından ihtilaflara konu olmuştur. Evrensel bir dinin Peygamberi olan Hz. 
Muhammed'in mesajı ve örnekliği de evrensel olmak durumundadır. Esasen, Hz. Ademle başlayan ve diğer peygamberlerle devam eden ilahi vahyin temel ilkeleri, bütün insanlığı muhatap almaktadır. O yüzden bütün реуgamberlerin ilk muhatapları kendi kavimleri olsa da, getirdikleri inanç, ibadet ve ahlâk ilkeleri bütün insanlığa yöneliktir. Hz. Миһатmed"in örnekliği, içinden çıktığı toplumla sınırlı olmadığına göre, bu örnekliğin, diğer bir deyişle O'nun sünnetinin işlevselliğini sürekli kılmanın yolu O'nun nasıl ör- | 


nek alınacağını bilmekten ge- Örnek almak, insanın kişilik ve davranışların- 


çer. 
Hz. Peygamber'e itaati em- 
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DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


siz bir davranıştır. Kişi çoğu kez taklit ettiği şeyi ya da kimseyi niçin taklit ettiğinin ayırdında olmaz. Dilimize yerleşen "körü körüne taklit etmek" deyimi bu durumu açıklamaktadır. 

Örnek almada, örnek alinan davranışı benimsemek ve içselleştirmek amaçlanırken, taklit etmede böyle bir amaç yoktur. Başka bir deyişle, örnek almak öze ilişkin bir faaliyetken, bir şeyi, altında yatan illet, sebep, amaç, hikmet ve ilkeye bakmadan olduğu gibi tekrarlamak demek olan taklit şekilsel ve biçimsel bir eylemdir. 

Örnek alınan obje değişse bile, örnek alma faaliyeti- örnek almaya elverişli unsurlar olduğu sürece- bir devamlılık arzeder. Halbuki, genellikle bilinçsiz bir faaliyet olan taklidin objesi ve konusu değiştiğinde taklit eden, taklidi- ne son verir veya değişimin farkında olmazsa taklit etmeye devam eder. 

Örnek almak, insanın kişilik ve davranışlarında ciddi ve kalı- 


reden"ve O'nda bizim için gü- |da ciddi ve kalıcı deği-| e, değişimlere yol açar. Taklit 


zel bir örnek bulunduğunu vurgulayan'” ayetler ışığında, Hz. 


şimlere yol açar. Taklit ise kişinin sadece davranışların- 


da yüzeysel ve biçimsel bir de- 


Muhammed'e tabi olup O'nu |ise kişinin sadece дауга- | öişim doğurur. 


örnek almanın gerekliliği konusunda hiçbir müminin şüphesi 


nedir ve bu nasıl gerçekleşecektir? Örnek almakla taklit etmek arasında ne gibi farklar vardır ve bu ikisi zaman zaman birbirine karıştırılmakta midir? Din açısından matlub уе makbul olan hangisidir? gibi sorulara verilecek cevaplar konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Örnek almak, bilinçli bir faaliyettir. Örnek alan kişi, örnek aldığı obje (kişi veya davranış) yi niçin örnek alması gerektiği bilinciyle hareket eder. O'nda örnek alınması gerekli olan özellikler ve nitelikler bulunduğunu ve bunlaгі benimsemesi halinde kendisi için faydalı olacağını düşünür. Taklit ise genellikle bilinç- 


gurur. 


nışlarında yüzeysel ve) 
olamaz. Ancak, örnek almak | biçimsel bir değişim do- 





Hz. Peygamber'in sünnetini doğru anlamak ve O'nun örnekliğini iyi kavrayabilmek için yukarıdaki farkların dikkate alınması kaçınılmazdır. Çünkü 
Kur'an-ı Kerim, atalarının yolunu körü körüne taklit eden insanların bu tutumlarını kınarken taklidin kötülüğüne işaret etmekte"", dolayısıyla bizden Hz. Muhammed'i taklit etmemizi (teşebbüh) değil, örnek almamızı (ittiba, teessi) istemektedir. İnsan olması itibariyle Hz. 
Muhammed'in maruz kaldığı bazı yanılmalara işaret etmesi de” Onun bütün davranışlarını olduğu gibi taklit etmememiz gerektiğini göstermektedir. 

Kur'an-i Kerim, Hz.Muhammed'in üstün ahlâki kişiliğine, insani erdemlerine temas ettiği halde, fiziki özelliklerine, gi- | Taklit ancak, ibadetle- değiştirilmesi örneğinde görül- 


yim-kuşamına, yeme-içmesine, dünyevi becerilerine temas et- 


rin şekli boyutunda söz 


düğü gibi" bazen O, ashabından gelen bir uyarıyı dikkate al- 


memiştir. Örneğin Kur'ân-ı Ke- konusu olabilir. Örneğin mış, mesela, kendi istemediği rim”de, "O'nun yüce bir ahlâk namazın kılınışı, Haccın) halde, arkadaşlarının arzusu sahibi olduğu", “müminlere eda edilişi ancak Hz. üzerine Uhud Savaşında düşma- 


karşı şefkatli ve merhametli olduğu", “utangaç olduğu"”, 
"nazik ve yumuşak kalpli oldu- 


Peygamberin uygulaması izlenerek öğrenile- meyvelerinin üçte biri karşılığın- 


| m şehir dışında karşılamıştır." 
Hendek Savaşında, Medine 


ğu" ifade edilmiş, ancak sira- | bilir. İbadetlerin şekli da kuşatmayı kaldırmaları için dan beşeri faaliyetlerine fazla | boyutu akılla, mantıki Gatafarı Kabilesiyle anlaşma 


değinilmemiştir. Çünkü onun beşeri yönü örnekliğe konu teşkil etmemektedir. Bu yüzden 


çıkarımla, kıyasla tesbit edilemeyeceği için bu 


yapmak isteğine karşı çıkan ashabının bu tutumlarına sayqı gösterip anlaşmadan vazgeç- 


Kur'ân-ı Kerim, O'na itaat edil- / konuda sınırlı bir taklit| miştir."“ 


mesini isterken peygamberlik söz konusudur. Ancak 


Hem Kur'ân-ı Kerim'den, 


misyonuna, örnek gösterirken | bunların hikmetleri ve hem de Hz. Peygamberin tatbi- 


de ahlâki meziyetlerine dikkat çekmiştir. 


davranışlarının körü körüne taklidini değil, bilinçli olarak örnek alınmasını 15- temiş, şekle ya da görüntüye değil, maksada önem verilmesini arzu etmiştir. Örneğin, ashabıyla birlikte kıldıkları bir namaz esnasında terliklerini çıkartan Hz. Peygamber, cemaatın da çıkarttıklarını görünce onlara bu davranışlarının sebebini sormuş ve sırf kendisi yaptığı için yaptıklarını öğrenince, "Ben terliklerimde pislik olduğunu fark ettiğim için çıkorttım"” diyerek onların maksada dikkat etmediklerini ima etmiştir. 

Hz. Peygamber; "Benim namaz kılışımı gördüğünüz gibi namaz kılınız"" dediği halde, "benim gibi giyinin”, "benim gibi уіуіп-ісіп”, "benim gibi yatın-kalkın" dememiş, kısaca kendi kişisel zevk ve tercihini başkalarına егпpoze etmemiştir. Örneğin kendisine ikram edilen keler, yani bir nevi iguana etini, alışkın olmadığı için yememiş fakat yanındakilerin yemesine de engel olmamıştır."" 

Hz. Peygamber'in etrafındaki seçkin arkadaşları da körü körüne bir taklit anlayışı içinde olmamışlardır. Örneğin Hz. Ömer, Hudeybiye antlaşmasının müslümanların aleyhine görünen şartlarını kabul etmesi üzerine Hz. Peygambere itiraz etmiş"”, yine Onun münafıkların lideri Abdullah b. Übey b. Selül'ün cenaze namazını kılmasına karşı çıkmıştır." 

Hz. Peygamber'in birçok konuda ashabıyla istişare ederek bundan çıkan sonuca göre hareket etmesi de, kendisinin bilinçsizce taklit edilmesini istemediğini ortaya koymaktadır. 
Bedir Savaşında, Müslüman tarafın mevziinin 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amaçları da akılla kav- 
Hz. Peygamber'in kendisi de |" anmak durumundadır. | yerine, bilerek, anlayarak, düşü- 





katından anlıyoruz ki dinde taklit hoş karşılanmamış, bunun 


merek, ibret alarak dinin hükümlerine uyulması istenmiştir. Bu yüzden inanç alanında bile taklidi iman yerine tahkiki (araştırmaya dayalı) iman tavsiye edilmiştir." Taklit ancak, ibadetlerin şekli boyutunda söz konusu olabilir. Örneğin namazın kılınışı, Haccın eda edilişi ancak Hz. Peygamberin uyqulaması izlenerek öğrenilebilir. İbadetlerin şekli boyutu akılla, mantıki çıkarımla, kıyasla tesbit edilemeyeceği için bu konuda sınırlı bir taklit söz konusudur. Arcak bunların hikmetleri ve amaçları da akılla kavranmak durumundadır. 
Hz. Peygamber'in Sünnetini (örnekliğini) günümüzde işlevsel kılabilmek ve sonraki nesillere de canlı bir şekilde aktarabilmek için, O'nun söz ve davranışlarının arkasında yatan amaçları iyi tespit etmeli ve O'nu niçin örnek aldığımızın bilincinde olmalıyız. 
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© Бос. Dr. Halil рате 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Yüce Allah Hz. Peygamber'e, "Kur'an ve hikmeti öğreten bir peygamber" olarak özel bir konum ve değer atfetmekte, müminlere böyle bir peygamberin ümmeti olmanın şuuruna varmaları yönünde pek çok ayetteki açık emirlerin yanında, yine pek çok ayette işaret ve teşvikte bulunmaktadır. 


Шаһ, yarattığı insanı karanlıklar için- 

A: bırakmayacağını, bu konuda огtaya çıkacak bütün engellerin ortadan kaldırılacağını şöyle dile getirmektedir: 

"Kafirler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır” (Maide, 67). İşte nübüvvet/peygamberlik kurumunun varlık sebebi bu ilâhi hükümdür. 

Yüce Allah, bu kurumun son halkası olarak Hz. Muhammed (5.a.5)'i göndermiş, kiyamete kadar yaşanacak insanlık 

macerasının O'nun уо! göstericiliğinde tamamlanmasını 

takdir etmiştir. Bu yol 

göstericiliğin önemini 












ve nasıl gerçekleşeceğini Allah, müminler üzerinden şöyle ortaya koymaktadır: "Andolsun, Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle, büyük bir lütufta bulunmuştur” (Nisa, 164). 


Ayetin temel mesajı, Hz. Muhammed'i peygamber olarak göndermekle, Allah'ın müminlere genelde bütün insanlara- büyük bir nimet bahşetmiş olduğudur. Aynı 

husus Bakara süresinin 129, 
Cumu'a süresinin ikinci ayetinde de vurqulanmaktadır. 


Ayetin içeriği bu ni- 
` metin, Hz. Peygamber üzerinden ne şekilde gerçekleştiğini dile getirmektedir. 


Hz.Peygamber”in, "(Allah”ın) ayetlerini okuyan" nitelemesi ile 

ön plana çıkarılması, peygamberlik görevi- nin temel iki 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cephesinden biri olan ve Maide süresinin 
67. ayetinde açıkça ifade edilen tebliğ görevine işarettir. 


Bilindiği üzere Hz. Peygamber, gelen ayetleri öncelikle okuyarak, ilâhi mesajı іпsanlara ulaştırıyordu. Bu mesajları kabul edip, inançlarına ме ргаtik hayatlarına, mesajların içeriğine göre şekil ve yön verenler, mümin ve müslüman olarak her tür- 





lü yanlış inanç ve davra- nin тапа ve maksatlarını 


nıştan uzaklaşıyor, “arınıp | tertemiz" oluyorlardı. | 


Peygamberlik görevi. (yordu. Bunun temel yolu 


nin ikinci cephesi de in- | sanlara ulaştırılan ilâhi mesajların sözlü ve pratik olarak açıklanmasıdır (teybin görevi). Kur'an bir çok ayette bu görevin önemini vurgulamaktadır (Nahl, 
44). Ayette geçen "Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber" ifadesi, işte bu göreve işaret etmektedir. "Kitap" Kur'an-ı Kerimdir. Vahy süreci devam ettiği için henüz bir kitap haline getirilmemiş olan Kur'an'dan "kitap" diye söz edilmesi, bunun gelecekte gerçekleşecek olması itibarı iledir. Kur'an bir çok ayette bu yönteme baş vurmaktadır. 


Hz. Peygamber'in Kitab'ı/Kur'an'ı öğreten bir peygamber diye nitelendirilmesi, O'nun teybin (Kur'an'ı açıklama) görevine işarettir. Nitekim bu görev, "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik” (Mahi, 44) ayetinde, açıkça ifade edilmektedir. 


Resülüllah'ın Kur'anı açıklaması, onun ayetlerinin mana ve maksatlarını açıklaması şeklinde oluyordu. Bunun temel yolu da, O'nun Kur'an merkezli bir hayat уаşaması, yani Kur'an'ı pratik hayatına uygulaması idi. Hz. Aişe'nin, "Allah Resülü”nün ahlâkı Kur'an'dan ibaret idi" (Müslim, Salât, 139) şeklindeki tespiti, bu gerçeğin ifadesidir. Bununla birlikte, yine de Kur'an muhataplarının, sahabilerin anla-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Resülüllah'ın 


açıklaması, onun ayetleriaçıklaması şeklinde olu- 


da, O'nun Kur'an merkez- 
| 

li bir hayat yaşaması, yani Kur'an'ı pratik hayatı- 


па uygulaması idi. 


yamadıkları hususlar oluyor, bunları Hz. 
Peygamber'e sorarak öğreniyorlardı. Bazen de herhangi bir soru yöneltilmediği halde, yanlış anlaşılan bir hususu düzeltmek, ya da harici bir gerekçe olmadan sırf bilgilendirmek maksadıyla da ayetleri açıkladığı oluyordu. 


Hz. Peygamberin 
Kur'an'dan başka, bir de 
"hikmet"i öğretmesi söz konusudur. Acaba O'nun öğrettiği bu "hikmet" ile ne kastedilmektedir? 
"Hikmet" kelimesi Araplarca, "Nefsi kötülüklere karşı uyaran, iyiliği öğütleyen, mutluluk ve mutsuzluk yolunda kazanılmış tecrübeleri aktaran, ahlaki düsturları içeren qenel geçer sözler" anlamında kullanılıyordu. Kur'an'daki anlamı ile ilgili olarak, 
"Dini bilmek ve din konusunda derin bilgi ve anlayış ve ona tabi olmak" (Malik b. 
Enes), "Allah'ın, ancak Peygamberin açıklaması ile bilinebilen hükümlerini ve bunların delalet ettiği benzeri şeyleri bilmek" (Taberi, 1, 607) gibi çeşitli açıklamalar yapılmıştır. 


Kur'an'ı 


İmam Şafii ise "hikmet"in, Hz. Реудатber"in sünneti olduğunu ifade ederek, bunu Sünnet"in dinde hüccet (bağlayıcı delil) olduğuna delil olarak kullanmaktadır (er-Risale, 5,78 ). 


Durum ne olursa olsun, yüce Allah Hz, Peygamber'e, "Kur'an ve hikmeti öğreten bir peygamber" olarak özel bir konum ve değer atfetmekte, müminlere böyle bir peygamberin ümmeti olmanın şuuruna varmaları yönünde pek çok ayetteki açık emirlerin yanında, yine pek çok ayette işaret ve teşvikte bulunmaktadır. 


Kur'an ve onun açıklayıcısı olarak Sünnet, müslümanın hayatına yön veren birer pusuladır. 


Pusulaya sahip olmak yetmez, onu kullanmasını bilmek ve kullanmak gerekir. 
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SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN 


MESCİDİ 


а evgili Peygamberimiz beraberinde- 
(05 ki Müslümanlarla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret edince, 

bir süre Ebü Eyyüb el-Ensari adında Medineli bir müslümanın evinin alt katında ikamet etmiştir. Ebü Eyyüb el-Ensari, bugün, İstanbul'da Eyüp Sultan diye bilinen bölgeye ismini vermiş olup, halen ecdadımız Osmanlılar tarafından adına inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Camii yanındaki türbede medfundur. Bu mübarek zat ilerlemiş yaşına rağmen, Emeviler zamanında Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un kuşatılması ѕеferine katılmış ve Eyüp sırtlarında şehit düşmüştür. Ebü Eyyüb el- 
Ensari ısrarla iki katlı £ evinin üst katını ter- © cih etmiştir. Ebü Eyyüb, içlerinde bir kerevetin (somya, di- | уап) de bulunduğu bir kısım еу eşyasını © Peygamberimizin kulla- | nımına sunmuş ve ailesini de Peygamberimizi rahatsız etmemeleri konusunda sıkıca uyarmıştır. Peygamberimiz, Ebü 
Eyyüb el-Ensari'nin evinde yaklaşık 7 ay kadar kalmıştır. Bu zaman içinde Peygamberimiz için yeni bir ev yapılmış ve Hicret”ten bir müddet sonra Peyqamberimiz kendi evine taşınmıştır. 

Peygamberimiz için yapılan ev, onun adını taşıyan bir mescitle (Mescidü”n-Nebi) birlikte inşa edilmiştir. Birlikte ve birbirine bitişik olarak inşa edilen bu iki yapı, bir avlu ve avlunun güney-doğu köşesinden başlayarak, doğu cephesi boyunca dizilmiş odalardan oluşmaktadır. 
Ölçüleri itibariyle oldukça büyük tutulmuş olan avlu, mescit olarak tasarlanmıştır. Sıra odalar 


ve EVİ 


Doç. Dr. Yılmaz Сап 
Ondokuzmayıs Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


ise Peygamberimiz ve eşlerine aittir, Mescit ve Peygamberimize ait evin yerini, Peygamberimizin Hicret yolculuğunda üzerine bindiği deve tayin etmiştir. Olay şöyle gelişmiştir. Peygamberimiz Мейіпеуе ulaşınca Medineli Müslümanlar, Peygamberimizi evlerinde misafir edebilme konusunda yarışa girmişlerdir. Tercihiyle kimseyi incitmek istemeyen Peygamberimiz, misafir olacağı evi tayinde çok ilginç bir yöntem kullanmış ve devesini salıvererek, deve kimin evine yakın bir yerde çökerse o kişide misafir olacağını belirtmiştir. 
Deve yukarıda zikrettiğimiz üzere, Ebü Eyyüb el-Ensari"nin evinin yakınında çök- 
7 müş ve Peygamberimiz 
de onun misafiri olmuş- 
| tur. Devenin çöktüğü 
boş arsaya da, Peygamberimize ait ev ve mescit inşaatına başlanmışp tir. 


















Ev ve mescidin planlanması ve inşa işi bizzat Peygamberimiz tarafından yürütülmüştür. Her iki yapı, 
Peygamber ve ashabının birlikte дегсеке а еп imece usulü bir çalışmayla kurulmuş ме а5- 

habının ısrarına rağmen Peygamberimiz, inşa işinde bir amele gibi çalışarak taş ve kerpiç taşımıştır. Mescit olarak tanzim edilen avlunun, bir kenarı yaklaşık 30 veya 35 m. ојап kare bir forma sahip olduğu bilinmektedir. Mescidi oluşturan duvarlar temelden belirli bir yüksekliğe kadar taştan, diğer kısımları ise kerpiçten іпşa edilmiştir. Mescidin kuzey cephesi hariç olmak üzere, diğer üç cepheye yerleştirilmiş üç kapısı vardır. Bu üç kapı düzenlenmesi daha sonra bir gelenek halini almış ve İslâm dünyasının büyük camileri genellikle üç kapılı olarak inşa edilmişlerdir. 
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iel gündem 


Mescidin kıblesi kuzeye, Kudüs'e bakmaktadır. Zirâ Hicret'ten sonra yaklaşık 18 ay kadar, Müslümanlar Kudüse dönerek namaz kılmışlardır. Kâbe putlarla dolu olduğu için Peygamberimiz, diğer iki büyük dinin (Hıristiyanlık ve Yahudilik) kıblegâhı olan 
Kudüs'e dönmeyi tercih et- 


la teşkil edilmişti. Tüm odaların üstü hurma dal ve yapraklarıyla örtülmüş, bu örtünün üzerine 
de çamur tabakası yayılmıştı. Odalar yaklaşık 3 
х 4 veya 3.5 x 4.5 m. ebatlarında yapılmıştı. 
Hepsinin ayrı ayrı kapısı olup, kapılar mescide açılıyordu. Kapılar kıldan örülmüş kalın, çul benzeri bir ör- 


mişti. Daha sonra kıble değişi- Peygamberimiz için yapı- шује kapatılmıştı. 


mini yani Kâbe'ye dönmeyi | Jan ev, onun adını taşıyan 


emreden ayetle birlikte tekrar 
Kabe'ye dönülmüştür. Mesci- 


Peygamberimiz ve eşleri 


bir mescitle (Mescidü'n-Ne- | isin başlangıçta yapılan ilk 2 


odadan biri Hz. Sevde'ye, di- 


din kıblesi, kıble duvarına so- | bi) birlikte inşa edilmiştir. geri ise Hz. Aişe'ye aitti. Peykulmuş ahşap bir kazıkla be- | Birlikte ve birbirine bitişik gamberimiz hayatının büyük 


lirtilmişti. Kıble duvarı önüne, | 


hurma ağaçları, dal ve yap- | larak inşa edilen bu iki 


bir kısmını Hz. Aişe'nin odasında geçirmiştir. Hz. Aişe'ye ait 


raklarıyla teşkil olunmuş iki si- | yapı, bir avlu ve avlunun| oda, iki odaya yakın büyüklük- 


radan oluşan bir gölgelik ya- | pılmıştı. Mescidin güney cep- | 


güney-doğu 






köşesinden 


te olup, tam ortasından hurma dal ve yapraklarının örülmesiy- 


hesinde de cephenin yarısına, | başlayarak, doğu cephesi le oluşturulmuş bir ara bölme 


yani kapıya kadar uzanan ІКіп- | ci bir gölgelik bulunmaktaydı. 


da, barınacak konut bulamamış fakir Müslümanlar yerleştirilmiş ve bu insanlar kaldıkları yere izafeten Ashabü-s-Suffa ismiyle meşhur olmuşlardı. Kıble değişimini emreden ayetten sonra, kıble duvarı önündeki gölgelikle suffa yer değiştirmiş, güney cephedeki kapı da kuzey cepheye alınmıştır. Mescidin ilk yıllarda günümüz camilerdekine benzer bir minberi yoktur. Peygamberimiz, bir kütüğün üzerine çıkarak hutbelerini okumuştur. 
Hicretin 8. yılında gerçekleştirilen genişletme- de, üç basamaklı bir minber yapılmıştır. Peygamberimizin zamanında Mescidü”n-Nebi"nin minaresi de yoktur. Ezanın, Mescidü'n-Nebi'nin damına çıkılarak okunduğu bilinmektedir. Mescit ihtiyaca binaen hicretin 8. yılında genişletilmiş ve ölçüleri 50х50 m.'ye ulaşmıştır. 

Mescidin güneydoğu köşesinden başlayarak doğu duvarı boyunca, kuzeye doğru згајаnan Peygamberimiz ve eşlerine ait odalar, ћиcurat ismiyle anılmaktadır. Bu odaların Баз!апgıçtaki sayısı 2'dir. Peygamberimizin evlilikleri- ne pareler olarak zamanla oda sayısı artmış ve toplam oda sayısı 9'a ulaşmıştır. Oda sayısının 
9 olması, Peygamberimizin aynı anda bu sayıda hanımla evi olduğu anlamına gelmemektedir, Arap örfüne göre evlenen her kadın, Косаsının daha önceki hanımıyla paylaştığı odada kalmak istemezdi. Her yeni eş için yeni bir oda tahsis edilmesi adettendi. Odalardan 4 tanesi kerpiçten yapılmıştı. Diğer 5 oda ise hurma ağaçlarının dal ve liflerle örülmesiyle oluşturulmuş ve her iki yüzü çamurla sıvanmış duvarlarboyunca dizilmiş odalar- 
Suffa diye anılan bu mekan- | dan oluşmaktadır. 







ile ikiye ayrılmıştı. Bölümlerden birinde Hz. Aişe, diğerinde ise Peygamberimizin kızları ikamet ediyordu. Ara duvar üzerinde perdeli küçük bir pencere bulunuyordu ve bu pencere vasıtayla Peygamberimiz ihtiyaç duyduğunda kızlarıyla görüşüyor, sohbet ediyordu. 

Odaların tabanlarına hasırlar serilmişti. 
Uyumak içinde bu hasırlar kullanılıyordu. Hz. 
Aişe'nin odasında fazladan bir kerevet bulunuyordu. Duvarlara da içinde bal, süt ve yağ bulunan tulumlar asılırdı. Hasırlar üzerinde, yer sofrasında yemek yeniyordu. Yine Hz. Aişe'nin odasında, içinde topraktan yapılmış kaplar, tas, maşraba ve bazı mutfak eşyalarının bulunduğu ahşap bir sandık vardı. Odanın bir köşesinde zemini çakılla kaplı, bezle tecrit edilmiş bir meкап banyo olarak kullanılıyor, tuvalet ihtiyacı ise dışarıya boş sahaya çıkılarak sağlanıyordu. 

Peygamberimiz vefat edince, Hz. Aişe ile paylaştığı bu odanın zeminine defnedilmiştir. 
Bilindiği üzere Peygamberimizin yanına daha sonra, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Defnedilmiştir. Emeviler zamanında Mescid'ün-Nebi genişletilirken, Peygamberimizin eşlerine ait odaların tümü yıkılmış ve Peygamberimiz ile iki ha-Шеуе ait kabirler, türbeye benzer özel bir yapı içine alınarak Mescidü'n-Nebi içinde kalmıştır. 
Peygamberimiz ve ilk iki halifenin mezarını muhtevi yapı, daha sonraları defalarca yeniden inşa ve onarım faaliyetlerine tabi tutulmuştur. 
Mescidü”n-Nebi içinde yatan Sevgili Peygamberimize ve yanında bulunan ilk iki halifesine kucak dolusu selamlarımızı gönderiyor, onları saygıyla selâmlıyoruz. 


gündem Е. 


ATATÜRK'ÜN HZ. MUHAMMED 
ТА ЗА VV UR U 


Doç. Dr. Seyfettin Erşahin 
Апкага Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


Atatürk, Türk halkının dinini daha iyi anlaması ve daha dindar olması için Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamber'in hitabı Hadis ve bizzat Hz. Muhammed'i iyi bilmesini ve tanımasını istiyordu. Bu amaca yönelik olarak İslâm'ın temel kaynakları olan Kur'an ve Hadisler yanında Hz. Muhammed'in hayatına dair bir kitabın da Türkçe'ye çevrilmesini emretmiştir. 


tinden modern lâik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün Hz. Muhammed (5.а.в.) hakkındaki düşünceleri Türkiye, İslâm dünyası ve dünya açısından önem taşımaktadır. 
Milletini çağdaş dünya ile kuçaklaştırmayı hedefleyen Atatürk, onların peygamberi Hz. Миhammed'i gerçek hüviyeti ile tanımaya ve tanıtmaya gayret etmiştir. 
|. Hz. Muhammed'i Doğru Tanıma ve Tanitma Çabaları 


Atatürk'ün Hz. Muhammed'i tanıma vasıtalarını ailesi, çevresi, okulu ve kendi merakı ile okuduğu kitaplar olarak tasnif edebiliriz. O konu hakkında hem Müslümanlar hem de gayri müslimler tarafından kaleme alınan eserlerden bazılarını tetkik etmiştir. 


Atatürk, Afetinan Hanımefendi'nin kayıtları- na göre, Hz. Muhammed ile ilgili çocukluğundan beri aldığı bilgilere ilâveten, esasen Sakarya Meydan Savaşı ile Büyük Taarruz arasındaki zaman diliminde İslâm tarihi hakkında kitaplar okumuş, karşılaştığı uzmanlara bu hususta 50- rular sormuştur.” Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün karargâhına yakın olan Halide Edip (Adıvar) da onun bu yıllarda İslâm tarihinin özellikle ilk yıllarına dair çok kitap okuduğunu belirtmektedir.” Atatürk'ün bu konuda okuduğu başlıca kitaplar Şehbenderzade A, Hilmi'nin (1865-1914) İslâm Tarihi, L. Caeteni'nin (1869- 1935) İslâm Tarihi ve H. С. Wells'in (1866- 1946) Dünya Tarihi'dir."” 


Б; İslâm dünya gücü olan Osmanlı Devle- 


Atatürk, Türk halkının dinini daha iyi anlaması ve daha dindar olması için Allah'ın kitabı Kur'an-i Kerim, Peygamber'in hitabı Hadis ve bizzat Hz. Muhammed'i iyi bilmesini ve tanımasını istiyordu. Bu amaca yönelik olarak İslâm'ın temel kaynakları olan Kur'an ve Hadisler 


yanında Hz. Muhammed'in hayatına dair bir ki- 


tabın da Türkçe'ye çevrilmesini emretmiştir." 
Bunun hangi kitap olduğu araştırılmaya muhtaçtır. 

Hz. Muhammed'in bilimsel zihniyetle objektif olarak tanıtılmasından yana olan Atatürk bu sahada taraflı olarak yazılan eserleri paçavra şeklinde nitelendirmiş ve karşı tavir almıştır. Bu konuda Prof. Dr. M. Şemseddin Günaltay'ırı önemli bir anısı bulunmaktadır. Olay şöyle geçmiştir: "Münevver geçinen tanınmış bir zat da, yanlış kanaata düşerek, güya Atatürk'ün gözü- ne girmek gayretine düşmüş ve mutaassıp bir İslâm düşmanı tarafından, İslâmiyet ме На. Миhammed aleyhine yazılmış bir eseri tercüme edip Atatürk'ün mütalâa ve tasvibine arzetmiştir. 

O esnada Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak- ta olan Atatürk, bu esere şöyle bir göz gezdirdikten sonra, hemen Şemseddin Günaltay'ın Erenköy'deki köşküne telefon ettirerek kendisini acele saraya davet etmiş ve mahut tercümeуі ona vererek inceleyip hakkındaki mütalâasını vermesini istemiştir. Kısa süre sonra tekrar alelacele saraya çağırarak kanaatini sormuştur. 
Orada zamanın başbakanı İsmet Paşa da bulunmaktadır. 
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Günaltay biraz da çekinerek tercümeyi Atatürk'ün önüne koyup -Ele alınacak şey değil, bir facia Paşam! 
diye tam içinden geçirdiği cevabı vermeye hazırlanırken Atatürk -Bu paçavrayı toplatın ve tercümeyi yapan... Bey'i de Devlet hizmetinde kul- ' 
lanmamak üzere Hükümet kapısından Oo uzaklaştırın emrini мепг,"" 

II. Hz. Muhammed 
Hakkındaki Değerlendirmeleri 


Atatürk Hz. Muhammed"i son peygamber, örnek ve önder insan, terakkiperver ve yenilikçi ve askeri deha/büyük komutan kabul etmektedir. 

1. Hz. Muhammed Hatemü"”l-Enbiya; Son Peygamberdir 

Atatürk her şeyden önce peyqamberlik kurumuna iman etmekte ve Hz. Muhammed'i peygamber olarak tanımaktadır. TBMM'de saltanatın kaldırılması ile ilgili 30 Ekim 1922 tarihli oturumda Atatürk Allah'ın peygamber gönderme ve Hz. Muhammed'i hatemü"”l-enbiya olarak görevlendirme hikmetini şöyle açıklamaktadır: 

"Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür. Adüt-ı iluhiyyenin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütülao olunabilir. МЕ devir, beşeriyetin sebüvet ve şebübet devridir. 
İkinci devir, beşeriyetin rüşd ve kemal devridir. Beşeriyetin, birinci devrede tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi, yakından maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edilmeyi iltizam eder. Allah, kullarının lazım olan nokta-i tekümüle vüsülüne kadar, içlerinden vasıtalarla dahi kullarıyla iştigali, lüzime-i ulühiyyeten addeylemiştir. Onlara Hz. Adem as" dan itibaren mazbut ve gayr-i mazbut bildiriler ve bildirilmeyen nömütenâhi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve газ ег göndermiştir. 
Fakat Peygamberimiz vasıtasıyla en sen hakâyikг diniyye уе medeniyyei verdikten sonra artık beşeriyetle bilvasıta temasta bulunmağa lüzum görmemiştir. Beşeriyetin derece-i idrak, tenevvür ve tekümülü, her kulun doğrudan doğruya ilhümüt-: ilahiyye ile temas kabiliyetine vösil olduğunu kabul buyurmuştur. Ve bu sebebledir ki, Cenöb-ı Peygamber, hütemü"l-enbiyü olmuştur ve kitabı, Kitab-ı Ekmeldir..." ™ 
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Hz, Muhammed'in hayatı hakkında bilgi verdikten sonra peygamberlik 

görevini üstlenmesine şöyle değinmektedir: 

"e Hz. Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geçirdi. Fakat henüz peygamber 

olmadı. Yüzü nurüni, sözü ruhani, rüşd-i rü"yette bedelsiz, sözünde sadık, hilmi mürüvvetçe başkalarına 

üstün olan Muhammed 

Mustafa, evvelu bu hususi 

ve mümtaz vasiıfları ile kabilesi içinde “Muhaummedü"lemin” oldu. Ondan sonra апсак кик yaşında nübüvvet ve 

kırk üç yaşında risâlet geldi. 

Fahr-i alem Efendimiz nümütenühi tehlikeler içinde, sonsuz mihnetler karşısında yirmi sene çalıştı ve İslam dinini kurmaya ал peygamberlik vazifesini ifaya muvaffak olduktan sonra vösil-i o Tö-yi illiyyin oldu ."” 

Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde 7 Şubat 
1923 tarihinde yaptığı konuşmasında da bu 
hususu şöyle ifade etmektedir: “Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, dtifeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara ћаkayık-ı diniyyeyi tebliğe memur ve resül olmuştur." 


Bu düşünceler açıkça, İslâm tarihinin başlarıgıcından beri bazı çevrelerin Hz. Muhammed'i kendi başına ortaya çıkarak bir din kuran olarak gösterme çabalarının tersine, onun Allah tara-Ппаап peygamber olarak görevlendirildiği gerçeğinin ifadesidir. 

2. Hz. Muhammed Usve-i Назепе/Огпек ve Önder İnsandır 

Atatürk, ölümünden kısa süre önce yayınladığı son mesajında Hz. Muhammed'in bu niteliğini şöyle söylemiştir: "Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Мићатmed"in (s.a.5.) gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli, Tüm müslümanlar Hz, Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, İslâmiyetin hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.”” Balıkesir Zağnos Paşa hutbesinde de"Arkadaşlarl Cenâb-ı Peygamber, mesaisinde iki dâra, yani iki haneye malik bulunuyordu. Birisi kendi hanesi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet iş- 


ündem 


lerini Allah'ın evinde yapar- | Atatürk, Hz. Muhammed'in! melerini almak için Günaltay"ı 


dı."ifadesi ile bu gerçeğin altını çizmektedir. 


tarihte büyük yeniliklere 


Dolmabahçe Sarayı'na çağırdığında İsmet Paşa ile onu bir 


Bir konuşmasında Hz. Ми- imza attığına, insanlığın masanın etrafında karşılıklı terakkisine önemli katkılar 


hammed'in büyüklüğünü "O, 
Allah'ın birinci ve en büyük 


otururken bulur. Masanın üzerinde Atatürk'ün kendi elleriye 


kuludur. Onun izinde bugün sağladığına, yüzünü дес- çizdiği bir askeri harita serilimilyonlarca insan yürüyor. Be- mişe değil geleceğe döndü- dir. Atatürk haritada Hz. Pey- 


nim, senin adın silinir; fakat 


gamber'in Bedir Gazası”nı 


sonuca kadar о ölümsüzdür "vn | düne, gericilik ve taassup- adım adım göstermiştir. “Hz. 


sözleri ile dile getirmiştir. 


kiperver ve Yenilikçidir 

Atatürk, Hz. Muhammed'in tarihte büyük yeniliklere imza attığına, insanlığın terakkisine önemli katkılar sağladığına, yüzünü geçmişe değil geleceğe döndüğüne, gericilik ve taassuptan uzak durduğuna vurgu yapmaktadır. 
Caeteni'nin İslâm Tarihi'ni okurken şu cümlelerin altını çizmişti; 

"Hz. Muhammed son derece terakkiperver bir ruha танки, Sisteminin gereklerini дата muhitin gereklerine göre ıslah ve tadil etmeye атаде idi. Gerek dini meseleler gerekse sosyal konularda bir düzeltme yahut düzenleme lazım geldiği zaman mazideki bir hata ile hiçbir zaman kendisini bağlı görmemiştir. Hz. Muhammed'in en büyük meziyetlerinden biri sisteminin esnekliği içinde kendi kendisine oluşan değişiklik ve yeniliği izleme hususunda gösterdiği kolaylıkltır. Her zaman саğı ile bir seviyede bulunmuştur. Zaman ve toplum sorunlarının gerçek yönünü berrak bir intikal ile takdir etmiştir.""" 


Atatürk'ün başkanlığında liseler için hazırlanan tarih kitabının Hz. Muhammedi ile ilgili bölümünde de bu yaklaşım görülmektedir." 

Büyük bir devrim yapan ve ıslahat hareketine girişen Atatürk için Hz, Muhammed'in bu yönü çok önem taşımakta idi. Atatürk onun bu niteliklerini topluma ne kadar iyi anlatılabilirse toplumun islahatı kabullenmesi ме benimsemesi o denli kolay olabilirdi. 

4. Hz. Muhammed Askeri Deha/Büyük Komutandır 


Atatürk, Hz. Muhammed'in hayran olduğu askeri dehasını onun peygamberliğine delil olarak gösterir. Bu hususu M. Şemseddin Günaltay anlatmaktadır: "İslâmların, Kureyş kafilesine karşı en büyük ve mühim zaferi olan Bedir Сепgi, peygamberlerin en büyüğü olan Hz. Миhammed"in, aynı zamanda pek büyük bir asker olduğunu ispat etmiştir. Atatürk Hz. Моћатmed ile ilgili bir kitab hakkındaki değerlendir- 





tan uzak durduğuna vurgu: Muhammed ve O'nun pey- 
3. Hz. Muhammed Terak- yapmaktadır. 


gamberliği kadar askeri dehasına hayran olan eşsiz Sakarya 
Galibi, Bedir Galibi'ni göklere çıkarırken -O'nun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar, diye heyecanlandı. Sonra şöyle devam etti: -Hz, Muhammed'in bir avuç imanlı müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusunua karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fâni insanların kârı değildir. Onur peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır" diye gözlerini uzak çöllere ve kutlu topraklara çevir- 
„Во 
Sonuç 


Atatürk'ün Hz. Muhammed tasavvuru gerçeğe çok yakındır. O Hz. Muhammed'i bir peygamber olarak kabul etmiş, onun beşeri üstünlüklerini vurgulamış, askeri dehasına hayran kalmıştır. Bunun yanında zaman içinde Hz. 
Muhammed'e atfedilen fevkalbeşer hayatla ilgili hiçbir işarette bulunmamıştır. 


1. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ank, 1968, 101. 

2. Halide Edib Adıvar, Türkün Ateşle imtihan, 1952, 146 vd. 

3. Şerafettin Turan, Atotürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Ark, 1989; Sabri Hizmetli, “Mustafa Kemal Atatürk'ün İslâm Tarihi Anlayışı”, A.Ü, İlahiyat Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Cumhuriyet'in 75. Yildönümü Armağanı, 1999, 121, 128. 

4. Atatürk'üm Söyler ve Demeçleri ПІ, Arık. 1961, 85: Gürbüz D. Tüfekçi, Afotürk'ün Düşünce Yapısı, Ark, 1981, 171. 

5. Ahmet Gürtaş, Aletürk ve Din Eğitimi, Ank, 1982, 26-27. 

б. Sadi Borak, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, 17; Enver Ziya Karal, Агайо тел Düşünceler, Ank, 1959, 65; Laiklik ve Atatürk'ün Laiklik Politikan, Gen, Kur. Bşk. Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı, Arık, 1980, 49.50, 

7. Bkz. Nutuk i, 1989, 1840; Ethem Ruhi Fığlalı, “Nutuk'ta İslâm Tarihi İlgili Motifler, Türk Kültürü, yıl ХХХІХ, Sayı, 343,55. 596, 

8. Nedim Sehbai, Urduca Yayınlarda Ataturk, çev, Hanif Faик, DTCF уау, Ank 1979, 102. 

9. Utkan Kocatürk, Almürk'in Fikir ve Düşünceleri Ank., 1971, 208. 

10. Савфепј, |, 142: Tüfekçi, 112. 

11. Tarih if, İst, 1931, 118. 

12. Gürtaş, 27-28. 





UİTAHET AYLIE DERGİ MAYIS 2001 





i 


19 MAYIS 1919 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 


Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti beraber harbe girdiği devletler mağlup olunca 30 
Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Bu antlaşma üzerine İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar memleketin çeşitli bölgelerini işgal ederken, Paris'te yaptıkları antlaşma üzerine İzmir ve Ege bölgesinin önemli bir bölümünü Yunanlılara vermişlerdi. Maksat, hasta adam teşhisi koyduklari Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmak ve Türk Hakimiyetini ortadan kaldırmaktı. Gençleri- nin çoğunu savaşlarda kaybetmiş, silahları ellerinden alınmış, orduları dağıtılmış bir milletin onlara göre dirilmesi mümkün değildi. 

İki yüz bin kişilik taze ve zinde bir ordusu olan Yunanlıları, büyük devletler silah, malzeme 


ме üstün harp gücüyle destekleyerek İzmir'den 






Roma İmparatorluğu'nun М,5. 324'te Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans) olarak ikiye bölünmesinin ardından İstanbul Bizans'ın başkenti işlevini üstlendi. 

Şehir tarihi boyunca coğrafyasındaki öne- 


mine binaen defalarca savaşlara уе kuşatmalara sahne oldu. Unlü Türk Hükümdarı Atilla M.5. 447'de İstanbul'u kuşattı. Atilla Bizansla yaptığı antlaşma ile bu devleti yıllık vergiye bağladı. M.5. 616'da ise Avar Türkleri İstanbul önlerine kadar gelerek şehri kuşattılar. Aynı tarihte Sasaniler de Kadıköy-Usküdar'da kuşatmaya katıldılar. 
Yapılan savaşın ardından Bizans antlaşma imzalamak zorunda kaldı. 


Hz. Osman (r.a.)'ın halifeliği döneminde Suriye Valisi Hz. Muaviye Bizans üzerine ilk 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Anadolu'nun işgalini başlattılar. Böyle bir dönemde milletin ruhunda ve benliğinde mevcut olan direnme gücünü ateşleyen hocalar, müftüler, din adamları Milli Mücadele fikrinin doğuşunda önemli bir faktör oldular ve yer yer kendilerini gösterdiler. 

19 Mayıs 1919"da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı ve kurtuluş meşalesini yaktı. Samsun”da yakılan kurtuluş ateşi vatanın her tarafını sardı, vatan tarihte emsaline rastlanmayacak bir mücadeleden sonra kurtuldu. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" olarak milletimize armağan edildi. 


IBUL'UN FETHİ 


deniz seferini düzenledi ve İstanbul önlerine kadar ilerledi. Emeviler döneminde kuşatılan İstanbul'un fethi konusu Selçuklular döneminde de önemini korudu. 


1451 yılımda babasının ölümü üzerine ІКіпci kez Padişah olan Fatih, çağının teknolojik imkanlarını kullanarak yeni toplar döktürdü ve güçlü bir donanma hazırladı. Anadolu hisarına karşılık, Rumeli Hisarını yaptırarak Boğaza giriş çıkışları kontrol altına aldı. Bizans donanması kendini Haliç'te tutarak güvende hissettiği sırada Fatih donanmasını karadan Haliç'e indirmeyi başardı. Takvimler 29 Mayıs 
1453 Salı gününü gösterdiğinde Fatih Sultan 
Mehmet Han, İstanbul'a girerek asırlar süren Bizans egemenliğine son verdi. 





MODERN DÜNYANIN 






Bunalımları 


Prof. Dr. Sadık Kılıç 
Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


İnsanı ve evreni büyük bir krizin ortasına atan, sunduğu birtakım imkânlar ve kolaylıklara karşın onun yaşama ve varlık ümidini yok eden; onu sonuçsuz maceraların peşinde sürükleyen modernite, kendini sorgulamak ve insanın güvenilir dünyasını yeniden kurmak zorundadırl.. 


nasında, birtakım kırılma noktaları, kritik zaman kesitleri vardır; bunlar, büyük değişimlerin ve dönüşümlerin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bu zaman kesitleri müspet oluşumlara eşik olabilecekleri gibi, aksi de olabilir. Bu açıdan bakıldığında, ateşin insanlığın hizmetine girmesi, yazının hayata geçirilmesi, doğaötesi (metafizik) Aşkın varlık alanının yaratılış âlemine kendisini ifşâsı olan “vahiy” hakikati ile Peygamberlerin gönderilmesi... vb. insanın mükemmelleşme çizgisinde büyük ilerlemelerin başlangıç noktalarını qöstermektedirler. 
Buna mukabil, kozmik felâketler, medeniyetleri yeryüzünden silinmenin eşiğine getiren 5аvaşlar, doğanın acımasızca sömürülüp tüketilmesine yol açan ölümcül ve kontrolsüz gelişmeler, insanın yeryüzündeki varlığını tehdit eden salqın hastalıklar da, insanlık için yıkım riskini artıran fenomenler olarak düşünülebilir. 

Tanım: İşte, insanlık sürecini bir biçak gibi neredeyse ikiye bölen, birbirine zit iki ayrı dünya ve varlık görüşü geliştirerek, tarihin akışındaki bütünlük hislerini depreme uğratan be- 


е 
| nsanlık tarihinin o uzun soluklu yürüyüşü es- 





şeri felsefi modellerden birisi de, ‘modern bakış açısı" dır... Bu bakış açısı, tüm магојиза о ana değin egemen olan tasavvurun tasfiye edilerek, yerine son derece farklı bir tasavvurun geçirildiğini ilan eder. Temelden farklı ve öncekine aykırı olan bir insan, evren ve tarih inşası önerir, Olumlu katkılarına rağmen, pek çok olumsuzluğun da kışkırtıcısı... 

Evet, şu bir gerçektir: Temelinde bütün medeniyetlerin, bilhassa kadim İslâm medeniyetinin görkemli katkılarının bulunduğu bilimsel çaba ve gelişmeler, ağırlıklı olarak 17. yüzyıldan sonra insanlığa büyük imkanlar hazırlamıştır. Bunlar sayesinde hayat daha yaşanılır hale gelmiş, Allah'ın doğa da lütfettiği nimetler bollaşmış, bunlardan yararlanma imkanları artmıştır. Bilgininse geometrik olarak artmasıyla insanlık “küçük alem” ve “büyük alem” hakkında, havsalaları zorlayacak sonuçlar elde etmiştir. Tıp bilimi ve uygulamasındaki gelişmeler ise, sağlık (o alanında devrimler yaratmış; bu cümleden olmak üzere, insanın hayat süresi uzamış, kitlesel kırımlara yol асап veba, kolera, çiçek vb. bulaşıcı hastaliklar kontrol alti- na alınmıştır. Teknoloji sahasındaki 


din-düşünce-yorum 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büyük sıçramalar sebebiyle de, ülkeler ve kıtalar arası ulaşım kolaylaşırken, mal ve hammad- de mübadelesi yoğunlaşmış, böylece küresel ticaret daha aktif bir hale gelmiş, toplumlarını refah düzeyi de yükselmiştir. Bu yoğunluk diğer yandan ise kültürlerin, zihniyetlerin, inançların, yöresel bilgi ve tecrübelerin, hayat biçimlerinin daha hızlı bir şekilde dolaşım ve değişimini sağlamıştır. 

Teşhis: Ama, dış çizgilerdeki bu değişimlere karşılık, zihniyet dünyasında yıkıcı değişimler yaşanmıştır. “Modern dünyanın da kriz başlangıcı" (bkz. Rene Guenon, “Modern Dünyanın Bunalımı”) olan bu noktada, idrak ve bilgi- nin sadece gözlemlenen ve ölçülebilen alanla sınırlanmasıyla, “Aşkın gerçeklik" ideali insanlığin 'zorunlu ilgi alanı" nın dışında tutulmuştur! 
Bilgi ve bilimin konusu artık, salt 'algılanır alem” (cisim: res extensa [Оеѕсагќеѕ]) ile sınırlanırken, modern paradiqma öncesinin o bütüncül, ahenkli ve manalı dünyanın çatısı uçurulmuşturl Kısaca, "магик gerçeği" parçalanmış, "varlık"taki mana, hikmet ve gayeler göz ardı edilerek, dünya, dilediğimizce tüketebileceğimiz ve sömürebileceğimiz bir обје olarak orta- da kalakalmıştır. Buna paralel olarak, insan ise, görüntüler evreninin kafesleri içine hapsedilmiş, Gökler'e yükselmek isteyen mitolojik kahraman İcarus'un balmumu kanatlarının güneş ışınlarından erimesi gibi, Aşkınlık Seması'nın hakikatinden koparılmıştır. 

Випа тип alanları: Varlık ufkumuzu salt maddi ve fani olanla sınırlayan modernite, bizim 1- dünyayla, 2- kendimizle, 3- insanla ve 4- diğer canlılarla olan ilişkilerimizi ta derinlerden etkilemiştir. 

1- “Modernitenin fizik âlemdeki yıkımı", dünyanın insan bakışlarındaki yeri ve değeri konusundadır. Modernizm öncesi çağların varlik şeması içindeki o anlamlı, şeffaf, bir gayeye yönelik olarak (teleolojik) yaratıldığına, kuşatıcı bir nizamın parçası olduğuna inanılan dünyası gitmiş; onun yerini, maddi boyutların ötesinde hiçbir değerin olmadığı, sırf kullanım için 'anlamsızca' orada bulunduğu; “yüksek varoluş düzeyleri”ne açılımının yadsındığı saf “maddi dünya” algılayışı almıştır! Dış aleme yönelik bu bakış açısı, 'görünen olgulardaki görünmeyen, ancak sezilen” Yüce Hakikat ve İlke" nin yitirilmesi olup, aynı zamanda insanımızı da, “sebepsiz ve hikmetsiz bir hayat ortasında qayesizce var olmakl" gibi ölümcül bir bunalıma sokmuştur. Oysa, Vahiy Hakikatine ve sahih geleneğe bağlı olan anlayışta dünya, “Yüce Hakikat'ı, 'Ay'ı gösteren bir işaret parmağı, Aşkınlığı sezdiren bir simge ve bir imâ' idi. 

2- Modern dünya kavramında, insan ile diğer canlılar arasında mahiyet yönünden hiçbir fark görülmezken, sadece derece farkından söz edilmiştir. Yani "еп gelişmiş bir canlı" olarak değerler basamağındaki yerini almıştır insan. Bu varoluşsal sığlık nedeniyle de, denilir ki, “Onun, bu hayat ufkunu aşan ve “görünen varlik spektrumu'nun ötesine uzanan herhangi bir boyutu, misyonu ve vizyonundan söz edilemezl...". Kur'ân'da, nüzül çağının tanrıtanımazları olarak nitelenen Dehriler hakkında gelmiş olan şu ilahi betimleme, tam da bu insan tiplemesine işaret eder gibidir: "Ahireti inkar edenler bir de şöyle dediler: “Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir; ölürüz, yaşarız... Bizi yalnız zamanın akışı (dehr) helâk eder!" (Casiye, 24). Böyle olunca da, yaratılıştarı (fıtrat) ve sonradan (vahiy, nübüvvet) kendisine verilmiş herhangi bir değer şemasından yoksun bırakılan insanın hiçbir özgünlüğü ve seçkinliği olmaz; olabildiğince haz alma arzusu, hayatının biricik hedefi olarak belirginleşir; son kertede de, 'salt tüketici insan” derekesine düşer! Bu kritik noktada, 'gergedanlaşma" (lonescu), yani büyük dönüşüm gerçekleşir ve, "tek boyutta çizgi haline gelmiş, derinliğini yitirmiş olan hayat', "mutfak, tuvalet ve yatak odası" arasında umutsuz bir kımıltı halini alır, 





3- Sadece kendi 'ego'su için mücadeleye girişen İnsan da, kendisini aşma, başka varlıklarla anlamlı ilişkiler kurma... gibi, yıkıcı bireyselliği aşma yollarını da göz ardı eder, “kendi egosu'nu, tüm ilişkilerinin merkezine yerleştirir. Bireysel seviyedeki bu “kendine hayranlık ve tapınma” (narsisizm) qiderek, medeniyet narsisizmlerine, coğrafyalar arası çatışmalara ve qöz yaşlarına doğru evrilir. Modernitenin insanı yuvarlamış olduğu derin manevi yalnızlık ortasında, dünya, insani derin birlik şuurunun yok olduğu, qlobal nüfusun beşte birini meydana getirmelerine mukabil qlobal zenginliğin yüz- de seksenine “sahip olan” “karnı toklar” ın mutlu dünyalarına karşın, büyük çoğunluğun geri bırakılmışlığa, açlığa mahküm edildiği tam bir “göz yaşı vadisi” ne dönüşür, Kilise teolojisinin sözcükleriyle, "Düşmüş bir dünya!" halini alır. 

Aşkın ahlâki ilkeler bir kenara itilip, daha çok üretim-daha çok tüketim kıskacı içine alinan bu hayatta “insanlar, yitik ve anlamsız bir gemi konumuna indirgenmiş dünyanın gönülsüz forsaları olarak sahnede boy gösterirler". 
Teolojik bir yalnızlık hafakânı içinde ümitsiz bir ölümle özdeşleşen hayat, birey için bir kâbusa dönüşür. Hayat ufkunda artık Ay'ın doğuşunda bir derinlik ve romantizm yoktur; Güneş geleседе dair yeni ümitlerle de gelmeyecektir; ne yolu gözlenen bir kimse ne de vasıl olunacak bir menzil vardır... Her şey beyhüdedir! Tam bir ‘karamsarlık’ ve “kötümserlik'. “Modernite, 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insanın dünyasına girmiş sinsi bir hırsızdır; sinsidir, çünkü gerçek niyetini açığa vurmaz; hırsızdır, zira insanın ‘benliğini’, rühunu çalar da, içeriksiz bir ceset olarak terk ediverir onu...” 
dersek, abartmış mı oluruz? Kur'ân'da işaret edilen "benliğini unutma” hali işte budur! "Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın!” (Haşr, 19). 

4- Modernitenin yabancılaştırıp aşılmaz bir eqoizm kulesine hapsettiği insan, diğer canlılara karşı da aynı davranış kalıplarını sergiler. Hiçbir şeyin öncül (a priori) bir değere sahip olmadığı modem insan için, “dış alem” de ancak onun işine yaradığı sürece anlamlıdır. Çünkü "дедег, sadece “işe yarama'ya indirgenmiştir. 
Sonra, değil mi ki insana her şey mübahtır, bu dünya onun için sadece bir “iş atölyesi' veya yalanacak bir “elma şekeri'dir!.. Yeşil alanlar yok edilebilir yeni fabrika sahaları kazanmak için! Teknoloji gemini azıya alabilir, atmosferin, nehirlerin, su kaynaklarının, toprakların geri kazanılamayacak bir şekilde kirletilmesi pahasına! 
Daha çok yerleşim alanı için binlerce canlının yaşam alanı, bencilce tehdit altında tutulabilirl.. O halde, modernite, pençeleri içine aldığı insanı bir yandan evrenin yanız ve ümitsiz varlığı yaparken, diğer yandan da onu 'yikicı bir süper güç'e dönüştürür. Hayat sıcaklığını taşıyan her şeye karşı yıkıcı ve ölümcül hislerle yüklü, ama en büyük ilqi alanı, tüketilen, hükmedilen, “eqo” tarafından yok edilen şeyler: cansız nesne ve makineler olan bir güç. (cansız, ölü şeylere karşı hayranlık duygusu: necrophilous). 

Sonuç olarak, modernite, bir dünya anlayışını tasfiye etmiş; yerine, derin farklılıklar ve ауkırılıklar içeren yeni bir dünya anlayışını ikame etmiştir. Tarihin akışını durdurmak bütünüyle elimizde değildir kuşkusuz, ancak birtakım yönlendirmeler yapmak bize bağlıdır. Bu açıdan, insanı ve evreni büyük bir krizin ortasına atan, sunduğu birtakım imkânlar ve kolaylıklara karşın onun yaşama ve varlık ümidini yok eden, onu sonuçsuz maceraların peşinde sürükleyen modernite, kendini sorgulamak ve insanın güvenilir dünyasını yeniden kurmak 20- rundadır!.. Dünyanın anlamını, insanın derinliğini, gülün renk ме râyihasını, ötelerden дода- ya sinmiş Aşkınlık izlerini; hayat ve ölümdeki sonsuz ümitleri, canlıların armonik birlikteliği şuurunu ona iâde ederek... 


Ve, sonlu olan her şeydeki o sonsuz güç ve kudretin sezgisine bizi yeniden yönlendirerek... 
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DÜNYEV 


"Dünyevileşme" 
kavramı, "dünya" 
ile yakın ilişkiye girme ve dünyaya karşı özel bir tavır alma olayına işaret eder. Bu nedenle 
"dünyevileşme" ile kastedilen şEy, 
"dünya" kavramına yüklenecek anlama göre belirlenecektir. 

Nedir "dünya"? 
Bizler "dünya" derken, "yeryüzü" qibi fiziksel bir şeyden mi bahsediyoruz, yoksa insanların içinde kendilerini ve etrafını kuşatan diğer varlıkları anladıkları bir sosyal-tarihsel ortamdan mi söz ediyoruz? Kuşkusuz, dünya kavramı zaman zaman yeryüzü kelimesiyle eş anlamlı olarak fiziksel ortama işaretle kullanılsa da, gerçekte о іпsanların içinde bulundukları maddi ve kültürel varlıklarla ilişkileri esnasında inşa ettikleri bir sosyal-tarihsel ortamı gösterir. Dünya, insan eseri olan, insana ait olan demektir. Buna bağlı olarak insanın var olmadığı bir zaman уе mekanda artık dünyadan değil, yeryüzü qibi fiziksel varlıklardan söz edilebilir. 

Öyleyse dünya, ilk insan ile birlikte var olmaya başlayan ve son insanla nihayet bulacak bir ortam ve süreçtir. O, insan eseri olması nedeniyle insanın temel niteliklerini kendisinde barındırır. O, insanların umut-yeis, cömertlikhasislik, sevqi-nefret, barış-savaş, adalet-haksızlik gibi zıt yönlerinin açığa çıktığı bir ortam olduğu için, gerçekte insanı anlamak isteyen dünyayı anlamak zorundadır. O, kısacası insanliğin en büyük aynasıdır. 


İnsan, bu aynaya baktığı zaman kendisini görür. Kendisinde bulunan ve yukarıda kısaca andığımız zıt ve çelişkili yönlerini fark eder. O, hem tüm insanlığa kendini adamak isteyen, 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hem de tüm insanlığı yok etmek isteyen iki farklı yüze sahip olduğunu görür, İlk yüzünün temsilcileri olarak karşısında реудатberleri, velileri, bilqeleri, alimleri, diдег yüzünün temsilcileri olarak Firavunları, Neronları, Hitlerleri qürür. Sonuçta bu aynanın tıpkı kendisi qibi zıt ve çelişkili boyutlara sahip olduğunu görür. 

Tam da bu özelliği nedeniyle dünya aynası çoğu kez, karşısında duran insana görmeyi arzuladığı şeyi gösterir. Dünya aynasının en büyük cazibesi buradadır. O, her insana bu hayatında yalnız olmadığını ve kendisi gibi daha nicelerinin bulunduğunu gösterir. О, bir taraftan putlara tapınmak isteyen müşriklere yalnız olmadıklarını, atalarının da aynı şeyi yaptıklarını gösterirken; diğer taraftan haniflere ve müminlere daha önce yüzlerce peygamber ve elçinin yeryüzünde aynı inancı yaymaya çalıştıklarını hatırlatır. Bu ayna, insanlığın en genel hafızası olması anlamında bir hatırlama ve ibret ortamı olarak karşımızda durur. 


İnsan, dünya aynasında veya insanlığın en genel hafızasında yalnız olmadığını görürken, gerçekte gördüğü şeyin bir oyundan ibaret olduğunu fark eder, Dünyanın yansıttığı yegâne husus, insanların yeryüzünde oynadıkları oyunlardır. Kimi baba, kimi anne, kimi devlet başkani, kimi memur, kimi sanatkâr, kimisi ise katil rolünü oynar. Sonsuz sayıdaki roller farklı zaman ve mekânlarda, farklı kişilerce yeniden sahneye konur. Ancak bütün oyunların temel özelliği, zamansal ve mekânsal oluşları yani sonsuzca devam etmeyişleridir. Oyunu gerçek oyun haline getiren onun bu özelliğidir: Daima bir başlangıcının ve sonunun olması. 


Dünya aynasının bir ibret ve hatırlama опаmı oluşu, bu oyunların kesinlikle bir başlangıç ve sona sahip olmasından kaynaklanır. Hiç bitmeyen bir şey zaten hatırlanmaya da ihtiyaç duymaz. Öyleyse dünya, daima bir başlangıç ve sonu olan oyunların sahnesi olarak, insanlaпп unutma ve hatırlama gibi iki farklı yönünü yansıtır. Oyuna dalmak unutmanın, oyun оуnadığını bilmek ise hatırlamanın başlangıcıdır. 
Bazı mutasavvıfların kullandığı metaforla söylersek, sarhoşluk unutmanın, ayılmak ise hatırlamanın başlangıcıdır. 


Hz. Peygamber'e atfedilen bir hadiste, ölüm hadisesi ile uyanmanın vuku bulacağının belirtilmesi, gerçek anlamda ayılmanın ve hatırlamanın ölüm sonrasında qerçekleşeceğinin bir işareti olarak alqılanmıştır. 
Kur'an'da dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olarak tasvir edilmesi, oyuna kendini fazlaca kaptırmış ve unutma sürecinde bulunanları ayıklığın ve hatırlamanın eşiğine getirmek içindir. 

Yukarıda değindiğimiz üzere, dünya aynasının en büyük cazibesinin insana çoğu kez görmek istediği şeyi göstermesi ile, unutma ve ayılma süreçleri arasında yakın bir ilişki vardır. Aynaya bakan kişi, isterse aynada yansıdığı şekliyle kendisini veya başka varlıkları görür; isterse aynanın kendisini görür. 
Aynanın cazibesi, çoğu kez aynaya baktığımızı unutturacak ölçüde aynada yansıyan şeylere kendimizi kaptırmamızdan kaynaklanır. Aynı şekilde dünya aynası çoğu kez, bu aynada уапsiyan şeylere kendimizi kaptıracak ve dünya aynasını seyrettiğimizi unutturacak ölçüde bizi cazibesi içinde tutar. 

İşte bizim "dünyevileşme" diye adlandırdığımız şey, dünya aynasında gördüğümüz oyuna kendimizi kaptırarak unutma süreci içinde bulunmamızdan başka bir şey değildir. Nasıl ki, aynada yansıyan şey de ne tam bir hayal ne de tam bir qerçeklikse, aynı şekilde dünya aynasında yansıyan şey de, ne tam bir hayal ne de tam bir gerçekliktir. Bizlerin dünyevileşme denen unutma sürecindeki halimiz, dünya aynasında yansıyan oyunu gerçekliğin ta kendisi şeklinde alqılamamızdan ibarettir. Oyuna kendini fazlaca kaptıran kişi, sanki hiç bitmeyen bir oyunun parçasıymış gibi algılar kendisini, 

Daha açık olarak söylersek, oyuna kendini fazlaca kaptıran kişi bir süre sonra oyuncu olmaktan çıkarak, kendisi ile oynanan kişi durumuna gelir, Artık o, süre giden oyun kuralları- na bağlı olarak hareket etmeye başlayan ve oyun tarafından kontrol edilen insana dönüşür. 
Sonuçta oyunu yönlendirmeye çalışırken, kişi oyun tarafından yönlendirilir. 

Dünyevileşme, dünya aynasında yansıyan oyunu yönlendirmeye çalışan kişilerin bir süre sonra, bu oyun tarafından yönlendirilmeye başlaması ile gerçekleşen bir durumdur. Eski bilgeler ve süfiler tarafından dünya hayatının tuzaklarla dolu bir husus olarak gösterilmesi, insanların daima yönlendirilme riskiyle baş başa olduklarını ima eder. 


Yönlendirilme riski en fazla para, şöhret, makam, mevki gibi oyun alanlarında görülür. Dünyevileşme denen unutma süreci, sözü edilen oyun ајапlarında kişinin yegâne gerçeklikle yüzleştiği inancıyla yönlendirilmeye başlamasıdır. Yukarıda Kur'an'dan alıntıladığımız, "dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret oluşu" nu bildiren ayet, insanın unutkan ve nankör tabiatı nedeniyle, dünya oyunu tarafından yönlendirildiği gerçeğine vurgu yapıyor görünmektedir. 

Bu unutkanlık ve nankörlükten kaynaklanan dünyevileşme bazan, "Ви kurumuş kemikleri kim diriltecek?" sorusunu sormaya iletecek boyutlara varabilir. Dünya oyununun eski oyuncularının kalıntıları karşısında sorulan bu soruyu, zamanın ve kalıntıların eskimesiyle birlikte ortaya çıkan hafiza zayıflığının bir göstergesi olarak algılayan Kur'an, "onu ilk yaratan!" cevabını vermekle hafızayı yenilemekte ve onu zamanın başlangıcına geri götürmektedir. 


Burada Kur'an'ın bize anlatmak istediği husus şu olmalıdır: Zamanın ve zaman içinde gerçekleşen dünya oyununun gelip geçiciliği, bizim "dünyevileşme" dediğimiz hafıza kaybına yol açarak, gerçekliğin algısını sınırlamaktadır. 
Peygamberlerin verdikleri mesajlar, bu hafıza kaybına uğrayan toplumları yeniden zamanın başlangıcına geri götürerek, bir tür rehabilitasуопа tabi tutmaktadır. İntihar olaylarının çoğu kez, aşırı dünyevileşme denen hafıza kaybına uğrayanlarda ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. 
İntihar, dünya oyununa kendini fazlaca kaptıranlara, bu oyunun oynadığı bir oyunun adıdır. Zaten aşırı dünyevileşme, bir hafıza kaybı olarak ele alındığında, bu durum insan kimliği- nin ve onurunun, dünya oyunu içinde yok olması anlamında bir tür intihar değil midir? 
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Kâinatta tarif kalıplarına sığmayacak güzellikler ve inanılmaz bir ahenk sergilenmektedir. 
Güller, çiçekler açıyor, çimenler, ağaçlar yeşeriyor, kuşlar böcekler ötüşüyar, güneş ve ay belli bir düzen içinde hiç şaşmadan doğup batıyor. 
Evrende her şey belli bir düzen dahilinde seyrediyor. İbret gözüyle bakanlar için süslenmiş bulunan gökyüzü"" doyumsuz güzellikler sunuyor... 
Çevresinde kendini gösteren bu doyumsuz güzellikleri gören insan, bu güzelliklerin yaratıcısına büyük bir hayranlık duyar. Çünkü insan bunları algılayabilecek akıl, duygu ve duyular ile donatılmıştır. Bu güzellikleri ve ahengi görüp bunların yaratıcısına karşı derin bir hayranlık hissetmemek mümkün değildir. "...Allah'a karşı arıcak; kulları içinden alim olanlar derin sayqı duyarlar..."”) ayeti kerimesinde, bunu kavrayabilen insanların ne kadar derin bir hayranlık ve saygı -ki bu, sevgiden kaynaklanan bir saygıdır- içinde olacaklarına işaret edilmektedir. 

Fıtratı bozulmamış insanlarda bu hayranlık, gitgide sevgiye dönüşür ve bu sevgi bir çığ gibi büyür. Artık bu sevgiden daha ileri bir sevgi tasavvur edilemez. Buna rağmen bazı insanlar, akıllarını gereği gibi kullanamadıklarından dolayı, bu güzelliklerin esas sahibine gösterilmesi geгекеп sevgi ve saygıyı başkalarına göstermeye kalkarlar. Bu duruma şu ayette işaret edilmektedir: 

"İnsanlardan kimi de Allah'tan beride bir takım benzerler edinirler de onları, Allah sever gibi severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlüdür..." 

Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Allah sevgisi, bambaşka bir sevgidir. Bu sevginin, başka sevgilerle kıyaslanması mümkün değildir. Hiçbir sevginin boyutu, Allah sevgisinin boyutunda değildir. Bu yüzden başka sevgiler, Allah sevgisi уеrine konamaz. 

Başkalarına duyuları sevginin hareket noktası da Allah sevgisi olmalıdır. Kimde, nerede ve 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ne de sevilecek bir şey varsa, bunun kaynağının Allah olduğunu hatırdan çıkarmadan hareket edilmelidir. Allah'ı sevenler, elbette Allah'ın sevdiklerini, onun yolunda gidenleri ve Allah yolu- na iletenleri de severler. Dolayısıyla Allah'ın уоluna ileten ve buna vesile olan her sevgi, sonuç itibariyle Allah sevgisi kapsamında değerlendirilebilir. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: 

"De ki: 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”" 

Şu kadar var ki bunlar asla, Allah sever gibi sevilmez. Yani Müminlerin bütün sevgisi, sonuç itibariyle Allah'ta toplanır. Diğer sevgiler aslında buradan kaynaklanır, Yani sevdiklerini Allah için severler, Allah'ı sever gibi sevmezler. Başka sevgiler, Allah sevgisiyle tevafuk ettiği ölçüde апlamlıdır. 

Allah'a karşı böylesi derin bir sevgiyle yünelen insan, O”na bu sevqisini göstermek ister. Buna ihtiyacı vardır. Seven, sevdiğine sevgisini qösteremezse, bu onun için bir yıkım olur. İşte insan bunun için Allah”a ibadet etme ihtiyacındadır. İnsanlara, АПаһға sevgilerini gösterebilecekleri еп güzel yolu, Allah'ın elçileri göstermişlerdir. İşte bu doğrultuda ibadet devreye girmektedir. Şu kadar var ki, ibadetin gerçek fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, kulun ihtiyacı 





olan sevgiyle dopdolu olması gerekir. Yani severek, isteyerek yani aşkla ibadet etmek lazımdır. 

İbadetlerin şekli unsurlarına can veren, опјап anlamlı kılan hiç şüphesiz huşüdur. Yani gönülden bir bağlılık, içtenlik, severek ve zevk alarak yöneliştir. Böyle olmadığı zaman, ruhsuz ceset gibi kalır ibadet. 

Aşkla yapılan ibadetle, böyle olmayan ibadeti şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz: Aşkla уаpılmayan ameller, yapay çiçekler gibidir. Görüntü çok güzeldir. Şekil tamamdır. Şekilde pek bir eksiklik görülmez. Ama onda gülü gül yapan, ona hayatiyet veren koku ve canlılık yoktur. Tıpкі kuru bir dal ile canlı bir dal gibi, Canlı dalın içinde опа hayat veren su vardır. Ama kuru dal- da böyle bir şey yoktur. 

Böyle bir aşkla Allah'a yönelebilen ve O'na sevgisini, saygısını ifade eden kul, Allah'ın mukabil sevgisiyle karşılaşır ve Allah da onu sever," Bir Mümin için, elbette Allah'ın sevgisini kazanmaktan daha büyük bir kazanım düşünülemez. 
Bu şekilde Allah'ın sevgisine nail olan kul, ibadetlerinden ve taatlarından daha bir zevk almaya başlar ve bu zevki katlanarak artar. Artık böyle bir insan, ibadet edeceği vakitleri sabırsızlıkla beklemeye başlar." Çünkü Allah'a ibadet içinde olduğu vakitler, onun sevdiğiyle baş başa olduğu saatlerdir. 

Rasulullah bir hadis-i şeriflerinde "...Benim en huzurlu olduğum an namazımdaki anımdır (Кигratü ayni fi”s-salatiy””” buyurmuşlardır. Rasülüllah”ın en huzurlu anının namazdaki anı olması, hiç şüphesiz Cenab-ı Hakla baş başa olmasından kaynaklanmaktadır. Опа karşı olan sevgisi ve bağlılığı, kendisine sınırsız bir zevk yaşatmaktadir. Bu manevi zevkten kopmak istemediği için, kendi başına namaz kıldığı durumlarda ayakları şişinceye kadar namaz kılmakta,” secdeye wardığı zaman âdeta kalkmayacak sanılacak kadar secdede kalmakta ve âdeta Allah'ın ћиzurundaki bu sinırsız zevk atmosferinden ayrılmak istememektedir. 
Ancak О, kişisel olarak yaşadığı bu doyumsuz zevke rağmen, tebliğ ettiği Sırat-ı Müstakim'in dengeli, mutedil ve orta yol olma vasfını zedelememek için bu atmosferden ayrılmakta ve ölçüyü muhafaza etmektedir. 

Rasulullah"ın bu durumu, Müminler için bir hedeftir. Mümin bu hedefe varmak ve benzer manevi zevkler tadabilmek için çaba sarf eder. 
Ne kadar yaklaşabilirse... Onun için "ihsan" mertebesi, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmektir. 
İnsan ömrü boyunca kıldığı namazlarında bu hedefe varmaya ve bu hakikati yakalamaya саlışır. 

Allah'a bu şekilde yönelen ve O'nu bütün varlığıyla seven insan, O'nun rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmek için elinden geleni yapar ve O'nun sevgisine gölge düşürebilecek her şeyden büyük bir titizlikle uzak durur. 

Çok sevdiği birisini gücendirebilecek en ufak hareketlerden bile sakınan bir kişi duyarlılığıyla, Cenab-ı Hakk'ın rizasına uygun düşmeyecek davranışlardan büyük bir titizlikle uzak durur. 
Yani takva sahibi olur. Bu takvası onu, Allah'ını rizasına uymayan davranışlar sergilemekten alıkoyar. Böylece Allah'a karşı olan sevgisi ve Allah'ını kendisine karşı olan mukabil sevgisi daha bir artar. Artık o, Allah'ın sevdiği nitelikleri taşıyan bir insandır. 

Allah'ın sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez, Allah yolunda cihad eder”, helal yol-Чап kazandığı mallardan bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcar, öfkesine hakim olur, insanları affeder, iyilik yapar. Bütün bunları yapanları ve iyilik edenleri Allah'ın seveceğini bilir."* Her zaman ve her verde güzel davranır ve bilir ki, Allah güzel davrananları sever." Hep sabırla hareket eder ve bilir ki, Allah sabredenleri sever," Daima çok sevdiği Rabbine tevekkül eder, O'na dayanıp güvenir ve bilir ki, Allah tevekkül edenleri sever.” 

Kendisi gibi Allah'ı sevenler, O'nun dostudur. Allah'ın sevmediklerini ise ne sever ne de onlara destek olur, Bu sebeple Allah'a ve Реуgamber'e itaat etmeyen, onlardan yüz çevirenleri sevmez. Çünkü bilir ki, Allah kafirleri sevmez."" Aynı şekilde zalimleri de sevmez. Çünkü Allah zalimleri sevmez."” Yine günahkarları, nankörleri"”, hainleri"” de sevmez, Çünkü Allah böylelerini sevmez. Her işinde ve her hareketinde dengeli ve ölçülü hareket eder. Asla israfa kaçmaz, Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” 
Böylece Allah ve Rasulünün gösterdiği şekilde, İslam” bir bütün olarak yaşamaya çalışır. 

Bu şekilde müttaki bir Mümin duyarlılığıyla hareket ederek, Allahin dost edindiği bir kul olur. "Çünkü benim velim, Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren Allah'dır. O, bütün salihlere velilik едег,"'"" der ve “Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de," ayeti kapsamına girer. Böylece Allah ve Rasulünü herkesten ve her şeyden fazla sever hale gelerek kâmil imarı sahibi olur. 
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Allah'a karşı yükselmenin ve O'na yaklaşmanın siniri yoktur. Bundan dolayı, O'na karşı іпsanların en yakını için bile salât ü selâm okuyoruz. Sevgi de böyledir. O'na da sınır konmaz. 
Dolayısıyla Allah'a karşı olan muhabbet ve sevgiye de elbette bir sınır konamaz. Çünkü O, kemal sahibidir. Her bakımdan sınırsız bir mükemmelliğe sahiptir, kusursuzdur, O'nda hiçbir eksiklik yoktur. Her bakımdan kemal sahibi olduğu için, sınırsız güzeldir. Güzelliğin kaynağıdır. Zaten bütün güzellikler, güzelliği O'ndan almışlardır. Güzellik ise cazibe merkezidir. Dolayısıyla bu sınırsız kemale ve güzelliğe karşı duyulan sevgiye, sınır koymak elbette zordur. Onun için aşkta daima sınır koyamamanın sancıları vardır. 

Aşk, çok güçlü bir duygudur. Aşkta aşırı bir sevgi ме bağlılık vardır. Aşırı bir tutku söz konusudur. Tutku kişiyi sürükler götürür. Kişinin ісіп- de durup dinmeyen fırtınalar koparır. Bu yüzden pek çok kişi, bunu taşıyamaz ve âdeta aklı başında değilmiş gibi hareket eder. Gerçek aşk duygusuyla baş etmek çok zordur. Önüne durulmaz bir sel gibi sürükler kişiyi. Bu yüzden aşkta acı vardır. 

Bu sebeple Rasulullah'ın bizzat kendi hayatında yaşayarak, müminler için ortaya koyduğu fiili örneklik çok önemlidir. Hiç şüphesiz, O'nun kadar Allah'ı sevebilen ve O'nun kadar Allah'a bağlı olan bir başka insan düşünülemez, Yani Allah Teâlâ'yı O'ndan öte sevebilecek hiç kimse yoktur. Ancak O'nun bu sevgisi, kendisini hiçbir zaman ölçüsüz hareketlere sürüklememiştir. 
Bundan dolayı, gerçek Allah âşıkları pek fark edilmez. Başkaları onların bu halini pek anlayamaz. İçlerinde kopan fırtınaları dışa vurmamak için büyük çaba harcarlar. Adeta "Aşık ona derler ki karda gezip izini belli etmeye” sözünde olduğu gibi güzelliklerin sahibine karşı duydukları aşırı sevgilerini hiç belli etmezler. İşte eğer Allah aşkından söz edilecekse, Allah aşkı dediğimiz gerçek aşk budur. 

Burada şunu da belirtmek gerekir: Gerçekten Allah'a karşı büyük bir sevgi beslediği için, duygularına hakim olamayıp bunu dışa vuran insanlar da yadırganmamalıdır. Çünkü aşkın en bariz vasıflarından biri de, insanın duygularına hakim olamayışıdır. Hatta bazıları, insanın duygularına hakim olabildiği durumları aşk olarak nitelendirmemektedir. Bu sebeple kimi zatlardan sadır olan ve ilk bakışta yadırganabilen birtakım sözleri, onların bu haline hamletmek gerekir, Fakat her hâlükârda unutmamamız gereken husus, her alanda olduğu gibi bu alanda da yegâne ölси, Allah'ın Kitabı Kur'ân-ı Kerim ve Rasülüllah'ın sünnetidir. Bunlara uymayan hiçbir hareket ve hiçbir söz, dinen delil teşkil etmez. Sözünü ettiğimiz kişilerin davranışları ancak, kişisel tercihler bazında değerlendirilir. 
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Allah, insani akıl, irade ve duygu sahibi bir varlık olarak diğer yaratılmışlardan farklı kılmıştır, İnsana akıl ve irade ile birlikte duygunun da verilmiş olması, bu duyguya değer vermeyi gerekli kılar. Yoksa ona duygu verilmesinin пе апlamı olabilir? Allah hiçbir şeyi boşa yaratmaz." 
Sevmek, insana verilen bu duygunun bir eseridir. Öyleyse sevginin büyük değeri vardır. Burada bütün mesele, sevgi ile nefsin heva ve hevesinin birbirine karıştırılmamasıdır. Nefsin heva we hevesinin sevgi gibi sunulması, bu alanda yapılabilecek еп büyük yanlışlardan biridir. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Heva ve heveste, düşünce ve ulvi duygulardan soyutlanmış behimi bir yöneliş vardır. Halbuki sevgi böyle değildir. Sevgi- de heva ve heves değil, birtakım ulvi duygular hakim durumdadır. Annenin çocuğunu sevmesi, karı kocanın birbirini sevmesi, kişinin arkadaşını, dostunu, hocasını ve fazilet sahibi insanları sevmesi gibi. 

Yaratan'ın, insana verdiği bir duygu sevgi. 
İnsan sever. Nitekim bir âyet-i kerimede erkekle kadının birbirine karşı hissettikleri sevginin, Allah”ın varlığının belgelerinden olduğu ifade buyrulmuştur. 

"Kaynaşmanız için size kendi (cinsijnizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de, O'nun (varlığının) delillerindendir, Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardir, 27) 

Bugün kirletilmiş haldeki bir takım saptırılmış kullanımları bir tarafa bırakarak söz edecek olursak aşk, bizim kültürümüzde başka hiçbir kültür- de bulunmayan bir muhteva zenginliği ме çeşitliliğiyle ver almış ve ifade edilmiş bir kavramdır. 
Mecazi ( maddi, beşeri), felsefi ve hakiki (tasavмић, ilahi) bütün şekilleriyle aşk, kültürümüzde çok yoğun ve geniş bir şekilde yer almıştır. 

Dolayısıyla aşkı, kültürümüz açısından yalnızca bir kadının erkeğe уа da bir erkeğin kadına duyabileceği bir duygu anlamına hasretme imkanı yok. Hiç şüphesiz kadınla erkeği birbirine bağlayan bu en anlamlı bağ anlamındaki aşk elbette var. Fakat en azından tasavvufi arılamıyla ме İbn Arabi'nin zirveyi temsil ettiği yaklaşım açısından, aşkın bu anlama hasredilmesi mümkün değil. Bu itibarla, özellikle tasavvufi anlayışı dışlayarak yapılacak anlatımların, kültürümüzde- ki aşk anlayışını yansıtmada eksik kalacağı açıktır. Çünkü bizim kültürümüzde hakiki aşkla kastedilen, ilâhi aşktır. Yani tasavvufi manadaki aşk. 
Kadınla erkek arasındaki aşk, mecazi aşk olarak adlandırılmaktadır.”” 

Aşk kelimesinin sözlük anlamında aşırı sevgi var, Bir de bir şeye sarılma, ondan ayrılmama anlamı var. Birini veya bir şeyi aşırı seven ondan ayrılmak istemez. Hep ondan bahsedilmesinden hoşlanır. 


kelime anlamı itibariyle aşk, sevgi, sevda, muhabbet, alâka (ilgi) ve iptila (bir şeye aşırı düşkünlük) gibi anlamlara gelir,” Hakiki aşk, maksatsız olan ruhani ve rahmani aşktır. Kadınla erkeğin birbirlerine karşı olan aşkı ise mecazi aşktır." 

Arapçada sarmaşığın adı, aşk kelimesiyle ауni kökten gelmektedir. Arapça sözlüklerde sarmaşığın, ağaca sarmaşıp çıktığı ve sarıldığı ağacı kuruttuğu şeklinde açıklama yapılmaktadır.” 

Aşka terim anlamı mahiyetinde bazı tanımlar da yapılmıştır. Ancak aşkı tanımlamaya саћзапlar, daha ziyade onun tezahürlerini veya onu yaşayanların halini açıklamaya çalışan durumları anlatmaktadırlar, Fakat şurası kesin ki aşkta hakim olan, duygudur. Bu sebeple aşkta mantık devre dışı kalıyor. "Aşkı anlatabilmek için, уегуйzünde var olan dillerden başka bir dil gerek” ,"Aşkin ilk soluğu, mantığın son soluğudur” gibi sözler, aslında bu durumu anlatmak üzere söylenmiş sözlerdir. Buna rağmen hakkında en çok tarif yapıları kavramlardan biri aşk. İşte Keşşâfu lstılâhati'-Fünün'da yer alan tariflerden bazıları: 

"Kendine ait ne varsa cömertçe verip, aleyhine olanlara katlanmandır.” "Aşk, sevginin son noktasıdır. Sevgi ise aşkın başlangıcı." "Sevginin ifrat derecesine varması ме aşırısıdır." "Kalbe düşen bir ateştir ki, sevgilinin dışında her şeyi уаkar.” "Bela (sınav) denizidir." "Yakmaktır, ölümdür; ondan sonra da Allah'ın lutfuyla son bulmayan bir hayattır.” “Kalbin, maşukuyla vasıtasız beraberliğidir."”” 

Kamus"tan da birkaç tanım aktaralım: 

"Bir kimsenin gözünde, sevdiği sevgiliden başka dilber ve sevgili olmaması ve gözün опdan başkasını görmemesi”. "İster iffet ve namus ölçüleri içinde olsun, isterse kötü ve bozuk niyetle olsun, aşırı sevmekten ibarettir." “Sevenin gözünün, sevgilinin ayıplarını ve eksikliklerini görmez olup, tamamen güzelliğin ta kendisi olarak görmesinden ibarettir,” 

Sonuçta yapılan bütün bu tanımlar, aklın ve mantığın ürünüdür. Oysa aşkta, aklın ve mantığın yeri yoktur. O tamamen duygunun eseridir. 


Aşktan söz edenlerin anlattıklarına göre aşk, bir 


deryadır. Öyle engin bir denizdir ki, ne kenan vardır, ne de ucu bucağı, Dalmayan bilmez. 
Onun tanımı yapılamaz. Aşk ancak yaşanır, Yaşayan da aşkın ne olduğunu anlatamaz. Onu ancak yaşayan bilir, Yaşamayanların aşkı anlaması, anlatması mümkün değildir. Sevgi, özlem, hasret, acı, ayrılık, feryad ü figan, mest olma,..Bütün bunlar, aşkın muhtevasında yer alan kavramlardır. Aşkta bunların hepsi de vardır. 
Onu bir takım kurallarla açıklama imkanı yoktur. 

Aşkla ilgili yapılan değerlendirmelerde hep bunlarla karşılaşılır. İşte bir örnek: 

“Aşk tohumu, gönülde ekilen ve sonra bütün bedeni kaplayan bir sarmaşık, bütün tecellileri kuşatan bir canlılıktır. Aşk, kişinin meşrep ve mertebesine göre kategorize edilebilen bir dünуай. İlâhi, beşeri, mecazi, platonik... İçine girildiğinde çıkılmak istenmeyen bir dünya gibidir. 
Ne var ki, o bahçeye girmek için gerekli olan yol azığı acıdan ibarettir. Aşk'ı tanımlayacak en büyük kelime de “acı”dır. Eğer acıyı tattırmıyorsa, о aşk değildir. Aşka tutulan insan acıyla mutlu olur. Zaten gerçek mutluluk da acıyla tadılandır. 
Çünkü bu kalıcı olandır, derindir." 

Değerlendirmeler ne olursa olsun, "İslâm Milletlerinin kültür ve edebiyatlarıyla, İslâm sanatlarının hemen her dalında, bütün özellikleriyle aşk anlayışının çeşitli tesir ve tezahürlerini görmek mümkündür. Bu tesir o kadar yaygındır ki, bazı araştırmacılar İslâm edebiyat ve sanatına hakim olan estetik anlayışını 'Aşk Medeniyeti' adıyla anmaktadırlar.”"" "Evet, Türk-İslam medeniyeti bir sevgi medeniyetidir. Tarih boyunca hep böyle kotarılagelmiştir. Damgasını mimari- ye, müsikiye, düşünceye, edebiyata vurmuştur. 
En önemlisi, insana vurmuştur damgasını. İşte, biz böyle bir sevqi medeniyetinin insanlarıyaz, 
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Nevval Sevindi: 


“Evlilik; sıcaklık, bağlılık, vefa, sevgi ve paylaşımdır.” 


Pek çoğumuzun kitaplarından ve ekranlardan tanıdığı Nevval Sevindi çok çeşitli alanlarda pek çok çalışmaya imzasını atmış bir yazar. Kendisi ile sevgi, aşk, birey olmanın önemi, aile konularında bir söyleşi yaptık. Bizi evinde kabul etti ve sorularımıza içtenlikle cevap verdi. 


- Size göre sevgi ve aşk nedir? 

Aşk ve sevgi genel olarak Türkiye'de çok yüzeysel bir şekilde tanımlanıyor. Aşk daha çok Ваtıdan gelmiş bir şey gibi gösteriliyor. Bu çok doğru değil, aşk Batıya ait bir kavram değildir. 
“Aşk”, Arapça “5 tan geliyor; sarmaşık gibi sarar anlamındadır. Doğu aşkın vatanıdır. Aşkın yüzlerce yıldır yaşadığı, çeşitli ürünlerinin oluşturulduğu ve aynı zamanda gönül dünyasının var olduğu yer Doğudur, Bunun karşısına Batı sevgiyi koyar. Çünkü aşk aşağılandığı için sevgi daha uzun ömürlü ve daha yüceltilen bir kavram olarak ortaya konmuştur. 

- Konuyu Kur'an'la ilişkilendirecek olursak şöyle diyebilir miyiz. Biz de Kur'an bizzat bireyi önemser. Yani her birey önemli Kur'an'a göre, Aşkta da "Бігеу” olduğumuzun ve karşımızdaki insanın da "Бігеу” olduğunun farkında olmamız çok önemli. Kur'an bize bunu hatırlatıyor. 








Evet, çok güzel bir yorum yaptınız. Kur'an insanı birey olarak görüyor. Çünkü insanın her insan kadar -tasavvuf- ta da dendiği gibi- Allah'a ulaşma yolu var. 6 milyar in- ! 
sanın 6 milyar ulaşma yolu. 
Bu bireyin özel olduğunu önemli olduğunu gösterir ve bireye gönderme yapar. Herkes kendi günahının ve sevabının karşılığını görecektir. Kur'an hiçbir zaman bir başkasınınkini ödeyeceksin demez. İslamiyet'in de en önemli yönü bu zaten. Bireyin kendi iç dünyasında yaptığı yolculuk, bir yere ulaşma çabası da önemlidir. Bu da zaten tek başına yapabileceğimiz bir şeydir. 

- Yani aşk bir olmak ama aynı zamanda ayrı kalabilmektir diyebilir miyiz? 

Evet, aşk hem birbiri içinde erimek anlamını taşıyor aşk hem de siz ayrı ayrı da bireysiniz апlamin. О nedenle de bence Kur'an-ı Kerim, insan ilişkisine bu konuda çok önemli ve çok çağdaş bir yorum getirmektedir. 

- Konuyu sizin sıkça bahsettiğiniz hayal kirıklıklarına getirmek istiyorum. İnsanlar genelde mutluluğu başka yerlerde, dışarıda arıyor. Mesela ailesinde mutlu olamadıysa, evləndiğində eşinin kendisini mutlu edeceğini — ux umuyor. Halbuki kendimizi 

4 52! 
ı _ mutlu etmeyi öğrenebilsek 
___ belki de hayal kırıklıkları daha aza inecek diyebilir miyiz? 

Evet, bu çok temel bir sorun zaten. İnsanlar hep beni mutlu edecek bir kadın, beni mutlu edecek, beni zenginleştirecek bir erkek beklentisi içinde oluyor. Beklenti hep karşı tarafın bir şey yapması üzerine kuruluyor ve ona bağlanıyor. Ben ne yapabilirim, benim hayatı zenqinleştirmem nasıl mümkün olur diye düşünülmüyor. Yani; 
vermek, kendisini zenginleştirmek, kendisine insan olârak da yatırım yapmak, Кепdisinin gelişmesini sağlayacak şeylerle ilgilenmek. Вип- 


larla hiç kimse meşgul olmuyor, en kisa yoldan bunları nasıl ele geçiririm diye bakıyor. 

- Bu psikolojiyi nereden kazanıyoruz, neden sahip olmayı daha çok istiyoruz? 

Çünkü sahip olmak daha kolay. Hem maddi hem manevi anlamda. Kendini geliştirmek çok zor bir şey. İnsanlar bizde zor yollara alıştırılmıyorlar. Kendini ifade etmek, kendini yetiştirmek, yani kamil bir insan olmanın imkansız bile olsa peşinde koşmak gerektiği insanlara öğretilmiyor. Tam tersine maddi manevi en kısa yoldan ve daha çok şekil itibariyle bir şeyleri yapmanın yeterli olduğu öğretiliyor. 

- Birey olmanın öneminden sık sık bahsediyorsunuz. Siz Türkiye'yi iyi tanıyan bir insansınız. Hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun süre bulundunuz. Sizce ülkemizde birey olma yolundaki engeller nelerdir? 


Çok önemli bir soru bu... Nasıl birey olunur? 
Önce doğumunuzdan itibaren başlayıp ailenizin sizin birey olduğunuzu kabul etmesi gerekiyor. 
Çocukluktan bu alışkanlığı almanız için size birey muamelesi yapılması gerekiyor. Senin de bir düşüncen var mı? Sen ne İstiyorsun? Neyi giymek istersin? Çünkü siz, on bin defa karar мегdikten sonra bir konuda karar vermeyi öğreniyorsunuz, belki milyon kere. Ama size karar verme fırsatı hiç verilmezse siz karar vermekte âciz biri olarak kalıyorsunuz. 


- Belki evlilikte eşlerin birbirleri adına karar vermeye çalışmaları zamanında karar verme yetilerinin bastırılmış olmasından kaynaklanıyor. 

Bu konuda sürekli engellenmiş olmaktan kaynaklanıyor. Mesela tabak çanak kırarsın diye taşıtmadıkları zaman, otuz yaşında ilk defa taşımaya başlarsanız yine kırarsınız. Çünkü bir deneyiminiz yok. Bizde hata etmeye izin verilmiyor, Oysa hata yapmadan yaşamamız mümkün değil. Biz her şeyi çocukluktan itibaren tabak çanak kırmaktan başlayarak öğreniriz. Herkesin kendi kafasını vurup kendisinin öğrenmesi gerekiyor. Yani öğütler bir yere kadar götürür. 
Önemli olan hayatta yaşayarak öğrenmektir. 
Bir şey, siz yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz zaman sizin için kalıcı olur, 

- Ben yine aile konusuna dönmek istiyorum. Toplumumuzda çocukların yetiştirilmesinde, eğitiminde genelde anneler etkili oluyor. Anneler çocuklarla daha fazla vakit geçiriyor. Sizce babalar da çocukların eğitiminde biraz daha etkili olmalı mı? 

Baba rolü erkek çocuk için çok önemli bir rol olduğu gibi, kız çocuk için de önemlidir. Başarı- 





li kadınlar “baba kızı” denilen modellerdir. Ben bir baba kızıyım, babamla aramızda çok yakın bir ilişki vardır. Bu size kişilik veriyor, erkeği de tanımış olarak yetişiyorsunuz o zaman. Bizde eve para getirme baba olmak için yeterli gözüküyor, Oysa böyle değil, baba olmak ciddi bir sorumluluk ister, kız ve erkek çocuğuna erkek modeli gereklidir. 


- Beraber geçirilen zamanlar arttırılmalı mı diyorsunuz? 


Kesinlikle, çünkü siz bir örneksiniz. Çocuklar о örneğe bakarak erkeği tanıyor, babayı tanıyor, çocuğunuz baba olmayı sizden öğreniyor. kız çocuğunuz bir kocanın nasıl olacağını sizden öğreniyor. Bir erkeğe nasıl davranılacağını, bir erkekle nasıl konuşulacağını sizden öğreniyor. 
Yoksa sürekli çekingen, konuşamayan, kendini ifade etmekten aciz bir konumda kalıyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye kadın ağırlığı olan bir ülke ama, kadının sosyal yaşamda ağırlığı yok. 


- Ülkemizde "namusluluk" genelde kadın üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu da zaman zaman aile içi problemler ve şiddete, hatta namus cinayetlerine yol açabiliyor. 
Oysa temel ahlâki referans metinlerimizden olan Kur'an'da zina eden erkek ve kadın bir tutularak aynı ceza öngörülüyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

Bunun tamamen eski geleneklerden gelen ve erkeğin işine geldiği için çarpıtılmış bir гіһпіyet olduğunu düşünüyorum. Namus sadece cinsellikle ilgili bir şey değildir. Eksik peynir satmanız da namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Ahlaki ve vicdani yerine getirmediğiniz her şey de паmus kavramı içerisindedir. Eğer siz onları rahatlikla yapıyorsanız zaten namussuzsunuz demektir. Birey olabilsek kadın ve erkeğin ayrı ayrı паmuslu olması gerektiğini anlayacağız. Namus cinayetlerine gelince bunlar çok eski, Mezopotamya'ya kadar dayanan feodal gelenekten gelen bir şey. Ne İslamiyetle ne bizim Türk kültürüyle alakası var. Hıristiyanlığın temelinde kadın şeytandır. Yahudilikte de öyledir. Ancak Müslümanlıkta kadının erkekten farkı yoktur. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğe “іпапап kadınlar ve inaпап erkekler” diye hitap eder. Peygamberimizin çok zarif ve nazik olduğunu, kadına değer verdiğini ve опи yücelttiğini düşünüyorum. 
Kur'an'daki örnekleri görmüyorlar. Oysa İslâmiyet böyle değil. O öyleymiş gibi gösterme дауreti tamamiyle feodal iktidar talebi ve feodal erkek rolü ağırlığının göstergesidir. 

- Ülkemizde bir taraftan kadınların cinsel özgürlüğü savunulurken, nikahsız yaşamalar 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din-düşünce-yorum 


özendirilirken, bir taraftan da genç bir kız yüzünü bile görmediği bir erkekle evlendirilebiliyor. Ya da kendisinden 20-30 yaş büyük birisiyle rızası alınmadan evlendiriliyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? 


Türkiye'de hem medya tarafından, hem yazılı hem görsel basın tarafından çok yanlış bir yönlendirme var: “Aşk için vurdu!" Aşk silahlı bir eyleme alet olmuş oluyor. Deforme edici bir şey bu. Aşkı öyle bir yere qetiriyor ki qençlerin zihninde, aşk hiçbir derinliği olmayan, ölünen veya öldürülen bir kavram oluyor. Ve aşk yerine konulan tamamen cinsellikle ilqili, fiziki olanın üzerine kurgulanmış bir şey oluyor. “Aşkta çok düzeyli bir beraberlik yaşıyoruz" dendiğinde de yine aym şeye gönderme yapılıyor. Erkeğin çapkınlığının -zina durumunun- onaylandığı, kadının da sanatçı olduğu müddetçe mazur gösterildiği gibi bir ima oluşuyor. Bence çok tehlikeli olan bir şey de “evlilik aşkı öldürüyor, о yüzden evlenmeyelim, aşık aşık yaşayalım" düşüncesi, Ama yine de iki üç günde ayrılıyorlar. 
Demek ki bunun evlilikle hiçbir ilgisi yok. Evlilik bir kurum sonuçta. Yani cansız bir şey. Evliliğin aşkı öldürdüğü işin çok kolay açıklaması. Evlilik kurumunda olumsuz bir şey yok. Evlilik; sıcaklık, bağlılık, vefa, sevgi ve paylaşımıdır. 

- Bu durumda aile ile ilgili problemlerin üzerinde durularak, aile kurumunun güçlendirilmesi gerekir diyebilir miyiz? 

Türk toplumu her şeye rağmen aile toplumudur, boşanma fazla değildir. Ekonomik problemler olmasa boşanmalar çok daha az olurdu. Mecburi- | yetten dolayı bazı vakalar olsa da, yine de aile temelli bir toplumuz. Ülkemizde çok ciddi aile araştırmaları yapmak qerekiyor. Tarihi aile araştırmaları, kültürel aile araştırmaları ve toplumun şu andaki durumunun tespitinin acilen yapılması qerekiyor. Bunun ) 
yanında aile mahkemeleri çok şükür kuruluyor, Aynı zamanda da Diyanet İşlerinin bu işte taraf olması ge- | rektiğini düşünüyorum. Gerek parçalan- 





mış ailelerde, gerekse aile kurumu ile ilgili çalışmalarda aydın, bu konuda eğitilmiş, pedagojiyi ve psikolojiyi okumuş, dini eğitim almış olan іпsanların Diyanet İşlerinde çalışması, çeşitli proішегі üretmesi gerektiğini ve toplumun dini açıdan da bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, 

- Son bir soru daha yöneltmek istiyorum. 
Nevval Sevindi pek çok faaliyetleri olan bir yazar. Kitaplar, senaryolar, çok çeşitli konferanslar, kadın eserleri kütüphanesindeki çalışmalar, belgesel yapımcılığı ve yünetmenliği, TV proqramları vs. Bu kadar çok ve birbirinden farklı alanlarda çalışıp başarılı olmayı nelere borçlusunuz? Yoksa günü 48 saat olarak mı kullanıyorsunuz? 

Allah'ın bize verdiği zaman karşısında hepimiz eşitiz. Dünyanın en zengin adamı olsanız bir dakika fazla veya eksik yaşama şansınız yok. 
Zaman herkese eşit dağıtılmış bir nimet, Ama bundan iyi yararlanmadığımız kesin. Ben 11-12 yaşlarından itibaren hep zamanını çok dar olduğunu, yeterli olmadığını düşünürdüm. Duvarlaга da her günü planlayıp asardım. Hangi hedef için çalışıyorum, hepsini yazardım, zamanla hep yarışırdım. Zamanı doğru kullanmayı öğrendim bu alışkanlıktan dolayı. Bu nedenle 24 
saate başkalarından daha fazlasını sığdırabiliyorum. Kitap okumayı hiç bırakmadım. Okumak ve yazmak su içmekten önce gelir benim için. 
Tiyatro, sinema, senaryo, hayatın birçok alanında birçok şeyi dene- 
| dim ve bunları yaparken de ciddiyetle, kendimi vererek уаргуоrum. Hayallerimin еп egzotik olanını bile qerçekleştirdim hayatta, Biz insanlar hayallerimizi qerçekleştirme gücüne sahibiz ama, çoğumuz bunun farkında değiliz. İçimizdeki gücü kullanırsak, harekete qeçirirsek 
| çok şeyi başarırız. Bu 
| enerji bende ölmüyor, 
kanseri уептегпде de bu çok etkili, Ben başkalarına vermekten, iyilik yapmaktan mutlu oluyorum, yaptığım iyiliklerle var oluyorum. 


din ve sosyal hayat 





CAMİ EKSENLİ 
DİN HİZMETLERİ 


ami eksenli din hizmetlerinin merkezinde yer alan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar topluma hizmet için vardır. Onların görev alanını cami içi din hizmetleri, cami ile bağlantılı hizmetler ve cami dişında yürütülen sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik yönlü hizmetler oluşturmaktadır. Bu hizmetler, caminin kutsal bir mekan olması yanında imam-hatip ve müezzin-kayyımların sahip oldukları sıfattan dolayı dinin ve toplumun kendilerine yüklediği fonksiyonun doğal bir sonucudur. Cami görevlisinin hizmet ve faaliyetleri, cami cemaatiyle sınırlı olmayıp, toplumun bütün kesimlerine yöneliktir. Cami görevlilerinin, toplumun bütün kesimlerine yönelik hizmetlerini, onların cami dışında yürüttükleri faaliyetlerde çok daha açık bir şekilde görmek mümkündür. 

Üç boyutlu olarak ele aldığımız cami eksenli din hizmetlerinin cami içi din hizmetleri boyutunu Nisan sayımızda değerlendirmiştik. 
Bu yazımızda, cami ile bağlantılı hizmetler üzerinde duracağız. Cami dışında yürütülen sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik yönlü hizmetleri ise, ileriki sayılarımızda ele alacağız. 

Cami ile bağlantılı hizmetler 


Günümüz Türkiyesinde, cami cemaati olsun veya olmasın pek çok aile çeşitli sebeplerle cami görevlilerine müracaat etmekte ve onlardan yardım istemektedir. Cami görevlilerine yönelik bu qibi isteklerin yerine getirilmesi, camiyle sınırlı olmadığı qibi tamamen camiden bağımsız da değildir. Kişilerin son yolculuklarına uğurlanması, bunun için gerekli teçhiz, tekfin, cenaze namazı ve defin gibi işler, hatim duası ve mevlit okunması gibi merasimler ve yağmur duaları bu tür hizmetlerdendir. 


Son yolculukta cami görevlileri 


Ölüm, eski tabirle Hak vaki olunca, tıpkı canlı gibi ihtimam göstererek bizi şefkatle уіkayıp kefenleyen, namazımızı kıldırıp hayır dualarla son yolculuğumuza uğurlayan sadık dostların en sonuncusu cami görevlileridir. 
Mahalli cenaze teşkilatı bulunmayan il ve ilçeler ile kasaba ve köylerin hemen tamamında cenazelerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili işler cami görevlilerince yapılmaktadır. Diдег taraftarı, cenaze namazlarının kılınması ve ölülerin defnedilmesi ile ilgili işlerin hemen hemen tamamı yine cami görevlilerince yapılmaktadır. Tabiatıyla bu konuda cami görevlilerine düşen iş yoğunluğu ülkemizde meydana gelen ölümlerle doğru orantılıdır. 

Herhangi bir yaşta ve herhangi bir sebebје vefat eden bir kişinin son yolculuğuna uğurlanmasında, kederli ailesinin üzüntüsüne ortak olunarak sabır ve metanet telkin edilmesinde cami görevlileri büyük sorumluluk yüklenmiştir. Ölümün gerçek ve soğuk yüzünün çok yakından hissedildiği bir ortamda, cenazeyle başbaşa kalarak cansız bir bedeni yıkamak ve kefenlemek, insanın psikolojisini ve direnç katsayısını zorlayan bir durumdur. 
Cenaze hizmetlerini yapacak veya yardım edecek başka birinin bulunmadığı, özellikle köy ve kasabalardaki cami görevlileri için ise bu, kaçınılması mümkün almayan bir görevdir, 
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Her insanın sahip olduğu farklı psikolojik yapıya göre, olaylar karşısındaki tepki ve dirençlerinin aynı olmadığı bir gerçektir. Ancak, görevden kaynaklanan bir sorumlulukla bütün cami görevlileri gerektiğinde cenaze teçhiz ve tekfin işini yapmak durumundadır. Bu zorunluluk sebebiyle, psikolojisi bozulan, yalnız kalma korkusu, uyuyamama, bunaltı, yeme ve sindirim bozuklukları gibi problemlerle başetmeye çalışan cami görevlilerinin sayısı pek de az değildir. Hem cami görevlileri hem de müftülerle yaptığımız görüşmelerde, cami görevlilerinin özellikle genç yaşta vefat edenleri veya bir kaza veya tabii afet sonucu vefat edip, cansız bedenleri büyük ölçüde deforme olan cenazeleri yıkayıp kefenlerken daha fazla etkilendikleri ifade edilmiştir. Bu durum, imam-hatip ve müezzin-kayyımların görev şartlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. 


Başsağlığı ziyaretleri ihmal edilmemeli 


nuçlarına göre, bir yılda kıldırılan ortalama ceпаге namazı sayısı 20 iken, başsağlığı dilemek için ziyaret edilen ev sayısı ortalamasının 12'de kaldığı görülmektedir. Bu neticeye bakarak, cami görevlilerinin başsağlığı ziyaretleri hususunda çekingen davrandığını veya bu konu üzerinde yeterince durmadığını söylemek mümkündür. Müminlerin birbirleri üzerindeki haklarını dile getiren Peygamber егепdimiz (SAV)'in hadis-i şeriflerinde de belirtildiği gibi, başsağlığı ziyaretleri hem dini hem de insani bakımdan gereklidir. Bu, insanlara faydalı olmayı ve onlara dini esasları doğru bir şekilde anlatmayı gaye edinen din görevlileri açısından ihmal edilmemesi gereken hususlardandır. 

Tablo: İmam-hatip ve müezzin-kayyımlaгіп yaptıkları cami ile bağlantılı din hizmetlerinden bazıları ve bir yıllık ortalaması. 


Yapılan Hizmetler 


On ilde yaptığımız araştırma, bir cami görevlisinin yıllık ortalama 20 dela cenaze паmazı kıldırdığını ve yıllık ortalama 9 cenazenin 


Bir görevlinin bir vilda bu hizmeti yapış siyisi (ош ита) 
Son bir yil içerisinde kildinilan cenize namazı sayısı 20 
Son bir yıl içerisinde teçhiz ме tekfini yapılan cenaze sayısı 





de teçhiz ve tekfinini yaptığını ortaya koymuş- san bir yılda baş sağlığı dilemek için ziyaret edilen ev sayısı 12 
tur. Bu durum aşağıdaki Tablo'da görülmek- ѕоп bir yılda okuyucu olarak Katıldığı mevlit merasimi sayısı 17 
tedir. Kadın cenazeleri kadınların yıkaması ve Зоп bir yılda katıldığı hatim merasimi sayisi 23 
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bazı bölgelerde mahalli cenaze teşkilatının bulunması sebebiyle, cami görevlileri için ceпаге namazına kıyasla daha az teçhiz ve tekfin görevi yapması normaldir. Buna karşılık, bir cami görevlisinin yılda ortalama 12 kez başsağlığı dilemek (taziye) için ev ziyaretinde bulunması biraz düşündürücüdür. Cami görevlilerinin, cenaze namazını kıldırdığı her aileyi ziyaret ederek onlara başsağlığı dilemesi beklenir. Zira, yakınlarından birini kaybeden insan, kederini paylaşacak ve kendine manevi destek olacak birilerini arar. Böyle zamanda yapılacak bir başsağlığı ziyareti, teselli edici konuşmaların yapılması, dinimiz açısından hayatın ve ölümün anlamından söz edilmesi, geride kalan kederli aile için manevi bir destek olacak, acılarının daha çabuk dindirilmesine de yardımcı olacaktır. Çünkü acılar paylaşılаса azalır. Diğer taraftan, duyguların inceldiği bu gibi olaylar vesilesiyle yapılacak bir ziyaretle söylenecek bir kaç kelime, başka zamanlarda verilecek uzun vaaz ve nasihatlerden çok daha tesirli olacaktır. 


Halbuki yapmış olduğumuz araştırma 50- 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Hatim duaları ve mevlit merasimleri 


Halk nazarında iyi bir cami görevlisi, dini kurallar çerçevesinde halkın beklentilerini dikkate alan ve hissiyatına tercüman olandır. Bu noktadan bakıldığında, dindarlığın toplumsal boyutta ifadesine imkan veren, hatim ve mevlit gibi cami ile bağlantılı hizmetlerin halk üzerindeki etkisi ve önemi tartışmasızdır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim okunmak suretiyle ibadet edilen bir kitaptır. Ülkemizdeki hatim, mukabele ve hatim duası gibi gelenekler de bu temele dayanmaktadır. Bu gerçeği göz önünde bulunduran cami görevlisi, toplumun hissiyat ve beklentilerini dini ölçüler içerisinde değerlendirmek ve onlara layık oldukları şekilde hizmet sunmak zorundadır. 

Hatim duaları daha çok camilerde yapılırken, mevlit merasimleri ise camilerde, evlerde ve hatta özel olarak kiralanmış salonlarda yapılabilmektedir. Bu tür merasimler doğum, ölüm, sünnet, nişan kandil veya bayram gibi 


vesilelerle yapılmakta ve genellikle bütün aile fertleri, akrabalar ve komşular davet edilmektedir. Samimi bir ortamda yapılan sohbet ve ikramlar, okunan Kur'an-ı Kerim ayetleri veya mevlid-i şerif ile yapılan dualardan sonra program sona ermektedir. Dolayısıyla, aile olarak kişilerin kendilerini ifade etme imkanını elde ettikleri, sosyal yönü ağır basan bu gibi programların icrasında da cami görevlisi merkezi bir rol oynamaktadır. Bu tür merasimlerden "bidattir" deyip uzak durmak uyqun olmadığı gibi, bu tür merasimleri kazanç getirici bir faaliyet şekline dönüştürmek veya insanların dini duygularını istismar aracı haline getirmek de doğru değildir. 

Yukarıdaki Tablo'da da görüldüğü gibi, bir cami görevlisi yılda ortalama 23 defa ћаtim merasimine, 17 defa da mevlit merasimine katılmaktadır. Hizmet sunmakla görevli olduğumuz halkın nazarında, bu tür merasimlere katılmak bir cami görevlisi için en asli görevlerden biri olarak kabul edilmektedir. Mesela, bir köyde, köy imam-hatibinin katılmadığı veya katılmam diyebileceği bir hatim duasni veya mevlit merasimini düşünmek mümkün değildir. Bu şartlarda cami görevli-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Mehmet Gıravqaz, İsparta 
İplikçi Camii İmam-Hatibi (Emekli): 


Ben yaklaşık otuz yıldan beri imam-hatip olarak görev yapmaktayım. Görevimi severek yapıyorum. Bir daha dünyaya gelsem, Resulullah'ın mesleği ојап yine imam-hatip almayı isterim. Hiçbir gün, namazı kıldırdıktan sonra beş vakit üst üste doğrudan evime gittiğim olmamıştır. Bir vakit olmasa bile, diğer vakitte ya cenaze için veya dua etmek için ya da hocam aramızda şu meselemiz var biz ne yapalım, bize bir şeyler söyle diye çagırmışlardır. Yine kaç defa cenaze sebebiyle çocuklarımı ve hatta misafirlerimi bile sofra- da yalnız bırakarak gitmek zorunda kaldım. 
Çünkü insanlar bir yakınını kaybettiklerinde, kendi kontrollerini de kaybedip şoka qiriyorlar. Cenaze evine gidince ilk işimiz, ölü ile değil, geride kalanları sakinleştirip yatıştırmakla başlıyor. Bundan sonra ortalık biraz sakinleşince ancak ölünün yıkanması, kefenlenmesi ile ilgili işlere başlayabiliyoruz, Ben böyle davranarak, yakınını kaybedenlere en az bir psikiyatrist kadar yardımcı ve destek olduğumu ve aynı zamanda onların hayır dualarını da aldığımı düşünüyorum. 
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sine düşen tek seçenek, merasimi Ölüm, eski tabirle Hak yet sayısı 81'dir. Yani, imam-hatip 


en güzel şekilde icra etmektir. 


vaki olunca, tıpkı can- ve müezzin-kayyımlar yaklaşık 4 


Yapılış gayesine ve ortama uy- İr gibi ihtimam göste- günde bir cenaze, başsağlığı, hagun olarak bu programları icra et- rerek bizi şefkatle yim veya mevlit gibi bir faaliyete 


mek, katılanların duygularına ter- kayıp kefenleyen, namazımızı kıldırıp hayır dualarla son yolculu- 


cüman olacak konuşma ve dualarla bu proqramları neticelendirmek, gerçekten de özel bir çalışma, de- 


neyim ve kabiliyet gerektirir. Sün- ğumuza 


katılmaktadır. Mahalli örf ve adetler de dikkate alınarak, görevin qereği olarak kabul edilen bu faaliyetlerin her biri için, yarım saat ile 


uğurlayan üç saat arasında değişen bir za- 


net, nişan ve düğün gibi vesilelerle sadık dostların en 50- man ayırılmaktadır. Bu da, bir ca- yapılan bu gibi merasimlerde, dini muncusu cami görevli- mi görevlisinin haftalık ortalama 


duyguların gözetilerek mutlulukla- leridir. 
rın paylaşıldığı dengeli bir atmosferin oluşturulması, büyük bir tecrübe ve ustalik gerektiren bir husustur. Ölüm sebebiyle yapılan merasimlerde ise, insanların teselli edilmesi, kederlerinin paylaşılması, cami görevlisinin psikolojisini de büyük ölçüde etkileyen, zor bir sorumluluktur. 


Sonuç 

İmam-hatip we müezzin-kayyımlar, cami içi din hizmetleri yanında cami ile bağlantılı hizmetler için de zaman ayırmak zorundadırlar. Yukarıdaki Tablo'da da görüldüğü gibi, cami görevlilerinin bir yılda cami ile bağlantıli hizmetlerle ilgili olarak yaptığı toplam faali- 





2-3 saatini cami ile bağlantılı hizmetlere ayırmak zorunda olduğunu gösterir. 

Diğer taraftan, bu tür hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli olan yeterlilik ve tecrübeyi kazanabilmek için özel bir çalışma ve gayret göstermeleri gerekmektedir. Cami ile bağlantılı hizmetler için ayrılacak zaman ile bu hizmetlerden iyi bir netice elde etmek için sarf edilecek emek gerçekten büyüktür ve her türlü takdirin üzerindedir. Cami içi ve cami ile bağlantılı hizmetler birlikte düşünüldüğü zaman, imam-hatip ve müezzin-kayyımların ne denli büyük ve zor bir görev yürüttükleri daha iyi anlaşılabilir. 


























Ali Kara, Sakarya İli Karasu İlçe Müftüsü: 


Bundan yaklaşık 30 sene önce Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenciydim; bu arada, Kayseri merkez Lale Camiinde imam-hatip olarak görev aldım. Bir gün mahallemden bir kaç kişi gelerek "hocam cenazemiz var" diye beni çağırdılar. Ben o güne kadar hiç cenaze yıkamadığım için bir anda ne yapacağımı şaşırdım. "Peki hazırlanıp geleyim" diyerek odamdan içeri 

girdiğimde, cenazeyi nasıl yıkayıp kefenleyeceğimi düşünmenin heyecan ve korkusuyla hazırlanıp dışarı çıkamıyordum. O arada, tecrübeli ve çok sevdiğim bir imam-hatip ağabeyimiz aklima geliverdi. Kısmen rahatlamış olarak hazırlanıp dışarı çıktım ve "cenaze evine gitmeden, falan hocamızı da alalım; bize yardım etsin" dedim. Neyse, hocamızı da alarak cenazenin bulunduğu eve gittik. Yalnız yaşayan yaşlı bir adam 4-5 gün önce vefat etmişti ve biz onun teçhiz ve tekfinini yapacaktık, Kendi çocuk ve torunlarının bile girmek istemediği, cenazenin bulunduğu odaya hocamla birlikte girdik ve cenazeyi sağlam bir çarşafa sararak yıkama yerine indirdik. Hocam yıkadı, kefenledi ve ben ona yardım ettim. Sonra, tabuta koyup camiye götürdük orada namazını kıldırdık ve kabristana götürüp defnettik, O zaman başımdan geçen bu olayda, ben sadece cenaze yıkamayı değil, cenaze yıkamanın ne demek olduğunu da öğrendim. Cenaze yıkamanın insan psikolojisini nasıl etkilediğini bizzat yaşayarak gördüm. Eğer yanımda tecrübeli bir hocam olmamış olsaydı, benim halim ne olurdu onu tahmin bile edemiyorum. Yüksek İslam Enstitüsünü bitirip ilçe müftüsü olarak atanınca, özellikle genç cami görevlilerime "cenaze işlerinde yardıma ihtiyacınız olursa, mutlaka haberim olsun size yardımсі göndereyim” diye tenbihatta bulundum. O günden beri müftülük görevim sırasında, bu hususa hep dikkat ettim ve ihtiyaç halinde müftülük hizmet aracını öncelikle bu iş için görevlendirdim. 
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BİR FELAKETİN ARDINDAN 








normal zamanlardaki tutum ve davranışlarıyla, fevkalâde şartların hakim olduğu dönemlerdeki hareket tarzları arasında, önemli farkların bulunması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Normal şartlarda bütün insanlar iyi ve güzel davranış örnekleri sergilemeye meyillidirler. Halbuki sıkıntılı zamanlarda kişilerin önceliği kendilerini daha çok düşünme, yakınlarının faydasını tercih etme yönünde olabilmektedir. 
Şüphesiz geneldeki bu durum, toplum fertleri- nin, dinlerin telkin ettiği manevi değerlere yeterince bağlanmalarıyla, önemli ölçüde değişebilmektedir. Nitekim bir müslümanın komşusu açken evinde huzur bulamaması, yakın veya uzak çevresindeki olumsuzluklardan, herhangi bir uzuvdaki hastalığın bütün vücudu rahatsız etmesi gibi, olumsuz olarak etkilenmesi bu durumun bir kanıtıdır. Gerçekten de İslam mensuplarına kendileri kadar diğer dindaşlarını da 


Tm ve onları oluşturan fertlerin 


GÖRÜNÜMLER 









Prof, Dr. Nesimi Yazıcı 
Апкага Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


İslâm mensuplarına kendileri kadar diğer dindaşlarını da düşünmelerini, hatta farklı dinlere mensup bütün іпsanların iyiliklerini istemelerini, bu yolda üzerlerine düşen bir görev olursa, asla ihmal ve savsaklamada bulunmamalarını tavsiye etmiştir. 


düşünmelerini, hatta farklı dinlere mensup bütün insanların iyiliklerini istemelerini, bu yolda üzerlerine düşen bir görev olursa, asla ihmal ve savsaklamada bulunmamalarını tavsiye etmiştir. İslâm'ın yüce kitabi Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle bu ayetlerin muhtevasını, yaşanılır gerçekler olarak insanlığa takdim etmiş olan son peygamber Hz. Muhammed (5.а.5.Уіп sünnetinde, bu yolda çok sayıda ve dikkat çekici emir ve sakındırmalarla örnekler bulunmaktadır. Biz bu kısa girişten sonra sizleri zaman olarak günümüzden bir asırdan biraz daha öncesine, bölge olarak da güzel yurdumuzun pek şirin bir köşesine, Balıkesir'e götürmek istiyoruz. Bakalım Balıkesir'in Müslüman Türk halkı ve dönemin yönetimi, sözünü ettiğimiz prensipler ve örnekler karşısında nasıl bir sınav vermişler, aradan geçen bunca zaman sonrasında, her biri kabirlerinde büyük hesabi bekleyen bu insanlar, ne şekilde anılmayı hak etmişlerdir? 
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Balıkesir'in de dahil olduğu ülkemizin büyük bir bölümü önemli deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. 

Nitekim bu durumun göstergesi, geçmişteki çok sayıda tarihi depremi içeren deprem kataloqlarıdır. Balıkesir'in tarihinde de, şehre ve çevresine farklı oranlarda zarar veren, önemli sayıda deprem bulunmaktadır. Biz bunlardan biri olan Ocak 1898'de gerçekleşen Balikesir merkezi, merkeze bağlı ova köylerle, Bigadiç, Kepsut üçgeninde büyük tahribata neden olan deprem, yöre halkının diliyle "Коca Zelzele" üzerinde durmak istiyoruz. 


Balıkesir'in tarihinde önemli bir yeri olan "Koca Zelzele" 29 Ocak 1898 Cumartesi günü olmuştur. İlk sarsıntı bunu üç dört dakika sonra biraz daha şiddetli ikincisi, nihayet saat 17'yi geçerek üçüncü ve en yıkıcısı takip etmiştir. Balıkesir ve çevresindeki sarsıntılar bunlardan sonra da birkaç ay süreyle, şiddeti eksilmekle birlikte, devam etmiştir Ocak 1898 
depreminin büyüklüğünü sözle anlatmamız gerekirse, koca şehirde etkilenmeyen bina sayısının ancak 51 olduğunu söylememiz yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle günümüzün Balıkesir'indeki tarihi binalar dahil, hemen hepsinin bu depremden sonra yeniden yapılmış olduğunu ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. İlkinin nispeten hafif olması, dolayısıyla daha уіkıcı müteakip sarsıntılarda, insanların evlerini terk etmiş bulunmaları dolayısıyla can kaybının, yıkıntıların büyüklüğüne göre oldukça düşük kaldığı bu deprem olduğunda, mübarek Ramazan ayının ilk haftasıydı. Mevsim, kışın en soğuk dönemiydi. Dönemin kaynaklarında bu sırada her tarafın, kar ve buzlarla kaplı olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Balıkesirli Helvacızade Muharrem Hasbi (6. Ocak 1915) deprem sonrasında içinde bulunulan durumun nezaketini (ve yoğun kar örtüsü dolayısıyla) Balıkesir'in kamilen kefene bürünmüş gibi" olduğu şeklinde nitelemişti. Yine Мићагrem Hasbi karlarla kaplı toprak üzerinde kurulmuş deprem çadırlarının görünümünü mevsimsiz yaylaya çıkmış aşiretler" gibi diyerek tasvir etmekteydi. Bu vesile ile hatırlamamız gereken bir konu da depreme maruz kalan 11.399 hane ve buralarda oturan 53.843 kişi içerisinde, bir oranda da olsa gayri müslimlerin, Rum ve Ermenilerin de bulunduğudur. 

Deprem Allah tandı. Ondan önce ve sonrasında alınacak tedbirler ise kullara düşmektey- 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di. Bu tedbirlerin alınmasında dönemin yöneticileri ve Balıkesir halkı başarılı bir imtihan vermişler, Şimdi yapılanlara kısaca bakarak bu hükmümüzün ne oranda gerçeği ifade etmekte olduğunu görelim: 

Deprem ertesi günü başkente, dönemin padişahı |. Abdülhamid ve hükümete bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul'da özel bir Коmisyon (Hey'et-i Mahsusa) oluşturulmuş, bunların Balıkesir'deki çalışmaları ile ilgili bir talimat hazırlanmış, yeterli maddi imkân задјапmiş ve hazırlanan bir vapurla (Talia) vakit geçirilmeden mahalline gönderilmiştir. Komisуоп Balıkesir'de depremzedelerin gıda, уакаcak, barınma, sağlık gibi acil ihtiyaçlarının temini için mahalli imkânları da devreye sokarak canla başla çalışmıştır. Bugün biz, resmi belgeler sayesinde, deprem mağdurlarına hangi gün hangi yemeklerin verilmiş olduğunu, nerede ne kadar baraka yapıldığını, kaç hastaya ne gibi tedaviler uygulandığını, ısınma için temin edilen yakacak maddelerinin miktarlarını ve bu yolda karşılaşılan güçlükleri büyük ölçüde bilebilmekteyiz. Nihayet Nisan başlarında bu sıkıntılar önemli ölçüde halledilmiş bulunuyordu. Bunların bir devletin yapması gereken sıradan işler olduğu düşünülebilir. Doğrudur da. Ama bunlar yanında bu deprem dolayısıyla ortaya çıkarı bir kısım güzellikler vardır ki, onların hatırlanması, bir kadirbilirlik olacağı kadar, günümüz insanına da olumlu mesajlar verecektir. 





Deprem ve diğer afetlerde, her zaman can ve mal kayıpları ortaya çıkar. Ölenleri geri getirmek mümkün değildir. Fakat geriye kalanlaгіп acılarını hafifletmek özveriyle çalışmayı ve toplumu belirli hedefler doğrultusunda yönlendirmeyi gerektirir. Balıkesir depreminde de böyle olmuştur. İstanbul'da Belediye Başkanı (Şehremini) Rıdvan Paşa başkanlığında bir yardım organizasyonu oluşturulmuş ve 1 Şubat 1898'den itibaren çalışmalara başlanmıştır. 
Başta dönemin padişahı, sadrazamı ve diğer devlet ileri gelenleri olmak üzere halkımız bu kampanyaya büyük katkılarda yardım edenlerin cetvellerinin gazetelerde yayınlanmış olması dolayısıyla bugün biz, bu hayırlı hizmete katılanları teker teker sayabilmekte ve isimlerini şükranla yâd edebilmekteyiz. Örnek olarak Yemen Merkez Mutasarrıfı Mehmed Reşid Раşa тип kızı Fatma Hanım, Sadaret Müsteşarı Şefkati Efendi'nin eşi Canan Hanım ve Bingazi Vilayeti Defterdarı Hüseyin Hüsnü Efendi'yi verebiliriz. Halkımızın depremzedelere maddi ve manevi yardımı daha başka ve çok farklı şekillerde de ortaya çıkabilmiştir ki, bu küçük yazı onların isimlerini anmaya bile imkan vermeyeceğinden bu kadarlıkla yetiniyoruz. 


Balıkesirlilerin ve yakın çevredekilerin, kendilerinin ve komşularının yaralarının sarılması, beldelerinin yeniden inşası ve ihyası yolunda yaptıkları ise gerçekten takdire şayandı. Ömer Ali Bey'e ait şu ifadeler, Zağnos Mehmed Paşa Camii'nin yeniden inşası sırasındaki Balıkesirlileri anlatmaktadır: Balıkesirliler bir şevk ve hayret edilecek gayretler içerisinde ulema ve suleha, ağniya ve fukara, pir ve berna (genç) ve hatta sıbyan-ı mahdan (sünnet olmamış küçük çocuklar) hep birlikte teberrüken ve teyemmünen elleriyle taşını toprağını ayıklamışlardır.” 


Deprem sonrasında halkın barınma ihtiyaçları yanında, resmi binaların tamir veya yeniden inşası, bu arada okul ve mabetlerin de yeniden yapılmaları da qerekiyordu. Baraka camiler birkaç günde Müslümanların hizmetine açılmış ve böylece mübarek Ramazan gün ve gecelerinde cemaatle namaz kılma imkânı sağlanmıştı. Yukarıda bu sırada Balıkesir'de Rum ve Ermenilerin de bulunduğundan bahsetmiştik. Dönemin yönetimi onların ihtiyaçlarını da düşünmüştü. Nitekim Mart ortalarının tarihini taşıyarı ve dönemin padişahı |. Abdülhamid'e çekilmiş olan telgraftaki şu ifadeler Rum Metropolit Vekili Yuvaya aittir; "Yiyeceksiz içeceksiz kalan diğer depremzedelerle birlikte çok sayıda bahtsız Rum da depremden zarar görmüştü. 
Müslümanlarla birlikte ve onlardan hiç ayırmaksızın, bize de yeterli yiyecek ve diğer imkânlar sağlandığı gibi harap olan kilise ve mektebimizin yerine de Бағакадап yenileri yapılmıştır.” Ermeni Cemaati adına Murahhasa Kaimmakamı Уаhan'ın telgrafında da benzer ifadeler yer almakta ve kendilerini "Ermeni milllet-i sadıkası (ме) cemaat-i sadıka kulları" olarak niteledikten sonra Padişah'ın kendilerinin diğer bütün ihtiyaçları yanında bir de ibadet ihtiyaçlarını düşünerek "barakadan kilise ve mektepleri de yaptürmis" olduğunu, bunun için en içten şükranlarını hak ettiği bildirilmekte idi. 


Deprem sonrasında Müslümanlar yanında Rum ve Ermeniler de çalışmışlardır. Nitekim dönemin belqeleri, onların çalışmalarından da takdirle bahseden ifadelerle doludur. Anlaşılan o ki, Ocak 1898'deki deprem sonrasında Balıkesirin Müslümanları başarılı bir sınav vermişler, yaralarının sarılması için bütün ihlas ve samimiуе еп ile çalışmışlardı. Rum ve Ermeniler de bu çabalara katkıda bulunmuşlardı. Dönemin yönetimi, tebaasını oluşturan insanlar arasında dinlerine bakarak hiçbir ayırım yapmamıştı. 
Farklı inançlara sahip insanların barış içerisinde bir arada yaşamaları her halde bu olsa gerekti. 
Bu güzel örneğin artmasını temenni etmek ме bu yolda düşebilecek görevleri severek üstlenmek ise hiç şüphesiz bizlere düşmektedir. Günümüz müslümanlarının, geçmişlerindeki kültür birikimine dayanarak, bunu başarabileceklerine inancımız tamdır, 
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Yeniden merhabalar. 


Hayat ilmek ilmek dokunuyor insanın sırtı- na, yanlış bir kanaat olarak bir kazak gibi giydirilmiyor peşinen... Hayallerimizin, imkanlılıklarımızın, umutlarımızın temelinde de bu sır yatıyor zannımca. Her şey ama her şey değerli, olabilir, mümkün. Yeter ki kıvılcımlar sönmesin, coşkular tükenmesin, cesaretler bitmesin, 

İnsan her şeyi yaşarken, yaşadığı anda farkedemeyebilir, o anın anlam kalıplarıyla anlamlandırmakta zorlanabilir. Ancak kendine karşı sabırlı ve anlayışlı olursa, anlam уојсшиğunu rahatca devam ettirebilir. Dünyayı değiştirecek gücü kendinde bulamayabilir, zaten kim kendisinden bunu ister ki? Ama kendini değiştirme ve geliştirme zorunluluğu ve imkanına o kadar yakınken uzanıp dokunmayı öğrenemez bir türlü; bu arada ilmekler atılmaktadır, fakat o atılan her ilmeği dışarıdan puslu gözlerle seyretmektedir. 


Duyguları var mıdır, e muhakkak.. Nerdedir peki onlar, пе işe yararlar? Geç gelen сосиğunu öfkeyle paylarken acaba derinlerdeki en 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derinlerdeki hisleri neyi ifade eder? Aslında onu çok sevdiği için, onun başına bir şey gelmesinden korktuğu için mi böyle davranmıştır? Bunu en başta kendisi bilemez, sonra kontrolsüzce öfkesini yönelttiği varlığın bundan haberi olmaz.. O'nun istediği de belki sadece güven bir parça güvendir, ama o da биnu anlatamaz, nasıl anlatacağını öğrenmemiştir zira. Nereye kadar gider bu; büyük patlamalara ve çözülmelere ulaşmadan şansları уагsa, birinden biri veya her ikisi cesaret eder kendini anlamaya ve böylece çıkılır keşif yolculuğuna... İlmekler atılmaya devam eder, ama bu kez hangisi ters hangisi yüz, bilinç haline ulaşılır. 

Neden anlattım tüm bunları? Bu sayıda ağırlıklı olarak insanın öncelikli olarak kendi iç dünyasına ve halka halka çevresine ve tüm evrene doğru geliştirmesi beklenen keşif yolculuklarının önemi üzerinde durulan, ailede iletişimi ve ailenin sosyal qelişimini konu edinen yazılar kaleme alındı. Potansiyelimizi bilmeden, kaç nefeste alabileceğimizi kestiremeden çıkamayız hayat maratonuna. Öyleyse buyrun hep beraber keşif turumuza. 


Aile İçi 





Karı-koca ve çocuklardan oluşan, toplumun en temel birimi olan aile, içindeki bireylerin sosyalizasyonu ve sosyal desteğini sağlarкеп aynı zamanda neslin devamını da sağlar. 
Tanım itibariyle karı-koca ve çocuklar olarak yapılan ailenin fiziki mekanları dışında, geniş bir iletişim ve etki ağı içinde yaşadığı söylenebilir. Söz gelimi aile içi ilişkilerde, karı-kocanın kendi aileleriyle ilişkileri onlardan öğrendikleri ve onların etkilerinin izleri kolayca görülebilir. 
Erkek eşin kendi ailesiyle ilişkileri çekirdek ailenin de gündemindedir. Bazen aile içi iletişimlerde, karı-kocanın temel gündemi ve odağı kendi aileleriyle ilişkileri olmaktadır. Karı ve kocanın bağımsız olarak salt ikili ilişkilerinden çıkarı tartışmalar daha azınlıkta olabilir. Günümüzde yüksek eğitimli, kent kökenli ve kentte yaşayan karı-koca arasındaki iletişiminin daha bağımsız ve tarafların birbiriyle ilgili olma boyutu daha yoğun olsa da, bütünüyle ayrışmış (kendi ailelerinden) bir ikili ilişki görmek imkansızdır. 

İlişki ме etkileşimin olduğu bütün sistemler- de de çatışmalar ve sorunlar vardır. Aile sistem yaklaşımı açısından ele alındığında, bu sistemin de diğer bütün sistemler gibi kriz durumları, sarunları, çatışmaları, sevinçleri, sevgileri, büyümeleri ve dağılmaları olabilir (Aktaş, 2002, /-8). Çatışmasız ve sorunsuz bir insan olamayacağına göre, birden fazla bireyle yürüyen bir sistemde de olması doğaldır. Böyle bir ailenin var olacağı düşünülemez. İnsanın varolduğu her yerde, uzlaşma ve anlaşma kadar, çatışma ve sorunlar da evrenseldir, 

Çatışma, karı ve kocanın, algılarının, duygularının ve davranışlarının ve isteklerinin engellendiğini hissettiği anda başlar. Çatışmalar 


İletişim Çatışmaları 
VE 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her zaman yıkıcı sonuçlar getirmez. Ancak ele alış yaklaşımlarına bağlı olarak, ilişkiyi olumlu ya da olumsuz olarak etkilerler, Çatışmalar ve sorunlar aile bireylerinin günlük faaliyetlerini sürdürmelerinde onların engeli haline qeliyorsa, burada sorunların ele alınış biçiminin bireylere uymadığı ya da sorunların çözümünde уеtersiz kalındığından söz edilebilir. 

Aile içinde yaşanan çatışmalarda tarafların çatışmaları; ele alış biçimlerinin zorlama, uyum, uzlaşma, işbirliği ve kaçınma tarzında olduğu söylenebilir. 

Zorlama: Eşlerden birinin kendi isteklerini diğerine kabul ettirme arzusudur. Bu tarzda tarafların kazanç ve kayıp çabasından söz edilebilir. Eşlerden birinin, diğerini zorla kendi istediği tarzda giydirmek istemesi buna örnektir. 

Uyum: Eşlerden birinin kendi isteklerine önem vermeksizin, diğerinin isteklerine cevap vermek ve yerine getirmek için çabalamasıdır. 
Kadın eşin, eşinin ailesine gitmek istediğini düşünerek ve hissederek ona, "Abimlere gidelim ті?" diye öneride bulunması örnek olarak verilebilir. 

Uzlaşma: Eşlerden birinin diğerinin isteklerinin bir kısmını karşılamak için, kendi isteklerinin bir kısmından vazgeçerek, iki istek arasında orta bir yol bulma çabası qöstermesidir. Eşlerden birinin diğerinin evde oturma isteğini, bir sonraki günde kendi isteği olan ailesine gidebilme koşuluyla kabul edebileceğini ifade etmesi gibi. 

İşbirliği: Eşlerden birinin hem kendi isteğini, hem de eşinin isteğini bütünüyle karşılama çabası göstermesidir. Bu durumda eş yeni seçenekler aramakta ve problem çözme davranı- 


aile 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şı göstermektedir. Eşin ailesine gitme isteğin- de, kendisinin de en çok sevdiği ablasına (eşinin) gitmeyi önermesi bu yönde bir eğilimi göstermektedir. 

Kaçınma: Eşlerden birinin diğerinin isteklerine karşı kayıtsız kalmasıdır. Eşin ailesine gitme isteğini duymamazlıktan gelme buna bir örnektir. 

Aile içinde çocukların eğitimi, erkek eşin ve evin ihtiyaçlarını karşılamakla, pek çok sorumluluğu aynı anda üstlenerek yürütmek durumunda kalan kadınlar, aile içindeki sorunlar ve çatışmalarda da sıklıkla uyum, uzlaşma ve 15- birliği davranışı göstermeye çabalamaktadırlar. "Evi kuran dişi kuştur" deyimi, kadına öğretilmiş ve sıklıkla kadın tarafından da içselleştirilen ve benimsenen bir yaklaşımdır. Erkek eşler ise, zorlama ve kaçınma davranışını daha fazla gösterme eğiliminde olabilirler. 


Zorlamanın erkek tabiatına ne kadar uyduğu tartışılması gereken bir konudur. Ancak er-Кейіп ev dışında sorumluluk üstlenmesi, aile geçimini sağlaması, eğitimi yüksek, istihdam'da yer alan bir kişi olması gerçeği ile de ilgisi olabilir. Bu arada onları yetiştiren annelerin ve çevrenin öğrettiği bazı normlarda vardır, “Erkek adam ağlamaz", "Sen erkeksin güçlü olmalısın", "Kadınlara fazla yüz verme şımarır" yönündeki toplumsal öğreti, onları uzlaşma ve işbirliği yaklaşımından uzaklaştırabilir. 

Yaratılış itibariyle birbirinden farklı, ancak birbirinden üstünlük özellikleri (aklen, таnen...v.b.) ortaya konamayan erkek eşlerin, kadınlar üzerindeki zorlama ve kaçınma davranışlarının, aile içinde ciddi sorun alanlarının oluşmasına neden olduğu bir qerçektir. 


Yukarıda belirtilen beş davranıştan birini sürekli olarak gösterme eğiliminde olan eş, diğerinin de karşı tepki geliştirmesine neden olabilir. İki езіп de duruma göre uzlaşmacı, işbirlikçi, uyumlu olması, bazı çatışmaların daha kolay halledilmesini sağlayabilir. Eşlerden birinin hep zorlayıcı olması diğerinin hep uyum göstermesi, süreç içinde tarafları zorlayabilir. 
Son günlerde aile içindeki çözülmeler ve боşanmalarda, bu duruma bir başkaldırı hareketinin varlığı hissedilmektedir. Özellikle ekonomik açıdan bağımsız, eğitimli ve çalışan kadınlarda aile içinde eşitlik ve uzlaşma özlemine yönelik tepki daha belirgindir. Kadınlar, erkeklerin fiziksel açıdan (bedenen) daha güçlü olmasını, aile içi ilişkilerde, sorumluluk ve rol dağılımında da erkeğe güçlülük tanımasını sorgulamaktadırlar. Nitekim 1997 yılında çıkartılan, "ailenin korunmasına dair kanun" ve yeni medeni kanunda, kadın erkek eşitliği yönünde vurgulamalar ve kadına yönelik şiddet durumunda kadının korunması ve erkeğin cezalandırılması gündeme gelmiştir. Ancak kadınlarla ilgili bu düzenlemeler ve koruma önlemleri- nin, aile içinde kadının konumunu değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Toplumsallaşma sürecinde erkeğe ve kadına aktarılanların, dini hükümlerin yorumlanış biçimlerinin, toplumsal hayatın düzenlenmesinin (kadının eğitim fırsatlarından уаrarlanması, kız çocukların okutulması...v.b) değişmesi zaman alacaktır. 

Söz gelimi, Nisa Suresi'nin 34. ayetindeki, "Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdır” ifadesi, ayrıca Bakara Suresinin 228. ayetinde, "Kadınların erkek üzerinde hakları vardır” ifadesinden sonra gelen, "Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır" ifadesi hukuki üstünlüğü ifade eder. Ancak bu üstünlük, şeref ve fazilet bakımından bir üstünlük olarak yorumlanmamalıdır (Güler, 1997, 301). 





Gerçekte kadının fırsat, ücret, statü, görev açısından eşitsizliklerine rağmen, sosyal ve insani açıdan saygın ve erkekle eşit olma mücadelesini doğal karşılamak gerekir. Ancak kadıгип farklılık hakkının da korunması, gerektiği- nin bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum farklılıkların birliği ve uzlaşması, aile içindeki birliği ve huzuru temsil edebilir. Kadının kendi bireyselliğinden ve barışıklığından vazgeçerek, tamamen itaatkâr ve uyumlu ya da erkek rekabetinden dolayı zorlayıcı ve erkeksi özelliklerini (androjenite) baskın hale getirmesi sıkıntı doğurabilir. Bu durum insan olma tabiatına da aykırıdır. 


Aile içinde eşler arasındaki çatışma alanlarıпі; iletişim yokluğu, eksikliği ve bozukluğu, sürekli tartışma, giderilmeyen duygusal gereksinimler, cinsel doyumsuzluk, parasal anlaşmaz-ІК, kayınvalide kayınpeder sorunları, sadakatsizlik, çocuklara ilişkin çalışmalar, otoriter ve şüpheci eş, alkolizm ve kumar, şiddet alanlarında sınıflayabiliriz. Eşlerin bu çatışmaları ele alırken doyuma ulaşmaları beklenir. Fedakârlığın her zaman kadın eşten beklenmesi, annelik ve eşlik sorumluluğu ile ev dışı sorumluluk- 





ları aynı anda yüklenmek durumunda olan kadını tüketici bir süreçtir. 

Farklılıklarını ve bütünlüklerini koruma riskiyle karşı karşıya kalarak, "üreten ve yaşayan” insan olmaktan çıkıp, "hayatı seyreder insan olтак" hep boyun eğmek, her zaman bir tarafa yüklenirse (sürekli olarak kadına) evrensel adaletten söz etmek imkansızlaşır. Kadının bu Коnumuna tepkisi onu huzursuz, kararsız ve bezдіп dolayısıyla, daha mutsuz, doyumsuz hale getirebilir. Mutsuz ve doyumsuz bir bireyin, aile içindeki çocuklarına ve eşine sevgi ve mutluluk getirmesi beklenemez. Gerginlik ve iletişimsizlikte taraflardan birinin "beni anla, dinle" derken, diğerinin hayır "sen beni dinle, anla" demesi çözümsüzlük getiren bir ikilemdir. Kadının ve erkeğin öncelikle kendini anlaması, farklılıklarına ve özgün yanlarına (kadınlık, erkeklik özelliklerine) saygı göstererek, ayrı bir birey olduğunu kabullenmesi gerekir, Kendisi ile dost ve arkadaş olan birey, karşısındakiyle daha kolay anlaşma sağlar, onlarla bütünleşmesi daha güzel ve anlamlı olur. Sevgisini ilgi, sorumsuzluk, saygı ve bilgi doğrultusunda hayatına ve ilişkilerine yansıtan bireyin, kendisine ve ailesine aktardığı mutluluk da o denli yaygın ve güçlüdür. 

Bir başkasının üzerinde egemenlik kurmaksızın, onu istediklerini yaptırma yönünde (zorlama) bir tutum sergilemeksizin, onu kendi nesnesi haline getirmeksizin yürütülen ilişkiler, taraflara adalet ve barış duygusu hissettirir. 

Kadın-erkek eşitliğinin farklılıklar ve özgünlükler korunarak yaşatıldığı aile ortamlarında, tarafların birbirlerine ve çocuklarına doyum ve mutluluk vermesi kaçınılmazdır. 


İçinde yaşadığımız ekonomik kriz ve hızlı değişme döneminde, aile içindeki iletişimin güzelleşmesi ve zenginleşmesi, her iki tarafın benzer oranda çaba göstermesiyle mümkündür. Gelecek nesillerin, kendi ailelerini kurma motivasyonu ve yürütüş tarzında, örnek ајаcakları İslâmi aile ortamının olumlu katkısı olacaktır. 


Kadın olmak zor ve güzeldir. Erkek olmak da zor ve güzel olmalı. 


" Aktaş, Mavili A Aile içi hiddet ve Önleme Yolları, Somgür Yayıncılık, 1996, Ankara. 

- Aktaş, Mavili A., “Genelci Yaklaşımda Aile Terapisi”, Але ve Evlilik Terapileri Sempozyumu, 7-8. 08-10 Mart 2002, İstanbul, 

- Güler, l, “Kur'an'da Kadin Erkek Eşitsizliğinin Temelleri", fsтї Araştırmalar, Cilt Tü, Say, 4, 1997, 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SOSYAL GELİŞİM МЕ AİLE 


Çocuğun sosyal gelişiminde ilk ve еп önemli etki ve katkı aileden gelir. Çocuk aile içinde büyüklerini taklit ederek büyür. Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Сосиğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınıları tavir, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşır. Ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel duruти, eğitim yapısi ve içinde bulunduğu çevre koşullarına göre yetiştireceği çocuk yapısı da farklı olacaktır. 

Çocuğun gelişiminde ailenin birçok rolü vardır: 
















Aile, çocuğun sosyalleşmesin- de kabul görmüş davranış biçimlerini benimsemesinde ona rehberlik eder, 
Çocuğa kendini güvende hisset- ж mesi için gerekli % ortamı o oluşturur. 
Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir, Çocuğun her ortamda başarılı olabilmesi için yeteneklerini geliştirmesine yardım eder. 
Aile, çocuğu kültürel gereksinimlerine göre biçimlendirir. Onu nesneler ve günlük etkinlikler dünyasına sokar. Çocuğa karşılıklı ilişkiler ortamında, kültürden büyük ölçüde etkilenmiş olan maddi, sosyal ve duygusal bir referans çerçevesi sunar. Böylece aile, çocuğu kendi türüne uygun bir yaşam içinde yer almaya ve belli bir kültüre yöneltir. 

Ailede kendini güven içerisinde hisseden bir çocuk, sevildiğini ve kabul edildiğini anlar ve görür. Bu, onun yeteneklerini geliştirmesindeki en büyük etkendir. Ailede anne babası tarafından desteklenen, korunan, anlaşılmaya çalışılan çocuk sağlıklı bir cinsel kimliğe sahip olur. 
Çocuk ailedeki rollerini öğrenerek topluma daha çabuk ve daha sağlıklı bir şekilde uyum sağlar ve dayanışma duygusu gelişir. Ancak böyle bir durumda çocuğun anne ve babasının ilişkilerinin de sağlıklı ve uyum içinde olması gerekir. Çünkü çocuk ilk izlenimlerini onlardan alır. 
Çocuğun sosyal gelişiminde ailenin önemini belirttikten sonra, anne babaların sağlıklı bir sosyal gelişim için kaçınmaları gereken bazı hususları belirtmekte fay- 

da mülahaza ediyoruz: 
Tutarsızlık ilkesi: 
Çocuğun bir davranışını bugün kabul etmiyorsak yarın да etmemeliyiz. 
Örneğin, соcuğun evde yemeği nasıl yediğine aldırmayan аппе baba dışarıda aynı duruma kızabilirler. Bu onlar için bir tutarsızlıktır. Yapılması gereken bu alışkanlığın çocuğa her zaman için kazandırılmasıdır. 


Sorunu sahiplenme ilkesi: Anne babalar çocuklarının sorunlarını çözmek için onları yüreklendirmek yerine, sorunları çözme sorumluluğunu üstlenme tuzağına düşmektedirler. Oysa, tüm çocukların bazı sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Anne babaların yapması qereken onlara hazır çözümler sunmak değil, çözüm yolları önermektir. 


Çocukları ile ilgili herhangi bir sorun karşısında anne babalar konuşmayı bırakmalı ve dinlemeye başlamalıdırlar. Bunun sonucunda çocuklar dinlenildiklerinin farkina varacaklarından dolayı sorunlarını daha rahat paylaşabileceklerdir. 


Burada değinilmesi gereken noktalardan biri de anne babanın çocuğunu yönlendirmesidir. Çocuk ilgilerle dünyaya gelmez. O, bu ilgilerini bazı deneyimler sonucu geliştirir. Bunların geliştirilmesin- de çocuğun zihinsel, bedensel ve fizyolojik özellikleri önemli rol oynar, Ancak en az bunlar kadar da etkili oları bir husus vardır ki bu da model aldığı kişidir. Yani anne babasıdır. Kitap okuyan, sinema ve tiyatro ilgisi olan bir anne babanın çocukları da bunlara ilgi duyan çocuklar olacaklardır. 


Kitap, çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyarandır. 
Aileler çocuklarına bu konuda gereken önemi ve ilgiyi göstermelidirler. Çocuklar küçük yaşlarda özdeşim kuracakları modellere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla okudukları kitaplardaki kahramanlar onlar üzerinde derin izler birakır. İşte bu noktada aileler çocuklarının kişiliğini bozmayacak kitaplara yönlendirmeliler. En önemlisi de çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak onlara bu alışkanlığı kazandırmalıdırlar. 


Çocuk aynı zamanda tiyatroda da etkili bir öğrenme ortamına sahip olmaktadır. 
Çünkü tiyatro çocuğa yaşama sanatını öğretir. Çocuk tiyatroda gözlem yoluyla öğrenirken, оуип kahramanının davranışlarıyla kendini özdeşleştirerek farklı davraniş kalıpları öğrenir. Anne babalar çocukların yaşına ve kapasitesine uygun tiyatrolar yoluyla onlara kendilerini ifade etme yollarını öğretmelidirler. 


Yine resim çizerek de çocuk, karşılaştığı olaylar hakkındaki duygu, düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir. Çocuk, çizme,boyama ve resim yapma gibi faaliyetlerle çeşitli öğeleri birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturur ve böylece deneyim kazanır. Anne babalar çocuklarını bu konuda teşvik etmeli onların el becerisi kazanmaları için onları yönlendirmelidirler. 


İfade etmeye çalıştıklarımızdan da anlaşılacağı üzere çocuğun sosyalleşmesin- de ailenin rolü çok büyüktür. Bundan dolayı anne babalar çocuklarının sağlıklı bir kişiliğe sahip olmaları ve topluma faydalı birer fert haline gelmeleri için üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmelidirler. 


— Prof, Dr. 





ÇOCUĞUN DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDA 
BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ 


aziye Aras Ankara Univ. Diş Hekimliği Рак. 





Çocuğunuzun süt ve sürekli dişleri ne zaman oluşurlar? 


Süt ve sürekli dişler çocuklar doğmadan önce çeneler içinde qelişmeye başlarlar. 

Doğum sırasında süt dişlerin ağızda görülen kısımları gelişimlerini tamamlamış durumdadır. 6 yaşından sonra sürmeye başlayacak olan sürekli dişler de qelişimlerinin büyük kısmını bebekli ve erken çocukluk dönemlerinde tamamlarlar. Bunları söylerken sağlıklı ve dirençli dişlerin temelinin hamilelik ve erken çocukluk dönemlerinde atıldığını vurgulamak istiyoruz. 

Sağlıklı bir diş gelişimi için neler gereklidir? 
Dişlerin güzel görünmeleri ve çürüğe karşı dirençli olabilmeleri için iyi bir şekilde kireçlenebilmeleri gerekir. 
Bu da sağlıklı bir hamilelik ve çocukluk dönemi ve dengeli bir beslenmeyle mümkündür. Özellikle yeterli kalsiyum, fosfor ve D vitamini almayan hamile anne ve çocukların dişleri iyi kireçlenemeyecektir. Yine dişlerin gelişimi sırasında qeçirilen ağır, ateşli hastalıklar çocuğun tüm metabolizması gibi dişlerine de etki etmektedir. 

Sağlam dişlere sahip olabilmek için gelişimleri sırasında hangi besinleri almalıyız? 

Hamilelik döneminde ve çocukluk çağlarında sağlam dişlere sahip olabilmek için kalsiyum ve fosfor içeren (süt, yoğurt, peynir), D vitamini (güneş ışığı, vitamin damlaları), C vitamini (portakal, limon, tüm çiğ sebze ve meyveler), A,B vitamini ve proteinden zengin (et, süt, yumurta) bir beslenme ana koşuldur. Gerekli bir diğer madde de FLUOR'dur. Süt ve sürekli dişlerin gelişimleri sırasında hamilelere ve bebeğe doktor kontrolün- de verilecek fluor hapları veya diş yüzeyine sürülerek uyашап maddeler dişlerin daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır. 

Antibiyotikler diş gelişimine zarar verebilir mi? 

Bunu tüm antibiyotikler için söyleyemiyoruz. Ancak TETRASİKLİN"ler kireçlenmekte olan dişlerin yapısına girerek, dişlerde açık sarıdan kahverengiye kadar değişen ve ömür boyu kalıcı renk değişikliklerine neden olmaktadırlar. Bu nedenle hamilelere ve çocuklara zorunlu olmadıkça Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin verilmemesi gerekmektedir. 
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Yaşam benim için bundan mı ibaret kalacak? Ben sadece bu muyum? Sahip olduğum olacağım şeyler sadece bunlar mı? Gelebileceğim еп зоп nokta bu mu? Ve ben daha iyi пеler başarabilirim? Bu ve benzeri soruların altında yatan temel ihtiyaç değişmek, gelişmek güdüsüdür. 

Değişerek ve gelişerek denenmemişleri deneyecek ve başarılmamışları başarabileceğiz. 
Böylesi bir gelişim sürecinin rotasını da kendimizce oluşturduğumuz vizyonumuz” belirleyecektir. Vizyon, vizyonumuz, "еп sonunda ne elde etmek istiyoruz"a işaret ederek şimdiki sınırlarımızı aşmamızı sağlar. Öyle ki, vizyonu olmayan bir kişi, geçmişin etkisi altında “şimdiyi kullanır ve qeçmişinin aynısı olan bir qelecek oluşturur. 

Geleceğimizin, şikayetlendiğimiz buqünümüzden farklı olması için vizyonumuzu nasıl edineceğiz? Hayat vizyonumuzu oluştururken iç dünyamıza bir yolculuğa çıkmamız gerek. 
Gönlümüzü coşturan, bizi biz yapan hayati bir görev, bir hizmet bulmalı, nasıl bir birey olduğumuzun 'farkına vararak" yolumuzu çizmeliyiz. "Vazifemiz uzaktaki belirsiz şeyleri görmek değil, elimizde olanı kullanmaktır”. Bu anlamda şu anki öykümüzün, gözlüğümüzün kısaca şu an sahip olduklarımızın ne kadar 'farkındayiz"? Bunların içinde boğulup kalmış, gelişimden nasiplenememiş şanssızların arasında miyiz? Vizyonumuzun olması, hayata dair bir vizyona sahip olmamız bu bağlamda önemli. İç dünyamıza bir yolculuğa çıkamıyor, duygu, düşünce ve davranışlarımızın altında yatan temel sistemlerin farkına varamıyor ve kendimize uygun hedefler belirleyemiyorsak hiçbir yeni adım atamayacağız demektir. Zira bütün bunların olamaması, kendimize yeni, gelişime açık bir yol çizemememiz ve eski yolumuza devam etmemiz anlamına gelir. Kısaca, vizyonu olmayan, gelişime ve değişime kapalı bireyler olarak kalırız. 

Hep, “sorunumuz bilmemek değil уартаmak" diye yakınırız, Aslında sorunumuz sadece "yapmamak" mı? Biliyor muyuz? Kendimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, neyi nasıl yaptığımızı, yapamadığımızı, neyi nasıl yapabileceğimizi, kısa ve uzun vadeli beklentilerimizi... 
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Basit bir şekilde, şu ana kadar ki öykümüzün, dünyaya bakarken taktığımız gözlüğün/göz- lüklerin ve temel düşünsel sistemlerimizin ne ölçüde farkındayız? Unutmayalım ki biz yolcuyuz, Bu yolculuk müddetince önümüze sürekli keşfetme, anlama fırsatları çıkıyor. Ve tesadüfi olmayan bu yolculukta görevimiz öğrenmek. Nasıl daha başarılı, nasıl daha güçlü, nasıl daha mutlu bireyler oluruz? Bütün bunları öğrenmek, gerçekleştirmek ve değişime, geli 

şime açık bir birey olarak başta kendimiz olmak üzere en yakın çevremize bunun farkını yaşatmalıyız. Dün yaptığımız şey, dün gittiğimiz yol, dün soluduğumuz hava bir gün sonra bizi tatmin etmemeli. "Akıllı bir insan için her gün yeni bir gündür." İşte, vizyon, vizyon sahibi olma bize bunu kazandırır. Her sabah kalktığımızda değişim ve gelişim heveslisi olmak "bu gün yeni bir hayattır’ dedirtir bize. Başlargıçta sorduğumuz soruları bir hatırlayalım; Yaşam benim için bundan mı ibaret kalacak? 
Ben sadece bu muyum? Sahip olduğum, ојаcağım şeyler sadece bunlar mı? Şimdi bu sorular yazının başındaki kadar can acıtıcı qeliyor mu? Hayır. Çünkü her günü gelişim için yeni bir fırsat olarak gören bir vizyonla, bakış açısıyla artık değil. Şimdiki sınırlarımızı aşmamıza yardım eden bir vizyona sahip olmalıyız. " İki günü bir olan zarardadır" kutlu sözü yolumuzu hep aydınlatmalı.. 

* Zihinsel anlamda kavrama, iç görü netliği ya da gelecek görüşü. 





KAYGI 


asil Nuran Erdoğruca | 


İster genç ister yetişkin olsun; kaygı, bireyin uzun veya kısa süreli, anlık veya geleceğe dâir yaşadığı gayet insani bir duygudur. Kaygının insani bir duygu olması, yaşamsal değerini de beraberinde getiren birtakım özelliklere sahip olduğunu gösterir. Nedir kaygı, nasıl bir duygudur? Yaşantımızı tehdit eden bir aşamaya gelebilir mi? Kaygının olumlu olumsuz yönleri var mıdır? 

Kaygı, en genel anlamıyla da tehlike veya talihsizlik korkusunun ya da beklentisinin yarattığı bunaltı veya tedirginlik, bir anlamda akıldışı korkudur. Akıldışı olmasında nesnesiz olmasıyla korkudan farklılık gösterir. Korkunun ister bir insan ister bir olay olsun bir nesnesi vardır ата kaygının yoktur. 

Birey çevresinde sürekli uyarıcılarla karşı karşıyadır. Kaygı durumunda birey, çevresinden tehlike olduğuna dair sinyal alır. Bu sinyal dışımızda gerçek bir objeden dolayı meydana gelebilen bir kaygı olabileceği gibi içimizde yarattığımız bir korkudan dolayı da olabilir, Bu durumda birey tereddüt yaşar. Bu tereddüt hep geleceğe yönelik olup genelde olumsuzdur. Aslında kaygı durumunda birey, geleceğe dair kötü falcılık yapıyor | ve senaryoyu olumsuz şekilde kuruyordur. Eğer kaygı yaşamımızı tehdit edecek | seviyeye ulaşmış ise bu bireyin sağlıklı yaşamını sürdürmesine bile engel olabilir. 
Kaygının sıfırlanması mümkün değildir, ancak Oo yaşantımızı tehdit eder durumdan çıkartılıp hatta olumluya çevirebilmek mümkündür. 





Апкага Üniv. İlâhiyat Fakültesi 


Kontrol altına alınmış bir duygu, denetlenmiş bir kaygı yani bireyin yönlendirdiği bir duygu, onun için olumlu sonuçlar da doğurabilir. Örneğin bir öğrencinin ders çalışabilmesi için о görevine dair onu güdüleyen, kendisinin esiri olmadığı belli bir oranda kaygıyı taşıması gereklidir. 

Eğer yaşadığımız olaylarda bizi kaygılandiran taraflar yaşamımızı engelleyecek duruma ulaşmışsa, yaşadıklarımıza anlamını vermemiz yani olayın bir fotoğrafını çekip ne yaşadığımızı kendimize söylediğimizde artık bu kaygı durumu bizi yöneten konumdan çıkmış olacaktır. 
Tabi ki burada olaya anlamını vermek, ne уаşadığımızı anlamlandırmak, bizim gerekli çabayı göstererek yaşanacak olaylara dair tevekkül etmemizi gerekli kılmaktadır. Bireyin kendisini tanıması, yapmakla yükümlü olduklarının yanı sıra kendisine keyif veren birtakım uğraşılarının da olması, bireyi olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanı sıra gündelik yaşantımızda beslenme düzenimize dikkat etmeli, özellikle bol su tüketmeli, eqzersiz yapmali alkol ve sigaradan uzak durup çay ve kahveyi azaltarak geç saatlerde tüketmemeye özen göstermeliyiz. 

“Karakteriniz kaderinizdir” sözünden уоla çikarsak kendimize ve yaşadıklarımıza даir kaderimizi kötü falcılık yaparak etkilemek istemiyorsak 5аhip olduğumuz gücü olumlu yönde kullanacak şekilde yönlendirebilmeliyiz.Bu takdirde kaygı giderek azalacak ve yaşamımızı tehdit eden bir konumdan çıkacaktır. 
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Deniz kenarlarının yakici güneş ve kızgın kumları, günümüzde artık tatil yapmak isteyenlerin ilgi alanlarından giderek uzaklaşıyor. 
Şehrin kirli havası, gürültü ve karmaşasından uzaklaşmak isteyen insanlar, tabii güzelliklerle iç içe, sağlıklı ürünlerin tüketildiği, temiz havali ve serin yerleri tercih ediyorlar. Kent hayatının yorgunluğunu ve stresini atmak için belki de en güzel seçeneklerden birisi sessiz, sakin bir yerde tabiatın eşsiz güzellikleriyle baş başa kalabilmek. Tanıdık-bildik sahillerin yerine yeni yerler keşfetmenin heyecanını yaşamak ve kalabalık yerlerden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin çoğu, dinlenmek için ağaçların içerisindeki soğuk suların başına, serin ve sakin yaylalara yöneliyorlar. 

Yurdumuzun güzel köşelerinden birisi olan Hendek ilçesine bağlı Dokurcun Beldesi ile Aksu ve Göksu köylerinin ortaklaşa konakladığı Çiğdem Yaylası, iki mahalleden oluşuyor. 
Elektriği, suyu ve camisi bulunan yayla, bahar aylarının qelişiyle çiğdem, kardelen, papatya, kekik ve çeşit çeşit çiçeklerle bezeniyor. Yaylanın etrafı ise köknar, çam ve kayın ağaçları ile 


ulaşabilmek mümkün. Arabanızla kıvrıla kıvrıla yükselen toprak yolda ilerlerken, etrafınızı kuşatan fındık bahçelerini seyrederek, kuşların namelerini dinleyerek, daldan dala keyifle süzülüşlerini ilgi ile takip ediyorsunuz. Rakım artикса karaçam, köknar ve kayın ağaçlarının böy göstermeye ve gittikçe sıklaşmaya başladığını görürsünüz. Bu ağaçların kimileri kurumaya yüz tutmuş, kuruyanlar ise kesilmiş. Uzun yillara tanıklık eden bu ağaçların bazılarından geriye sadece kökleri kalmış. Siz bunca güzelliği seyrederek yolunuza devam ederken, aniden bütün şaşaası ile karşınıza dikiliyor Çiğdem Yaylası. Ormanın kokusu burada yerini dağdan esip gelen serin rüzgârın getirdiği çam ve çiçek kokularına bırakıyor. 

Kış aylarında tamamen terk edilen yayla, haziran ayının 9'unda düzenlenen yayla şenlikleri ile birlikte dolup taşmaya başlıyor. Dört ay boyunca gerek köylülerin ve gerekse yakın köylerden olup da şehirde iş yapanların uğrak yeri haline geliyor. Yayla eylül ayının sonuna kadar gelen misafirlerini ağırlıyor. Daha çok dinlenme amaçlı olarak kuruları yaylaya, bazı 





kaplı, Aksu Köyü Muhtarı Celalettin Canevi'nin gayret ve ilgisiyle yok olmaktan kurtulan ağaçların bazıları kurudukları için kesiliyorlar. Ancak kesilen bu ağaçların yerlerinden yeni filizler fışkırmaya devam ediyor. Biten bu fidanlar, muhtarın gayretleri ve yaylada oturanların yardımları ile etrafı tellerle çevrilerek koruma altına alınıyor. Ormanlık alanda dağ keçisi, tavзап, keklik ve çulluk gibi av hayvanlarının yanı sıra; tilki, kurt ve ayı gibi yaban hayvanları da barınıyor. 

Hendek”e 35, Akyazı-Dokurcun Beldesi'ne ise 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya, Akyazı ve Hendek”ten olmak üzere iki ayrı yoldan 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köylüler hayvanlarını da çıkararak zengin otlaklarından yararlanarak süt ve tereyağı üretiyorlar. Arıcılığın да yapıldığı yaylada bal da elde eden yayla halkı, tabii ürünler yemenin zevkini yaşıyorlar. Yayladakilerin çoğunluğunu İstanbul, Sakarya ve çevre illerde oturup da yaz tatillerini burada geçirmek isteyenler oluşturuyor. 

Ağaçların çevrelediği yayla alabildiğince geniş bir düzlüğe sahip. Bu yemyeşil düzlüğün alt ve üst kısımlarında villa tipi olarak yapılmış ahşap evler ve ahırlar kurulmuş., 160 hanenin bulunduğu yalaya, dışardan tatile qelenler köy muhtarı Celalettin Canevi'ne önceden bildir- 


dikleri takdirde buradaki dört pansiyonun biinde parasız olarak konaklayabiliyorlar, Anadolu'nun Türk yaşayış ve yerleşme kültürü ile Karadeniz sivil mimarisini özüyle yansıtan şirin bir yayla Çiğdem Yaylası. Hendek ya da Akyazı'dan yaylaya doğru yola çıktığınızda, yolunuzun iki yanında uzanan fındık bahçeleri arasından geçiyorsunuz. Birkaç dere ve tepeden sonra Çiğdem Yaylası'na ulaşıyorsunuz. 
1600 metre yükseklikteki dağın zirvesinde kurulmuş olan yaylada gündüzleri masmavi olan gökyüzü ve ılık hava, güneşin batışı ve akşamın alaca karanlığı ile birlikte ani bastıran rüzqarla kopup gelen sis bulutları kaplıyor ve ilik hava yerini sizi üşütecek kadar serin bir hava- ya bırakıyor. Bacalardan çıkan dumanlar göğe doğru yükselirken, sobanın başında ısınanlar sanki kıştan kalan bir günü yaşıyormuş gibi oluyorlar. Sabahın geç saatlerine kadar süren bu hava, güneşin tekrar görülmesiyle birlikte yayla da bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. 
Yaylanın alt kısmında bulunan dereden süzülerek gelen sis bulutları, tepelerdeki ağaçların arasında gizlenmeye çalışırken, seyrine doyul- 





ler arasında oyunlar oynayarak, yeni eğitim yılına hazırlanıyorlar. Birbirlerini yakından taniyan yayla halkı da kurdukları çardaklarında çaylarını yudumlarken, sohbetler ederek tatillerinin tadını çıkarıyorlar. 


Uzaklardan gelen kasvetli şarkı namelerinin kemençenin tellerinden döküldüğünü duyuyor, sesin koyu yeşil orman örtüsü içerisinde ve kuytu dere yataklarında yankılandığını işitiyorsunuz. Bu namelerin nereden geldiğini merak ettiğinizde, yayla halkı arasında Ahmet ismiyle tanınan kemençeci Nurettin Sağlam'dan başkasının olmadığını öğreniyorsunuz. Nurettin Sağlam, 17 Ağustos depreminde oğlunu kaybetmiş, depremden bu yana da kemençesinden hep hüzünlü nameler yayılmaya başlamış. Depremi yaşayan yayla halkı da kemençeden çıkan bu hüzünlü namelerle hemdem oluyor, o günlerin tekrar yaşanmaması için Allah'a dua ediyorlar. 


Yaylada ev yaptırmamış olanlar, ya da yaylaya tatil yapmak için çevre illerden gelenler ise aileleri ile birlikte ormanın içerisindeki yeşil alanlarda kurdukları çadırlarında tatilin keyfini 





maz bir manzara sergiliyor. Yoğun sisle birlikte her yeri işgal eden çiğ, yaylaya hoş geldiniz derken, sabahın ışıkları ile birlikte tüten ocaklardan etrafa tatlı sıcak bir hava yayılmaya başlyor. Ağaçların arasında yürüyüşe çıktığınızda sanki yaylada iki iklimi birden yaşıyormuş gibi oluyorsunuz, 

Sabah güneşi ile birlikte yaylada yeniden bir canlılık başlıyor. Yayla halkı rutin işlerine koyularak, etrafta koşuştururken, koyun ve siğırları otlatmaya çıkaran çocuklar ile yaz tatilini yaylada дестеп öğrenciler çeşitli oyunlar oynamaya koyuluyorlar. Okul yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışan çocuklar, yeşillik- 


çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi el becerileri ile yaptıkları ocaklarda pişirdikleri lezzetli mısır ekmekleri, kekik kokulu yoğurt ve lahana yemeklerinden oluşan sofralarına sizi de davet ediyorlar. 


Gelen misafirlere alışkın olan yayla halkı, misafirlerinin iyi bir tatil geçirebilmeleri için, büyük ilgi gösteriyor ve ellerinden gelen yardımı da yapıyorlar. Yaylaya gelenleri, dağın zirvesinden topladıkları buket buket papatyalarla karşılıyorlar. 

Yayla halkı, yazın yakıcı sıcaklarından kaçıp serin tabii güzelliklerle iç içe bir tatil yapmak isteyenleri yaylalarına davet ediyor. 
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SORUN SÖYLEYELİM 


Hazırlayan: Doç. Dr. İsmail Karagöz DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Vaktinde Kılınamayan 
Namazlar 
Kaza Edilir mi? 

Namaz ibadeti, Müslümanın imandan sonra en başta gelen görevidir. Müslüman, günde beş vakit namazı belirlenen zamanlarda kılmak zorundadır. Hiçbir şey Müslümanı namaz kılmaktan alıkoymaz (Мог, 37), koymamalıdır. Çünkü namaz, Allah'ın kesin emridir, namazlarını kasten kılmayan kimse Allah ve peygambere isyan etmiş, büyük günaha girmiş olur. Bir müslüman namazını ancak unuttuğu veya uyuya kaldığı veya iradesi dışında vuku bulan nedenlerle veya 


savaş durumu gibi çok yoğun meşgalesi olduğu için vaktinde kılamamış olabilir. 

Namazını unutarak vaktinde kılamayan kimse hatırlayınca kaza eder, "Unuttuğun zaman 


Rabb'ini an ..." anlamındaki âyet (Kehf, 24) buna işaret etmektedir. 
Bu kimse unutması sebebiyle namazını vaktinde kılamadığı için günahkâr olmaz (Buhâri, Mevâkit, 
37. Müslim, Mesâcid, 309. Ebü 
Dâvüd, Salat, 11). 

Uyuyakaldığı için namazını vaktinde kılamayan kimse en kısa zamanda bu namazını kaza eder. 
Peygamberimiz (a.5.), "Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa 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hatırlayınca onu kılsın" buyurmuş ме "beni anmak için namaz" âyetini delil (Taha, 20/14) (getirmiştir (Buhâri, Mevakitü”s-Salati, Мо: 562; Müslim, Mesacid ve Mevadi'u's- 
Salat, М. 680-684). Hayber 
Fethinden dönerken, bir yerde Копakladıklarında uyuya kalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir (Müslim, Mesacid ve Mevadi”u”s-5alat, М. 680). 

Peygamberimiz ve ashabı Hendek savaşı sirasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar, bunun üzerine 
"Müşrikler bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun" diye müşrikler aleyhine dua etmişlerdir. 
Savaş nedeniyle vaktinde kılamadığı ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmişlerdir (Müslim, Mesacid ve Mevadi'u's-Salat, М. 
627). 

İradesi dışında oluşan sebeplerle ve istemeyerek vaktinde kılamadığı namazlarını müslüman en kısa zamanda kıza eder. Bilerek namazı terk etmediği için o vaktinde kılamadığından dolayı günahkâr da olmaz. 

Unutma ve uyuya kalma gibi bir mazeret olmaksızın kasten terk edilen namazların kazası ile ilgili 


herhangi bir peygamber sözü ve uygulaması yoktur. Çünkü 
Peygamberimiz ve ashabı namazlarını hiç terk etmemişler ve hep vaktinde kılmışlardır. İslam bilginlerinin çoğunluğu mazeretsiz olarak namazlarını vaktinde kılamayan kimselerin namazlarını kaza etmeleri gerektiğini mazeretleri sebebiyle namazlarını vaktinde kılamayanların durumuna kıyaslamışlardır. Peygamberimizin bir mazerete binaen vaktinde kılınamayan namazları kaza etmesi ve bu yönde tavsiyede bulunması 


Ezan okumak ve namazların 
| farzlarından önce kamet getir- | 
mek, vaktin değil namazın sün- | netidir. Bu itibarla kaza namazı kılarken de ezan okunur ve Каmet getirilir. Ezan okunmadan ve kamet getirilmeden kılınan namaz geçerlidir ancak sünnet terk edildiği için ezan ve kamet sevabından mahrum kalınmış ve kötü bir davranışta (isaette) bu- 
| İunulmuş olur. 


Birden fazla kaza namazı kılacak kimse, her bir namaz için ayгі ayrı ezan okuyup kamet getirmesi daha faziletli ise de, başta bir kere ezan okuyup, her bir kaza namazı için ayrı kamet getir- 

| mesi de yeterli olur. 
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mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilebileceğinin de göstergesidir. Dört mezhebin müçtehitleri de edası farz olan namazların mazeretsiz terk edilmiş de olsa kazasının da farz olduğu görüşündedirler (Ayni, Umdetü"”l- 
Кап, II, 602. İst. 1308). Bu görüşte 
olan alimler, Tevbe, 67, Haşr 19 
ayetlerini esas alarak "nisyan" kelimesinin kasten terk etmeyi de içerdiğini namazı edası ile ilqili emrin kazası için de bir emir sayılacağıni söylemektedirler (Ayni, Il, 608). 


İster farz, vacip ve sünnet, ister 
| eda veya kaza olsun hiçbir namazın 
| kılımamayacağı vakitler şunlardır: 


a) Güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 40 dakikalık süre içinde, 

b) Öğle vakti girmesine yaklaşık 
10 dakika kalmasından itibaren öğle 
vakti girinceye kadar olan süre için- | de. | 

c) Güneşin batmasına 40 dakika | 

| kalmasından itibaren akşam namazı 
vakti girinceye kadar olan süre içinde. 

İkindi namazını kılmamış olan kimse güneş batıncaya kadar o günün ikindi namazının farzını kılınabilir. Ancak mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktir- | mek mekruhtur, | 
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Nafile namazların kılınamayacağı 

vakitler şunlardır: 

1. Sabah namazının vakti/imsak girdikten sonra güneş doğuncaya kadar olan süreде. Bu süre içinde sadece sabah namazının sünneti kilinabilir. 

2, İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede. 

3. Seferi iken veya ihtiyaç ve zarüret halinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılınması halinde iki farz namaz arasında, 

4. Farz namazının vaktinin daralması durumunda, 


Kaza Namazı Borcu Olan 
Nafile Namaz Kılabilir mi? 


Vaktinde kılınamamış namazları kaza etmek, nafile mamaz kılmaktan daha önemli ve önceliklidir. Ancak “sünnet-i revâtibe" denilen beş vakit farz namazın öncesinde ve sonrasında kılınan müekket sünnetler Peygamberimiz tarafından devamlı kılınmış nadiren terk edilmiştir. 
Peygamberimiz bir hadislerinde, "Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği konu, farz namazlardır. Eğer bu tamamsa işi kolaylaşmıştır. Aksi halde, "bakın bakalım,kulumun nafile namazı var mı?" 
denir. Nafile namazları ile farz namazların eksikleri tamamlanır.." buyurmuştur (Tirmzi, Salat, 188: İbn Масе, İkame, 202). Bu itibarla müslüman farzların öncesinde ve sonrasında kılınan müekket sünnetleri Peygamberimizin sünnetine uyarak kılmalı, vaktinde kılamadığı namazları da en kısa zamanda kaza etmelidir. Müslüman isterse ikindi ve yatsı namazlarından önce kılınan gayr-i müekket sünnetlerin yerine kaza namazı kılabilir. İmam Şafii, üzerinde kaza namazı borcu olanların kaza namazlarını tamamlamadıkça sünnet ve nafile namaz kılarak kaza namazlarını geciktirmelerini uygun görmemiştir. Hanefi bilginler 
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5. Farza durulmak üzere kamet getirilirken. 


Bu durumda sabah namazının sünneti yetiştirilebilirse kılınabilir. 

6. Cuma günü imam-hatibin minbere çıkmasından sonra. Cuma namazının sünneti de kılınmaz. Farzdan sonra kaza edilebilir. 


7. Bayram nazı kılındıktan sonra camide. 
8. Abdesti sıkışık iken. 
9. Arzu ettiği bir yemek hazır iken. 


10. Akşam namazının farzından önce. Şafiilere göre akşam namazının farzından önce iki rekat nafile kılınabilir, kılınması müstehaptır. 


üzerinde kaza namazı borcu olanların her türlü nafile ve sünnet namazı kılabilecekleri görüşündedir (bk. İrfan Yücel, Kaza Namazı Konusundaki Tereddütlerle İlgili Bir Açıklama, Diyanet ilmi Dergi, С. 27. 5. 3.) 
Bir Namaz Hem Kaza 
Hem Sünnet Niyeti ile Kılınabilir mi? 


Niyet namazın farzlarından biridir. Kişinin hangi vaktin namazını kıldığını, kıldığı namazın farz mı, vacip mi veya nafile mi olduğunu, müstakil mi yoksa ітаma uyarak mı kıldığını bilmesi ve niyetinde belirlemesi gerekir. Bu itibarla iki niyetle bir namaz kılınamaz. 

Sünnet Namazlar 
Kaza Edilir mi? 

Sabah namazı vaktinde kılınamamış ise öğle vakti önce kerahet vaktine kadar farzı ile birlikte sünneti de kaza edilir. 
Öğle namazı vakti girdikten sonra artık sünnet kaza edilmez sadece farz kaza edilir. Cuma ve öğle namazının ilk dört rekatlı sünneti farzdan önce kılınamamış ise farzdan sonra kaza edilebilir. 
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Aile ve Neslin Muhafazası Açısıdan GEÇİCİ NİKAH - 





Toplumun çekirdeği ve en temel birimi olan aile, en eski sosyal müesseselerden olup, çok önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Ailenin en önemli ve belki de başta gelen fonksiyonu, insan neslinin devamına hizmet etmesidir. Ви- nun yanında aile, dünyaya gelen çocukların beden, zihin ve ahlâk bakımından dengeli yetişmelerinde önemli roller üstlenmekte, böylece insanlığın her bakımdan gelişmesine katkı sağlamaktır. Zira insanın fizyolojik, ruhsal, zihinsel ve ahlâki gelişmesi ancak, kadın ve erkeğin sürekli birlikte yaşayarak, beraberce uzun yıllar bakıma muhtaç olarak yaratılan çocuklarına bakmaları, onları her türlü tehlikeden korumaları, eğitmeleri, diğer maddi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalarıyla mümkündür. Ayrıca aile müessesesi, dini değer ve nesillere aktarılması için çok önemlidir. Bütün bunların yanında aile, insanın verimliliğinin, mutluluğunun, ruh ve beden sağlığının korunmasında vazgeçilmez bir kurumdur. Кигап- Kerim”de: “Kendileri ile huzur bulasınız diye, sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ме merhamet var etmesi, О'пип (Allah"ın) varlığının ve kudretinin delillerindendir. 
Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır” buyurulmaktadır. (Rum, 21) 


Ailenin bu önemli fonksiyonlarını icra etmesi, bu müessesenin sürekliliğine, aile fertlerinin uyumluluğuna ve aralarındaki iş bölümü- ne bağlıdır. İşte bu sebeple İslâm dini, evliliğin devamlı olmak üzere kurulmasını öngörmüş ve akdin sıhhati için bunu şart koşmuştur, Yeni bir aile ise, ancak dinen ve hukuken geçerli bir nikahla oluşur. Bu itibarla, evden uzak olmak, yolculuğa çıkmak gibi çeşitli mazeretlerle geçici veya belli bir zaman için kıyıları nikah batıldır. Bu bağlamda, geçici nikahın ücret karşılığında yapılması anlamına gelen mut'a nikahı ise, kesinlikle caiz değildir. 

Миға Nikahı; bir ücret karşılığında, belirli bir süre için nikahlanmaya denir, İslâm'ın ilk yıllarında caiz olan mut'a nikahı, Mü'minün suresinin 6 ve 7, ayetlerinin inmesiyle haram kılınmıştır. Bu ayetler övülmeye layık olan mü'minlerin, eşleri dışındakilerden mahrem 


MUT'A NİKÂHI 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yerlerini korudukları ifade edilmektedir. Миға nikahı ile evlenilen kadın, erkeğin hanimi değildir. Zira, bu kadınla erkek arasında miras ilişkisi bulunmamakta, boşama veya fesh söz konusu olmadan nikah sona ermektedir. 


Bu ayetlerle mut'a nikahının yasaklanması hakkında İbn Abbas, “İslâm'ın ilk dönemlerinde mut'a nikahı vardı. Kişi, tanımadığı bir beldeye gelince, orada kalacağını tahmin ettiği müddet miktarınca oralı bir kadınla nikah yapardı. Kadın, böylece onun eşyasını muhafaza eder, qerekli işlerini qörürdü. Bu hal: “Onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar.” (Mü”minün, 6) ayeti nazil oluncaya kadar devam etti. (Bu ayet gelince mut'a nikahı haram kılındı) demiş ve daha sonra da ayette belirtilen: “Bu ikisi dışındaki bütün kadınlar haramdır” hükmünü vermiştir. 
(Tirmizi, Nikah, 28) 

Ayrıca Hz. Ali, “Rasülüllah (s.a.s.) Hayber gazvesi günü kadınlarla mut'a nikahı yapmayı, ehli eşek etinin yenmesini haram kıldı” demiştir. (Buhâri, Nikâh, 28; Nesâi, Nikâh, 71) Hz. 
Peygamber Mekke'nin fetih gününde bu yasağı tekrar duyurarak, “Ey insanlar! Ben size kadınlarla mut'a nikahıyla evlenmenize izin vermiştim. Ancak Allah, mut'a nikahı ile емјепmeyi kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. 
Kimin yanında onlardan biri varsa serbest biraksın. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi de geri almayınız.” buyurmuştur. (Müslim, Nikah, 3) Hz. Ömer de, bu yasaktan haberi olmadığı için, mut'a nikahı yapmaya devam eden kişilerin olduğunu haber alınca, mut'a nikahı ile birlikte olmayı zina kabul ederek, bunu yapanlara zina cezası vereceğini ilan etmiştir. 

Öte yandan geçici nikah ve özellikle mut'a nikahı, evlilik müessesesini, kadının onur ve itibarını da zedelemekte olup, İslâm'ın temel ilke ve amaçlarına da aykırıdır. 
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köprü durumunda oları Misirin bilinen tarihi altı bin yıldan fazla bir zaman öncesine kadar gider, Birçok medeniyetin merkezini teşkil eden bu coğrafyanın stratejik konumu onu birçok fetih hareketinin de hedefi haline getirmiştir: Romalılar, Helenler, Bizanslılar, Fransızlar ve nihayet İngilizler burayı işgal etmeye çalışan güçlerden bazılarıdır. "Misir Nil'in hediyesidir” atasözüyle Misirliların önemini vurguladıkları Nil nehri, etrafındaki yılda üç defaya kadar mahsul veren verimli toprakları sular, 


(С olarak Asya ve Afrika kıtaları arasında 


Misirin Peygamberler tarihi açısından da yeri çok önemlidir. Talmud, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-i Kerim'de yer alan kıssaya göre Hz. Yusuf'u kardeşlerinin attığı kuyudan çıkartanlar onu Mısır'a satmışlardır. Peygamber olan Hz. Yusuf burada dünyevi olarak da en yüksek makamlara kadar yükselerek İsrailoğullarının Misira yerleşmesini sağlamıştır. Ondan yaklaşık 500-600 yil sonra ise Hz. 
Musa Firavun'un zulmü altında ezilen İsrailoğullarını mucizevi bir şekilde kızıl Deniz'den geçirerek (onları takip eden Firavun ve ordusu boğulmuştur) Sina Yarımadasına getirmiş ve kendisi de Allah'ın çağrısı üzerine О'пдап emirleri almak üzere günlerce kaldığı Tur-ı Sina'ya gitmiştir. Kıssa'da bundan sonra İsrailoğullarının nasıl yoldan çıktıkları anlatılır. İsrailoğulları bu çölde uzun süre Allah'ın gönderdiği bıldırcın ve kudret helvasıyla beslenmişlerdir. 


Kendilerini ilah ilan eden ve bugün dünyanın yedi harikası arasında yer alan piramitleri inşa ettiren firavunlardan sonra Helen hükümdarlarının yönetimi altına giren Mısır, І.О. 330'lu yılların başlarında lskenderiye şehrinin kurucusu Büyük İskender'in eline geçti. Bu toprakları İ.Ö. 30'lu yıllarda da Roma kralı Octavius kendi topraklarına kattığını açıkladı. 


4 











Hz. İsa'nın risaletinin ardından hıristiyanlıkla tanışan halkın büyük çoğunluğu ||, Yüzyıla gelindiğinde bu dini benimsedi. Daha sonraki yıllarda hıristiyanlık içerisinde ortaya çıkarı mezhep tartışmalarına Mısırlı din adamları da karıştılar. Roma kilisesi tarafından dışlanan Misir hiristiyanları Kiptilik adı altında kendi kiliselerini kurarak farklı bir yol takip ettiler. 


Hz. Ömer'in hilafeti sırasında 640 yılında Amr İbnü'l-As komutasında Misira giren İslam ordusu bugün Eski Kahire olarak bilinen yere Fustat garnizon şehrini kurdu. Emevi ve Abbasi halifelerinin yönetimi altında halkın hızlı bir şekilde müslümarılaşması sonucu buradaki КірШег ve Yahudiler azınlık durumuna geldiler, Türkler'in askeri ve siyasi alanlarda ağırlıklarını koymalarından sonra Misida da Tolunoğulları (868-905) ve İhşidi (935- 
969) hanedanlıkları kuruldu. Şiiliğin batıni kollarından birine mensup olan Fatımilerin Mısır'daki iktidarı ele geçirmelerinin hemen ardından el-Ezher Camii inşa edildi (972) ve burası İsmaili davet hareketinin merkezi durumuna geldi. Selahaddin- i Eyyübi komutasındaki bir ordu Fatımi iktidarını devirdikten sonra Mısır'da Eyyübi hanedanlığı (1171-1251) kuruldu. Haçlılara karşı büyük bir mücadele veren Selahaddin-i Eyyübi Kudüs'ün tekrar müslümanların yönetimine geçmesini sağladı. Son Eyyübi hükümdarının öldürülmesinden sonra iktidar Türk-Çerkez kökenli Memlük beylerinin eline geçti (1250-1517). 

Yavuz Sultan Selim'in İslam birliğini sağlamak üzere doğuya yaptığı seter Memlük beylerini Mercidabık (1516) ve Ridaniye'de (1517) yenilgiye uğratarak Mısır'ı Osmanlı yönetimine almasıyla noktalandı. Bundan sonra Mısır padişah tarafından tayin edilen bir valinin sorumluluğuna bırakıldı, Uzun süre Osmanlı yönetiminde barış içerisinde yaşayan Mısır'daki huzur memlük beylerinin 1770'li yılların sonlarında Osmanlı valisine baş kaldırmalarıyla bozuldu, O sıralarda Rusya ile savaş halinde bulunan Osmanlı Devleti Mısır'daki düzeni we otoriteyi sağlamakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fırsat bilen ve uzun süredir bu bölge hakkında çeşitli planlar yapan Napoleon Bonapar- te 1798'de Misir" işgal etti. Kendisinin Fransa'ya dönmesinin ardından Mısır'da bıraktığı ordusu 1801'de yenilgiye uğradı. 

Birkaç yıllık bir karışıklık döneminden sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa Babıali tarafından valiliğe tayin edildi (1804). Bu kez de İngilizler Kölemenlerle işbirliğine giderek Mısır" işgal girişiminde bulundularsa da başarılı olamadılar (1807). Mehmet Ali Paşa uzun süredir bir problem haline qelen kölemen beylerine bir komplo hazırlayarak hemen hemen hepsini öldürttü. Bundan sonra Misir'in qelirlerini arttırmak için çeşitli adımlar atarak batılı tarzda bir ordu kurdu ve bir müddet sonra topraklarını qenişletmek amacıyla Babıaliye karşı çıktı ve oğlu İbrahim Paşanın komutasındaki ordusu Suriye'yi işgal ederek Anadolu'ya kadar ilerledi. İbrahim Paşa uluslararası tepkiler üzerine 1833'teki Kütahya antlaşmasından sonra Anadoludan çıktı.1940 yılında da Londra antlaşmasıyla Suriye'de işqal ettiği toprakları boşalttı, Bunun neticesinde padişah tarafından çıkartılan fermanlarla Misir vailiği irsi olarak Mehmet Ali Paşa ailesine verildi. 
Kendisinden sonra valiliğe qelenler de Batılılaşma hareketine devam ettiler, Bu dönemde Fransız din adamları Mısır'da çok sayıda okul açarken arkeololik birçok kazı da yaptılar. Yapımı Fransız bir şirke- te verilen Süveyş kanalı ise 1869"da büyük bir törenle açıldı. 


Mısır valisi İsmail Paşa gayretleri sonucu Sultan Abdülaziz'in 1866'da önce Mısır veraset usulünü değiştirmesini, sonra da kendisine "hidiv” ünvanının verilmesini sağlayarak hidivliğin babadan oğula geçmesi esasını kabul ettirdi. Yetkileri padişah tarafından arttırılan Hidiv İsmail bağımsız bir devlet başkanı gibi davranarak muhtelif vesilelerle Avrupalı devletlere haddinden fazla borçlandı; nihayet borçları ödeyemeyeceği anlaşılınca iflas ilan etti. Fransız ve İngilizlerin ortaklaşa olarak Mısır maliyesine el koymaları (Dual Kontrol) ülkedeki iç huzursuzluklar arttırırken Urabi Paşa liderliğindeki bir gurup asker ayaklandı. Uzun süredir Süveyş kanalını kontrol altında tutmak isteyen İngiltere ise bütün protestolara rağmen durumu fırsat bilerek 1882'de Misir": işgal etti, Hukuken bir Osmanlı toprağı olan Misir 20. yüzyılın ortalarına kadar fiilen İngiliz işgali altında kaldı. 

İngilizlerin Мізігі işgal altında tutmaları ve Шkenin gelirlerinin büyük bir kısmını kontrol etmeleri halk arasında büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Osmanlı Devleti'nin 1914'te başlayan 
|, Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa 
katılması üzerine İngiltere hidiv Abbas Hilmi Paşa'yı azlederek yerine "sultan" unvanıyla amcası Hüseyin Kamil Paşa'yı getirdi ve tek taraflı olarak Misri himayesi altına aldığını (protektora) ilan etti. Osmanlı Devleti'nin 1918'de mağlup ilan edilmesinden sonra Misir'da bağımsızlık taraftarı bir hareket başladı ve çikan ayaklanmalardan sonra 1922'de İngiltere Mısır üzerindeki protektoranın kaldırıldığını açıkladı. Fuat 1 "kral" unvanını aldı ve bir komisyon tarafından Belçika anayasası temel alınarak hazırlanan anayasa 1923'te resmen yayınlandı. О güne kadar Mısır'daki haklarının baki olduğunu savunan Türkiye ise ilk defa 1923"teki Lozan antlaşmasında yer alan bir maddeyle Misir üzerindeki tüm haklarından vazgeçti. 


Misir bağımsız bir devlet ilan edilmekle birlikte yapılan antlaşmalarla ulaşım, savunma, yabanci çıkarları ме o güne kadar Мізігіп bir parçası olan Sudan'ın yönetimi İngilizlerin kontrolü altında tutuluyordu. Mısır'daki siyaset ise Vefd partisinin çoğunluğunu elinde tuttuğu parlamento, kral ve İnqiliz yüksek komiserleri arasındaki sürtüşmelerden dolayı bir türlü rayına oturamıyordu. Bu arada 
1928 yılında Hasan el-Benna'nın kurduğu İhvan-ı 
Müslimin hareketi de hızla bütün ülkede teşkilatlanarak Mısır'daki İngiliz varlığına karşı büyük gösteriler düzenlediler. Siyasi ve toplumsal tepkiler neticesinde İngiltere 1936'da tedricen Mısır'dan çekilmeyi kabul etti, ancak Kanal bölgesinde asker 
bulundurmaya devam edecekti. Filistin'de 1948 
yılında İngilizlerin himayesinde İsrail adıyla bir Yahudi devletinin kurulması Mısır'lıları da faaliyete geçirdi ve çok sayıda asker ve subay Filistinlilerin yanında savaştı. 

23 Temmuz 1952'de yönetime el koyan Hür 
Subaylar, Kral Faruk'u devirerek cumhuriyet Пап ettiler, Mısır siyasi hayatının bir dönüm noktasını oluşturan bu hadiseden sonra ülkede bir çok değişikliklere gidildi. General Necip'ten sonra Cumhurbaşkanı seçilen Cemal Abdünnasır dış politika- da "tarafsızlık" siyasetini takip ederek Batılı devletlerle arasına mesafe koyarken, bazı Arap devletleriyle birleşme gayretlerine girdi. Şubat 1958'de 


DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 20101 


Mısır ve Suriye "Birleşik Arap Devleti" adı altında birleştiler, fakat bu birliktelik birkaç yıl aradan sonra sona erdi. Abdünnasırın başka birleşme gayretleri de başarısızlıkla sonuçlandı. 


Мізігі tamamen kendi kontrolü altına alan Abdünnasır zamanla "Arap sosyalizmi" adını verdiği bir siyasi ideoloji geliştirdi ve bunun sonucunda da birçok alanda "devletleştirme" politikasını uygulamaya koydu. Başta Süveyş kanalı olmak üzere çoğunluğu yabancıların elinde bulunan müesseseler ve şirketler devletleştirildi. Yapılan toprak reformuyla vakıf arazileri devletleştirildi ve şahısların büyük topraklar üzerindeki mülkiyeti kaldırıldı. 
Devletleştirme politikası neticesinde hayatın bütün alanlarına hakim olan devlet en büyük işveren konumuna qelirken, bürokrasi hantal bir yapı kazanmaya başladı. Nüfus artışının hızlanması, işşizliğin artması, silahlanmaya büyük yatırımlar yapılmasi vs, ödemeler denqesi açığının artmasına neden oldu ve ülkenin ekonomisi kötüye gitmeye başladı. 

Gittikçe otoriter bir yapı kazanan Mısır'da hal- ki organize etmek amacıyla 1962'te Arap Sosyalist Birliği adı altında bir parti kuruldu. Moskova'nın adamı olarak görülen Ali Sabri başkanlığında bu partinin halk üzerindeki etkinliği; baskısı artarken halk tarafından büyük ilgi gören Müslümanı Kardeşler örgütü üyesi bir çok kişi hakkında takibat başlatıldı. Bu arada bu gruba mensup yazarlardan Seyyid Kutub 1966'da idam edildi. 





Temmuz 1967'te İsrail'le yapılan savaştan Misrin yenik düşmesi bütün ülkede büyük bir hayal kırıklığına neden olurken mevcut sistem de eleştirilmeye başlandı. Mart 1968'de bir reform programı hazırlanarak devletleştirme politikasının gevşetilmesi, yeni bir anayasanın hazırlanması gibi о güne kadar takip edilen politikadan vazgeçileceği- ne dair emareler taşıyarı kararlar alındı. Reformların uygulanması konusunda ekonomik ve toplumsal alanda ciddi adımlar atarı Abdünnasır 28 Eylül 1970'te vefat etti. 


Abdünnasırın ölümünün hemen ardından уагdımcısı Enver Sedat Cumhurbaşkanı oldu. Kendisine rakip olabilecek olanları daha başkanlığının ilk zamanlarında siyasetten tasfiye eden Sedat kısa 


sürede bir anayasa hazırlattı. Mısır'ın Ekim 1973'te İsrail'le yapılan savaştan galip olarak çıkması Sedat'ı liberalleşme yönündeki planlarını uygulaması için de bir zemin hazırladı ve 1974'te "Ekim Belgesi” adını verdiği bir reform paketini açıkladı. Ekonomide ve siyasette infitah (açılma) adı verilen bu programda tek parti uygulamasından vazgeçilmesi ve özel sektörün önünün açılması planlanıyordu. Bunun neticesinde 1977'de çok partili parlamenter sisteme geri dönüldü. 


1970'li yılların ortalarından itibaren uyqulanmaya başlanan ekonomideki liberalleşme beklenen sonuçları vermediği gibi ülkede zengin ile fakir arasındaki uçurumun büyümesine ve yeni гепginlerin türemesine yol açtı. Ocak 1977'de temel gida maddelerine yapılan zammın ardından Kahire'de büyük çaplı gösteriler yapıldı ve rejim bundan sonra daha otoriter bir yapı kazanmaya başladı. Çok partili siyasi hayat ise şekli olmaktarı öte- ye gidemedi. 

1979'da İsrail ile yapılan Camp-David barış antlaşması Mısır'ın dış politikasının dönüm noktalarından birisini teşkil eder. Misir Arap dünyası içinde yalnız kalırken ABD'nin Misir. siyasetindeki ağırlığı daha da arttı. 

Sedat"ın takip ettiği iç ve dış politika Mısır'daki İslami hareketlerin güçlenmesine ve bununla bağlantılı olarak eleştirilerin artmasına neden oldu. Diğer taraftan çıkartılan yasalarla parlamento dişi birakılan muhalefet ve ülkedeki dini azınlığı 





nispi bir hürriyet tanıdı. 1980'li yılların ortalarına doğru Misir içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtularak Arap ülkeleri arasındaki eski konumunu tekrar kazandı ve Arap Liginin İsrail ile yapılan barış antlaşmasından sonra Tunus'a taşınan merkezi tekrar Kahire'ye nakle 


dildi. Mısır 1990'lı yıllar boyunca Filistin temsilcileriyle İsrail arasında barış görüşmelerinin sürdürülmesinde önemli rol oynadı. 

Mısır'da 1981 yılından beri olağanüstü hal kanunun yürürlükte oluşu ülkede fikir hürriyetinin ve demokratik hareketlerin kısıtlanmasına neden olmaktadır. 


Arap ülkeleri arasında еп kalabalık nüfusa sahip olan Misirin (1990'lı yılların ortalarındaki verilere göre yaklaşık 60 milyon) bu coğrafyanın en önemli kültür ve turizm merkezi olduğu söylenebilir. Firavunlar döneminden kalan Piramitlerin en büyükleri ve insan başına sahip devasa aslan heykeli Spinx Kahire yakınlarındaki Cize'de bütün dünyadan çok sayıda ziyaretçiyi Mısır'a çekmektedir. Yine Firavunlar döneminden kalan mumyalar ve eserler -Fransızların ve İngilizlerin kendi ülkelerine götürdükleri hariç - Mısır Müzesinde зега епmektedir. 


Başta dünyanın en eski eğitim merkezlerinden biri olan Ezher olmak üzere Kahire Üniversitesi, Aynuşşems Üniversitesi, İskenderiye Üniversitesi we Amerikan Üniversitesi gibi sayıları onyediye 





teşkil eden Kıptiler de Sedat'ın politikalarını eleştirenler arasındaydı. 1980'li yılların başlarında anarşik hadiselerde artışlar görüldü. Özellikle Kıpti azınlık ile müslümanlar arasındaki çatışmalar kan- 
| olaylara dönüşmüştü. Eleştirilerden bunalan 5edat bunları da bahane ederek bütün kesimlerden yazarlar ve din adamlarının da aralarında olduğu binlerce kişiyi tutuklattı. Bu uygulamasıyla bir çok tepkiyi de üzerine çekmiş oldu. 6 Ekim 1981'de bir askeri geçit sırasında Cihad örgütü mensuplarının düzenlediği bir suikast sonucu öldürüldü. 


Enver Sedat'ın yerine cumhurbaşkanı olan Hüsnü Mübarek selefinin siyasetini devam ettirmekle birlikte iktidarının ilk yıllarında hapisteki muhalif aydınları serbest bıraktı, basın ve yayına 


ulaşan Misir üniverisitelerinde diğer İslam ülkelerinden gelen çok sayıda öğrenci de öğrenim görmektedir. 

Misir ayrıca edebiyat, sanat, kitap, tiyatro ve film endüstrisi alanlarında da bütün Arap dünyaбіліп merkezidir. Her yıl Ocak ayında düzenlenen kitap fuarına bütün İslam aleminden çok sayıda yayıncı katılmaktadır. 


Kütüphanecilik açısından da oldukça gelişmiş olan Mısır'da gerek yukarıda adı geçen üniversitelerin kütüphaneleri gerekse birçok vesikanın da muhafaza edildiği Dâru'l-Vesâiki'l-Misriyye dünyanın her tarafından gelen araştırmacılar tarafından kullanılabilmektedirler. 
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OİTANIT 


» Dergi Okuyucusu Olmak 


Bugün dergi okuyucusu olmak gerçekten seçkin bir durumdur. 
Dergi okuyucusu düşünceyi, етеді ve ciddiyeti, hayatının ayrılmaz bir yönü sayar. Dergiler okunur, yazıların altı çizilir, özenle arşivlenir ve yeri geldiğinde referans olarak kullanılır. 


Mehmet Kaplan Hoca, doçentlik çalışması olan 
Tevfik Fikret adlı incelemesinde Tanzimat neslinin 
"gazetecilik" vasfının, © neslin öne çıkan bir yönü | olduğunu söyler, Ona göre | 
Tanzimat nesli, fikirlerini gazeteyle yaymış ve bütün | yazdıkları da gazete yazısı niteliği taşımaktadır. Buna karşılık Servet-i Fünun neslinin belirgin vasfı "dergicilik"tir. Kaplan Hoca bu tespitiyle Tanzimat neslinin sosyal yönüne, Servet-i Fünun neslinin ise bireysel yönüne işaret etmektedir. 
O devirlerin şartları göz önünde bulundurulduğunda her iki neslin, şüphesiz kendine göre haklı çıkış ve dayanakları vardı. Çünkü Tanzimat bir arayıştı, bu arayışın amacı toplumsal dinamikleri harekete qeçirmekti. Ama iş, zaman içinde öylesine yüzeysel bir hal almıştı ki, insani gerekçeler ve durumlar arada kaybolup gidiyordu. Zaten Servet-i Fünun nesli de buna bir tepki olarak doğmuştu. İki nesil arasındaki fark dilde, ele alinan konularda, konuları işleyiş biçiminde, hayata bakışta, insan ilişkilerinde vs. bariz bir şekilde kendini gösteriyordu. 
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Balkan Savaşlarından 
Milli Mücadelenin sonuna kadarki dönemde gazetecilikle dergiciliğin iç içe geçtiği görülür. Sosyal konu- 
“ap, larla ilmi ve edebi metinler aynı mevkutelerde yer alır. 
Gazetelerin baş yazılarında yerine göre edebi tartışmalar yapılır; dergilerde ise millet, memleket ve hükümet meseleleri ele alınır. 


Cumhuriyetle birlikte dergi ve gazete okuru zaman içinde birbirinden ау- 
B” rilir. Gazete bir iletişim, ha- 
“sət ber alma aracı olarak qelişir ve yaygınlaşır. Dergicilik ise türüne göre ihtisas alanlarına yönelir. Yani dergicilik giderek bir mektep haline gelir ve adeta bir ekol merkezi olur. 


Bu süreçte dergiler fikir dünyasını, kitap yayıncılığını, akademik alanı, entelektüel okuru besler. Dergi okumak, bir derginin okuyucusu olmak bir tür tiryakilik ме bir çeşit аугіcalık haline gelir. Dergi okuyucusu aynı zaman da kitap okuyucusudur, 1950-80 arasında ilmi ve edebi kitapların baskı miktarları beş binin altına düşmez. Aynı şekilde dergiler üç bin ile on bin arasında basılır ve satılırlar. 


80'li yıllardan sonra kitle iletişim araçlarını- 





kültür 














BİR VESİKA OLARAK 
EDEBİYAT 

Ahmet Haşim'in bir yazısının başlığı şöyledir: “Edebi eser bir vesikadır.” Bu yazıda edebi metin ve yazar, sahte ve gerçek yönleriyle ele alınır. 


daki çok seslilik ve renklilik gazete ile dergi yayıncılığını nitelik ve nicelik yönünden büyük oranda olumsuz yönde etkiler. Gazeteler daha çok satabilmek ve görüntülü medyanın etkisini azaltabilmek için magazine ve spora убпеlirken, kan kaybını buradan gidermeye çalışırlar. Köşe yazarlığı kavramı, dizi yazı (tefrika) türü etkisini yitirir. Bu türleri, görüntülü medya tartışma programlarıyla kendi içine çeker, Köşe ya- 


Dergiler fikir dünyasını, kitap yayıncılığını, akademik alanı, entelektüel okuru besler. 
Dergi okumak, bir derginin okuyucusu olmak bir tür tiryakilik ve bir çeşit ayrıcalık haline gelir. Dergi oku- 


yucusu аут zamanda “Bir çok yazılar, sa- 


hiplerinin ruh çehresini 


zarları her akşam ekranlardan evlerimize konuk oldukları için efsanevi ve Каrizmatik şahsiyetlerini yitirirler, sıradanlaşırlar. 





Dergiler ise sosyal konulardan elini eteğini çekerek daha çok akademik çalışmaların neşredildiği bir zemin olurlar. Hatta hakemli dergi diye yeni bir tür ortaya çıkar. Böylece dergiler, zamanın şartlarına ayak uydurarak 505- yal fonksiyonlarını, fikri mektep niteliklerini terk ederler. Kitap yayıncılığı da dergi yazarlarından çok görüntülü medya konuğu yazarlara yönelir. 

Bu genel gidişin istisnaları yok mudur? Elbette vardır. Her şeye rağmen gazete olarak çıkarı gazeteler ve mektep niteliğini koruyan dergiler, mevcut şartlara direnerek varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadılar. Bunların azınlıkta olsa bile tirkayisi olan belli bir kesim okuyucusu her zaman vardır. Gazete okumak için gazete alırlar ve fikri seviyelerini korumak için dergi izlerler. 

Bugün dergi okuyucusu olmak gerçekten seçkin bir durumdur. Dergi okuyucusu düşünceyi, emeği ve ciddiyeti hayatının ayrılmaz bir yönü sayar. Dergiler okunur, yazılarını altı çizilir, özenle arşivlenir ve yeri geldiğinde referans olarak kullanılır. Dergi okuyucusu 12- lediği dergiyi genellikle bayilerden satın almaz; abone olur veya kitapçılardan alır. Dergi, okuyucusu için bir hazinedir. Ödünç verilir sonra da geri alınır. 

Günümüzde insanların fikri seviyelerinin yükseltilmesi, insanlar arasındaki kavram kargaşasının giderilmesi, meselelere sahip genç nesillerin yetiştirilmesi ve etkin bir kültür politikası oluşturulması amaçlanıyorsa, bunda dergilerin önemli bir rolü olacaktır. Bu sebeple dergi yayıncılığının desteklenmesi milli bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 


kitap okuyucusudur. 





gösteren bir enstanta- ne olacak yerde, itinalı bir poz fotoğrafisidir. Belli ki eser sahibi, kari- in karşısına çıkmadan evvel, yüzünün fazla kıllarını cımbızla yoldurmuş, saçlarını boyatmış, bıyıklarını yontturmuş, gözlerine bir Баkış, dudaklarına bir tebessüm vermiş ve kendine münasip gördüğü şu veya bu vaziyeti almak için uzviyetin tabii ve mutat hatlarını zorla diğer bir nizama ram etmiş.” 


“Edib veya şair, yalnız cümle ve kelimeye tahakküm kudretinde bir sanatkârdır. Cümle hünerine malikiyet ruha haiz olmadığı vaziyetleri verdirmeye kâfi değildir. Ruh, burnuna halka takılan bir ayı gibi, kolayca raks ettirilemez. Üslüp, ruha vaziyet veren bir kırbaç değil, ruhun harekatını zapt eden hassas fotoğraf camı nevinden, bir tesbit vasıtasıdır. Fotoğraf adesesini aldatmak ne kadar gayr-ı kabilse, üslübu hile ile, olmayanı var göstermeye icbar etmek o derece muhaldir. Bu itibarla ilaç formülü gibi herkes tarafından lüzuma göre kullanılabilecek muhtelif üslüpların mevcudiyetlerinden bahseden eski edebiyat kitaplarının saffeti şayân-ı handedir. Üslüp hayat makinelerinin bir kuvvet muhassalasıdır. Yazının deruni âlemi hakkında bir vesika teşkil eder ve her vesika gibi kıymeti sıhhatindedir.” (Ahmet Haşim, Bütün Eserleri ili, Dergah Yayınları, 1991.) 

Ahmet Haşim, bu düşünceleriyle sadece kendi tecrübelerinden yola çıkarak temel bir soruna işaret etmekle kalmamış, insanlığın tarihi bir sorununu eser/sanatçı bağlamında poetik bir düzleme taşımıştır. Üç çeyrek yüzyıl önce dile getirilen bu kaygıların buqün де geçerliliğini korumuş olması, üzerinde düşünülmeye değer bir konu değil midir? 


ІНҮЛМІТ AYLIK DERGI MATİB MMH 





——— Mehmet Erdoğan 
















"Bir Haçlının Hatıraları 
Jean De Joinville 


Türkçesi: Сіпеуі Кала! 
Vadi Yayınları 

Ankara, 2002 

2713. 


Hatıra ve seyahat kitapları özellikle sosyal tarihin yazılmasında tarihçinin en fazla ihtiyaç duyduğu kaynaklardandır. 
Bu tür eserlerde yazar, gözlemlerini kendi duygu, düşünce ve yorumlarıyla şekillendirmektedir. Bu sebeple yaşadığı dönemin anlaşılmasına sağladığı katkılar kendinden sonraki nesiller için ayrı bir önem taşımaktadır. Birinci elden kaynak olarak kabul edilen bu gözlemler, geçmişin aydınlatılması için en önemli malzeme olarak tarihçinin istifadesine sunulmaktadır. 
Avrupa'da 1200"lü yıllardan beri sürekli yeni baskıları yapılan fe- an De Joinville'nin hatıraları da böyle bir kaynaktır. 

Misir'a düzenlenen б. Haçlı seferine katılan yazar, Memlük Devleti ve bu devleti kuran Türkler ve buna bağlı olarak Türk kültürü ile ilgili değerli bilgiler vermektedir. Aynca Joinville, altı yıl boyunca kaldığı bu topraklardaki sosyal hayatı da çok iyi gözlemlemiş ve orta çağ yakın doğusu ile bölgenin hayat tarzı hakkında çok kıymetli bilgiler aktarmaktadır. O, ІХ. Lous”in Haçlı ordusun- da görevli bir komutan olarak yaşadığı savaşı anlatmakta kalmamış, bölgenin çok yönlü haritasını çıkarmıştır. 


Tevrat, İnciller ve 
Kur'an 

Maurice ВисаШе 

Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez 
ІМЕ Yayınları 

о. Baskı, Ankara, 1998, 386 s. 


Tanınmış Fransız bir operatör doktor olan yazar, önceleri Hristiyan iken daha sonra Arapça öğrenmiş ve Kur'an'ı imceleyerek Müslümün olmuştur, 

Yazarın Kur'an çalışmalarının ürünü olan bu kitap, 1976'da Paris'te ilk yayımlandığında geniş kitlelerin ilgi ve tepkisiyle karşılaşmıştı. Çünkü yazar, Kur'an'la diğer ilâhi kitapları bir karşılaştirma denemesine girmişti. Bu denemede Kur'an'ın ilâhi yönünün devam ettiğini, diğer kitapların ise tahrife uğradığım göstermeye çalışmıştı. 

Kur'an'ı müspet ilim diliyle anlamaya çalışan Bucaille'nin kitabı, Türkiye'deki benzeri çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Bu yönüyle de önemli olan kitap, günümüzde oluşturmaya çalışan çağdaş din dili açısından da görülmesi gereken ve bir basamak özelliği taşıyan bir eserdir. 

Kur'an'ın evrenselliğini anlamaya çalışmanın kestirme yollarından biri onun, “asırların idrakine" dönük mesajını tarihsel yöntemle sistematik olarak karşılaştırılmalı okuma denemelerine tühi 


tutmaktır, Ayrıca böyle bir yol bize, insanlığın idrak seyrini izle- 


me imkân sağlayacağı gibi yeni idrak zeminlerinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. Çünkü tarih kesintisiz bir süreçtir ve geleceğin inşası geçmişin harcıyla mümkündür. 


DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 2001 


Müsbet İlim Yönünden 





Tarih Meşheri 
А. Карр Akyavaş 

TOV Yayınlurı 

Ankara 2002 

1: 415, П: 337. 


Hüseyin Arslan 
Hâtırat kitaplarının, geçmişin bugüne ve yarınlara doğru olarak ak- | tarılmasında göz ardı edilemeyecek öneme haiz olduğu muhakkaktır. Bu tür kitaplar belli bir döneme ışık tuttukları için, tarih tenkidi açısından bulunmaz birer hazinedir. Ama ne yazık ki hatrat kitaplarının yeteri kadar neşredilmediği de bir gerçektir. Neşredilenlere de ön yargı ile yaklaşılması belki de bu tür kitapların azlığının bir sebebidir. Bir diğer sebep olarak da önemli mevkiler- de bulunan devlet adamlarımızın, yazma konusunda kendilerine görevden vazife çıkarmamaları gösterilebilir. 

Türkiye'de son yıllarda hâtırat kitaplarına karşı gözle görülür bir talep görülmektedir. Bu alanda her gün yeni yeni һапга kitapları okuyucularıyla buluşmaya ve bu konuda hissedilen boşluk yavaş yavaş dolmaya başlamıştır. 

Yukarıda önemine işaret ettiğimiz hâtırat kitaplarından biri daha okuyucularıyla buluştu. "Tarih Meşheri" adı altında iki cilt olarak neşredilen ve bir külliyat halkasının bir parçası olan bu hâtırat kitabının yazarı A. Ragıp Akyavaş. 

A, Ragıp Akyavaş, ilk tahsilini Şam'da bir Fransız okulu olan Saint-Vincent-de Paul'de yaptıktan sonra, İstanbul'da Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesine devam etmiştir. Asker olan babasının Şam'da görevlendirilmesinden sonra da Şam Askeri İdadisine girmiştir. Daha sonra İstanbul'a tekrar geri dönen A, Ragıp Akyavaş Pangaltı Harbiyesinden mezun olmuş ve 1917 yılında mülâzım rütbesiyle ordu saflarına katılmıştir. Balkan, Çanakkale, Süveyş Kanalı ve Romanya cephelerinde vatan için düşmanla göğüs göğüse çarpışmış ve bu savaşlarda beş defa yaralanmıştır. Osmanlı Devleti'nin son beş sadrazamına yaverlik yapmıştır, Bu esnada İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve yirmi yıl hakim olarak görev yapmış- tür. Kara Harp Okulu'nda ceza hukuku ve harp tarihi hocalı-Bı da yapan A. Ragıp Akyavaş, basına da intisap ederek çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazmış, ayrıca radyo Коnuşmaları da yapmıştır. 

İşte "Tarih Meşheri" 1969 yılında kaybettiğimiz A. Raбір Akyavaş'ın başta Halkçı, Zafer, Adalet ve Son Havadis gazeteleri olmak üzere, muhtelif gazete ve dergilerde neşredilen ve yazarının tabiriyle senelerin içine "zülf-i perişanım” gibi dağılmış yazılarının, konularına göre tasnif edilerek bir araya getirilmiş halidir. Bu kitap, yazarının ömrünün bir hikayesi olmakla beraber, katılmış olduğu savaşları anlatması ve yaverliği esnasında Osmanlı Devleti'nin son dönemini tahlil etmesi bakımından tarihimizin üzerine tutulmuş bir ayna gibidir, 

"Tarih Meşheri”nin birinci cildi yazarın çocukluk anılarıyla başlamakta, yazarla beraber büyüyerek yoğunluklu olarak harp hâtıralarıyla devam etmektedir. Çocukluğun ilk yılları, hatırda kalan ve unutulmayan günler, Harbiye'ye giriş, oradan mezun olarak ordu saflarına katılması, ardından da 


cepheden cepheye koşma ve harp hatıraları... 

Bir insanın ömrüne bu kadar harbin sığması, yaşanan felâketlere şahit olma ve inancını bir an olsun kaybetmeme, takdir-i İlâhi'ye olan inanç ve güvenden başka bir şey olmasa gerektir, 

Yaşanılanı, olay bittikten ve uzun zaman geçtikten sonra en ince ayrıntılarına kadar hatırlayarak anlatmak, Allah vergisi bir kabiliyet sayılmalıdır, А. Ragıp Akyavaş'ın bu çerçevede kaleminin kuvvetlili-Bi, ifadelerinin düzgünlüğü ve en önemlisi de dilinin kendine özgü о hayran bırakan üslübu gerçekten takdire şayândır. Öyle bir harp hâtırası anlalışı var ki, sanki o felâketi tekrar yaşıyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Sahneyi ifade ederken kullandığı kelimelere yüklediği manalarla kendinizi, bir harp hüturası okumaktan ziyade, günümüzde çekilen trajik ve dramatik filmleri izlerken içine girdiğiniz ruh halinin ortasında buluyorsunuz. Okuduğunuz bir yazının başında, bir taraftan olayın vehameti karşısında tüyleriniz diken diken olarak göz yaşlarınıza hâkim olmaya çalışırken, diğer taraftan da aynı yazının hemen aşağısında kahkahalar attıracak bir anlatım güzelliğiyle karşılaşıyorsunuz, İnsana bir yazıda farklı duygular yaşatan, farklı dünyalara götürüp getiren bir anlatış tarzının kollarına bırakıyorsunuz kendinizi, Bu yüzden kitabı elimize aldığınız zaman, bitirmeden bırakmak istemiyorsunuz ме zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz, 

“Tarih Meşheri"nin ikinci cildine daha ziyade bilgilendirme amaста yönelik yazılar hâkim. Unutulmaya yüz tutmuş eski âdet ve geleneklerimizden tutunuz da, tarihimizde önemine binaen yer etmiş olaylarla beraber, ilim ve kültür hayatımıza yaptıkları katkılar sebebiyle takdire şayan olmuş önemli şahsiyetlerle müşerref oluyorsunuz... 

İki ciltlik "Tarih Meşheri” isimli bu hâtırat kitabını okuyan her insanda, mutlaka tarihimizle ilgili doğru bilgiler edinmenin verdiği bir zevk ve bir tarih şuuru uyanacaktır. Kısa bir bölümünü birlikte okuyalım. 

“Bu tertemiz köylüden kırk seneden beri nikah kaydını niçin nüfusa geçirtmediğini sordum, Türk'ün derdini depreştirmişim meğer, ihtiyar arslan öyle bir coştu Ісі başladı yaralı içini dökmeye: Kırk sene evvel evlendim, Muazzepliğim geldi (muvazzaf askerlik), Gark Trablusu'na (Trablusgarp) gittim. Muazzeplik bitti, döndük geldik. Bu sefer Gazı Edhem Paşa ile Yunan рйушипа bulaştık. Ha bir nefes alalım derken imam başını kaldırdı dediler. Buvaz (bu defa) Yemen'e dayadılar bizi, Yemen'den döndük, Sultan Hamid Efendimiz tahttan indi, Neşet (Reşad) Efendimiz bindi dediler, Bu sefer de Arnavutlar onu begenmediler, Devlete karşı kodular, Bir eyyam da hudud boylarında Malisor eşkiyasıyla boğazlaştık. Vuruşma bitti, Selanik'e indik. Balkan Muharebesi başladı dediler, Belimizden palaskaları çözmeden İşkodra kalesine vardık. Ви da tamam oldu, Döndük geldik memlekete. 
Şöyle bir aklımız başımıza gelmeden, sırtımızı ocağa verip ısınmadan Enver Paşa yedi düvele harp açmış dediler. Dayandık Çanakkale'ye, Çanakkale'den gâvuru kaçırdık. Ver elini Arabistan'a dediler. İngiliz ваушипип eline yesir (esir) düştük. Bir eyyam da Hindistan'da yandık tutuştuk. Döndük geldik Kastamonu'ya, Bir nefes alalım derken hay- din yiğitler Yunan güvuru İzmir'e çıkmış; Mustafa Kemal Paşa harp açmış dediler. Bu sefer de o yangını söndürmeye koştuk. Yunan'ın hesabını gördükten sonra köye döndük. Ancak şimdi aklımız başımıza geldi. Yani Bey, senin anlayacağın kaçmadan kovalamaya vakit bulamadım. Nikah kaydımız açık kaldı. Burası Hak divanı. Sen okumuş bir adamsın, ne bilirsen onu eyle!...” (IL Cilt, 5.50) 

İlim ve kültür hayatımızın, "Tarih Meşheri" gibi tarihi doğru okuyan ve anlatan hatırat kitaplarına büyük ihtiyacı vardır. Bu sebeple önemli şahsiyetlerce yazılmış olan hatıra notlarının sır olarak kalmasına değil, kitaplaştırılarak ölümsüzleştirilmesine çalışılmalıdır, Ancak okunması ve ders alınması şartıyla. 








İlim Felsefe ve Din 
Açısından 
Yaratılış ve 
Gayelilik 


Prof. Dr. Hüseyin Aydın, 
DİB Yayınları 
5. Baskı, Ankara, 2002, 190 5. 


Yaratılış ve gayelilik, felsefe ve din bilimlerinin tartıştığı temel konulardan biridir. Yüzyıllar boyunca çeşitli filozoflar ve bilginler bu konuda kafa yormuşlar, bâzen birbirinin açılımı bazen de farklılık taşıyan yeni yaklaşım biçimleri ortaya koymuşlardır, 

Kadim İslâm kelâmının bu konudaki ciltlerce mülâhazaları kütüphaneler dolduracak boyuttadır. Bugün bizler. müstakil eser, şerh ve haşiyeler şeklinde bulundukізгі yeri işgal eden bu devasa kültür mirasını, İslâm bilginlerinin verimlerini değerlendirmekten aciziz. Konuyla ilgili çağdaş birçok yorumun, geçmiş çalışmalardan гаşıdığı izlerin saklı kalmış olması mesele- nin bir başka boyutudur. Gelgelelim çağdaş felsefenin kendi geçmişine sadık kalarak, en azından geçmişini inkâr etmeden onun üzerinden inşalarla insanlığın önüne sürdüğü yeni sistem ve doktrinleri, çağdaş İslam bilginleri hangi birikimlerle karşılayacaklarıdır? Bu soruya mevcut birikimlere bakarak sağlıklı cevap vermek gerçekten imkönsızdır. Bu sebeple günümüzün araştırmacıları, yaratılış ve gayelilik konusunda batı felsefesini geriden izleme- ye ve onun kendi içindeki gelişme sahfalarına dönük eleştirilerinden hareketle bir yaklaşım ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Kuşkusuz bu da eklektik kalmaktadır. 

Prof. Aydın'ın bu çalışması, konuya bir çerçeve çizen ve okuyucuya derli toplu bilgi sunan didaktik bir çalışmadır. 


DİYAHET AYLIK DERGİ MAYIS 2001 





İLK DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 
MEHMET RİFAT EFENDİ 











1860 (1276)'da Ankara'da doğdu. Müderris Börekçizâde Ali Kazım Efendi'nin oğludur. 
İlk ve orta öğrenimini, Sıbyan Mektebi ve Ankara Rüştiye'sinde tamamladı. Sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a gitti. Orada Beyazit Medresesi Müderislerinden Atıf Efendi'nin tedrisine (ders halkasına) devam ederek ondan müderrislik icazeti aldı. 

İlk memuriyetine Ankara-Fazli- ye Medresesi öğretim üyesi olarak başladı. 23 Ekim 1898'de 
Ankara İstinaf Mahkemesi , üyeliğine atandı. 13 Mayıs 
1904'te yapılan seçimle 
üyelikten ayrıldı ise de 20 
Temmuz'da yeniden üyeliğe getirildi. 25 Kasım 1908 
tarihinde de Ankara Müftüsü oldu. Ayrıca 1911 yılında bir müddet Sivrihisar Kaymakamlığı görevini de vekaleten yürüttü. Bu arada memuriyetinin | yanısıra eğitim-öğretimle olan ilgisini devam ettirdi. Bu cümleden olarak, 1918 de Musile-i Süleymaniye (Süleymaniye Medresesi'nde büyük müderrislere verilen unvan) payesi ile Bursa Müdererrisliği kendisine tevcih edildi. 1920'de “İzmir Paye-i Mücerridi” ve yine aynı yılda Маћгес Payesi'ne layık görüldü. Göstermiş olduğu bu başarıların bir mükafatı olarak, С. Evvel 1336/1920'de de her türlü devlet hizmetlerinde güzel işler görenlere iftihar ve imtiyazı mucip olmak üzere çıkarılan Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı ile ödüllendirilmiştir. 

Sivas Kongresi'nin toplandığı gün (5 Eylül 1919), aynı zamanda Kurban Bayramı arefesi- ne tesadüf etmiştir. Bu vesile ile Ankara halkının ileri gelenleri, Padişaha telgraf çekerek bayramını tebrik etmek istemişlerdi. Fakat Sadrazam 


DİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 2001 


















Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu 
Osmangazi Univ. Fen Edebiyat Fakültesi 


Damat Ferit Paşa, anılan telgrafı “Padişahla vasıtasız görüşülemeyeceği” gerekçesiyle kabul etmemişti. Sadrazamın bu davranışı başta Müftü Mehmet Rifat Efendi olmak üzere Ankaralıları sinirlendirdi. Bunun üzerine, Ankaralılar başka bir telqrafla “... Ne Padişah, ne de onun hükümetini tanımadıklarını bildirdiler” 

Bu tarihten sonra Ankara, Sivas'ta- 
, ki Heyet-i Temsiliye ile daha sıkı bir à ilişkiye girmiştir. Başka bir deyiş- 

>. le, Müftü Mehmet Rifat Efendi tamamen Kuvay-ı Milliye'nin emrine girmiştir. Artık onun için, İstanbul'dan ve огаса tayin edilecek valilere itaat etmek sözkonusu olamazdı. 
Nitekim de öyle oldu. Ulusal hareket aleyhindeki faaliyetlerinden dolayı, Ankara 
Valisi Muhiddin Paşa, 28 
Ekim 1919'da Keskin”de Kuvay-ı Milliyece tutuklanınca, yerine İstanbul Hükümeti tarafından 
Ziya Paşa tayin edildi. Ancak başta 

Müftü Mehmet Rifat olmak üzere Ankaralılar yeni valiyi kabul etmediler. 

29 Ekim 1919 tarihinde Ankara Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti, Müftü Mehmet Rifat Efendinin yönetiminde kuruldu. Bu cemiyetin, Milli Mücadele'ye önemli katkısı olmuştur. Özellikle, Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geldiği tarihe (27 Aralık 1919) kadar olan sürede; vilayet dahilinde (livalar ve kazalarla beraber) teşkilatlanmaya önem verildiği, ülke içindeki diğer milli faaliyetlerle irtibatlı olarak gerektiğinde yardım veya yerine göre, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında her türlü destekte bulunulduğu görülmektedir. Heyet-i Temsiliye”nin Ankara'da çalışmalarına başlamasıyla da Cemiyet, Mustafa Kemal ve arka- 


daşlarına her türlü yardımda bulunmuştur. Öyle ki, bizzat Cemiyet Başkanı Müftü Mehmet Rifat 
Efendi, kendisi ile eşi Samiye Hanım için ayırdığı “cenaze parasını”, bir torba içinde Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret ederek ayağının yanına bırakmıştır. Yine 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya geldiklerinin ilk haftasında, Müftü Mehmet Rifat 
Efendi”nin önderliğinde Ankaralıların, aralarında kirkaltibinbeşyüz liralık yardım topladıkları bilinmektedir. 


Müftü Rifat Efendi, milli harekâtın Anadolu'da yeşerip, hatta gelişip meyve vermesi için milletçe unutamayacağımız üstün hizmetlerde bulunmuştur. 
şüphesiz onun her hizmeti, milli mücadelemiz için anlamlıdır. Bununla beraber, bizce onun en önemli hizmeti, Milli Мйcadele'nin meşrü olduğuna dair vermiş olduğu fet- 





vinde alıkonuldu. Daha sonra 
“Kuvay-ı Milliye adı altında çıkaпап fitne ve fesadın hazırlayıcısı ve teşvikçilerinden olduğu” iddiasıyla, |. Örf-i Divan-ı Harb'ce ölüme mahkum edildi. Bu kararı da Padişah Vahdettin, 15 Нагіran 1920'de “ele geçtiklerinde tekrar muhakeme edilmek üzere” tasdik etti. 

Bu, yüzyıllardır bir din adamı için bir Osmanlı Padişahı ve İslam Dünyası Halifesi'nin (tekrar muhakeme edilmek üzere) ilk 


€ : R 
O günlerde söz konusu yar- asıdır. 


dımlar çok önemliydi. Bu cümleden olarak Uluğ İğdemir, Yılların İçinden (Ankara, 1976, 5. 29) adlı eserinde; “Atatürk Sivas'tarı Ankara'ya yeni gelmişti. Devlet hazinesi bomboştu. Hükümet üç dört bin lirayı bir araya getirmekte sıkıntı çekiyordu. Bir gün, Atatürk'e çok inanmış, o zaman Ankara Müftüsü olan rahmetli Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi, elinde bir mendile sarılmış 1200 lira kadar bozuk para ile Mustafa Kemal'i ziyarete geldi... Ve bağlı mendili masanın üzerine bırakti. Atatürk kendisini son derece duygulandıran bu davranışın anısını hiçbir zaman unutmamıştı. Her bayram Mehmet Rifat Börekçi'ye bir he- diye gönderir ve buna 1200 liralık çeki de eklerdi” diyerek, Müftü Mehmet Rifat Efendi, yapmış olduğu yardımın öneminden söz etmektedir. 

Müftü Rifat Efendi, milli harekâtın Anadoшаа yeşerip, hatta gelişip meyve vermesi ісіп milletçe unutamayacağımız üstün hizmetlerde bulunmuştur. Şüphesiz onun her hizmeti, milli mücadelemiz için anlamlıdır. Bununla beraber, bizce onun en önemli hizmeti, Milli Mücadele'nin meşrü olduğuna dair vermiş olduğu fetvasıdır. 

Müftü Mehmet Rifat Efendi'nin Milli Mücadele lehindeki çalışmaları özellikle Ankara fetvasını hazırlaması Damat Ferit ve Hükümetini çileden çıkardı. Bu nedenle ilk önce 24 Nisan 1920'de Padişah iradesiyle işten el çektirildiyse de, Milli Hükümet tarafından Müftülük göre- 


defa verdiği ölüm fermanı idi. 

Mehmet Rifat Efendi de hakkında böyle ağır karar alnan ilk ve son müftü oluyordu. 

T.B.M.M.'nin 1. Dönemi için yapılan seçimlerde, Menteşe (Muğla) Milletvekili olarak 23 
Nisan 1920'de Meclis'in açılışında hazır bulundu, 5 Eylül 1920'de kabul edilen “Nisab-ı Müzakere Kanunu”, memurluk ile milletvekilliği- nin bir kişi üzerinde bulunmasını yaşaklamıştır. 
Bu sebeple, Ankara Müftülüğü'nü tercih ettiği Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin 13 Ekim 1920 tarihli yazısıyla Meclis Başkanlığı'na bildirilmekle, Milletvekilliğinden istifası 27 Ekim 1920 tarihli birleşiminde kabul edildi. 23 Aralık 1922'de Şer'iye ve Evkaf Vekâleti İfta Heyeti Üyeliği'ne atandı. 3 Mart 1924'te de yeni kurulan Diyanet Reisliği”nin ilk başkanı oldu. 

Memuriyet için yaş sınırını (65 yaş) aşmasıпа гадтеп, yetenek ve uzmanlığından bir süre daha yararlanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun 
22 Ekim 1930 tarih ve 10112 sayılı kararnamesiyle görevine devamı kabul edildi. Bu şekilde ölümüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı görevini sürdürdü. 5 Mart 1941'de Ankara'da vefat etti. Evli olup beş çocuk babasıydı. Oğulları Raşit Börekçi МИ ve МЇ. Fuat Börekçi, ХІ. ve ХИ. 
dönem Ankara Milletvekili olarak T.B.M.M.'de bulunmuşlardır. 


Ali Sarıkoyuncu, Mili Mücadele'de Din Adamları |, 4. Basım, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 5. 133-171. 
Fahri Çoker, Türk Parlamento Тол, TBMM Yayınları, 5, 771- 
#72. 
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ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE BEYAZ 
CAMIN BÜYÜSÜ 


Ülkemizde özellikle özel radyo ve televizyon kanalları faaliyete geçtikten sonra, özel hayatın gizliliği konusunda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Eskiden, değer yargılarımıza göre ayıp, dini inançlarımıza göre de günah olarak nitelendirilen, hatta yasal yönden de suç sayılan kimi davranışların özellikle son yıllarda bu niteliklerini kaybettikleri gözlenmektedir. Bu tür davranışların bir kısmı, özel radyo ve televizyon kanalları kurulmazdan önce de özellikle yazılı medyada yer alıyordu. Arcak yazılı medyanın toplumu etkileme ve erişim gücü sınırlı olduğundan bu tür davranışların toplumdaki menfi etkisi de sınırlı idi. Son yıllarda iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve buna bağlı olarak radyo ve özellikle de televizyonun sınır mefhumu tanımayan gücü ile bu tür davranışların toplumdaki menfi etkisi de çok fazla olmaktadır. Hatta bu etki öteden beri sağlamlığı ile övündüğümüz Türk aile yapısının temellerini sarsacak ve toplumsal çözülmeye ivme kazandıracak kadar büyük boyutlardadır. 

Hemen her şeyin dünyevileştiği ve hemen her davranışın para kazanma hırsı üzerine kurulu bulunduğu günümüzde, yazılı ve görsel medyanın da hem bu davranışları teşvik ettiği, hem de bizatihi medyanın kendisinin bu akıma kapıldığı gözlenmektedir. Bir yandan medya para kazanma hırsıyla ve reyting uğruna özel hayatın gizliliğini görmezden gelmekte, bir yandan da bir kısım insanlar, yine para şan ve şöhret dürtüsüyle "REKLAMIN KÖTÜSÜ OLMAZ" diyerek özel ћауаtını beyaz cama boca etmektedirler. Dolayısıyla günümüzde, özel hayatın gizliliği beyaz camın büyüsüne kurban edilmekte, ya da beyaz cam, her türlü cazibesiyle insanları büyüsüne kaptırmakta ve aynı böcek avcısı etobur çiçekler gibi özel hayatın gizliliğini yalayıp yutmakta, silip süpürmektedir. 

Bazen şöyle düşünürüm; aşk ve sevgi şüphesiz tabii bir duygu. Ayrıca bu duygular Yüce Yaratıcı'nın bütün yarattıklarına bahşetmiş olduğu en kıymetli hediyelerden birisi, О zaman Ferhat ile Şirin'in, Leyla ile Mecnun'un, ya da Kerem ile Aslı'nın birbirine duydukları aşklar, günümüzde adına aşk denilen ve ekranlarda уа da gazete sayfalarında cümle âleme teşhir edilen ilişkiler gibi olsaydı acaba hâlâ yüzlerce veya binlerce yıldır dilden dile konuşulur ve hâlâ dipdiri yaşatılır mıydı? 
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Ömer Sağlam 


AYAKKABI HUTBESİ! 


Medyada haberlerin veriliş şeklinin пе kadar önemli olduğunu herhalde takdir edersiniz. Bazen en masum haber bile öyle bir şekilde verilir ki; haberi okuyanlar ya da dinleyenler haberin gerçek boyutunu anlamazlar ve onu çok değişik şekilde yorumlarlar. Bazen de haber konusu olan kişiler farkında olmadan rencide edilir, insanlık onuru haber verenin şahsi menfaatlerine kurban edilir. İşte burada habercinin niyetinin halis olup olmadığı önem kazanır. 

Meşhur rivayettir; geçmiş zamanlarda ülkelerin birinde yönetimin en üst kademesinde görev yapan bir kimse hakkında “O kimse denizden anlamaz, sudan korkar, şu küçük ırmaktan bile geçmeyi beceremez..." gibisinden haberler yayılır. Adam etrafa tellallar gönderir, adamlar salar ve ülkenin bütün gazetecilerini ırmağın kenarında toplar. Sonra da suyun üstünde yürümek suretiyle karşı kıyıya geçer. Bu olay ertesi günün gazetelerinde "BİZİM YÖNECİTİ YÜZ-ME BİLE BİLMİYOR" şeklinde manşet yapılır. 
Oysa yapılması gereken bu olayın, "BİZİM YÖ-МЕТІСІ BIRAKIN YÜZMEYİ SUYUN ÜSTÜNDE BİLE YÜRÜYOR!" şeklinde manşetlere taşınmasıdır. Ancak haber sahipleri takmış bir kere yöneticiye... 


Geçenlerde gazetelerde buna benzer bir haber vardı: Manşeti "BURSA'DA AYAKKABI HUT-BESİ, AYAKKABI HUTBESİ, AYAKKABILAR İÇİN HUTBE" şeklinde verilmişti. Haberin konusu ise camilerde ayakkabı hırsızlığının önüne geçemeуеп Bursa Müftülüğünün, Cuma hutbesinde hırsızlığın günah olduğundan bahisle toplumsal bir yarayı gündeme taşımasıdır. Eğer siz bu haberi "AYAKKABI HUTBESİ veya AYAKKABILAR İÇİN HUTBE" şeklinde manşetlere taşırsanız, Коnuya yabancı veya dini bilgisi az olan bir okuyucunuz, Cuma ve Bayram Namazı hutbelerinden sonra üçüncü bir hutbenin de Ayakkabı Hutbesi olduğunu sanabilir. Bu ihtimal çok uzak olsa bile muhabir olarak siz, Hutbe gibi aynı zamanda dini hüviyet taşıyan bir kavramı, ayakkabıya indirgemek suretiyle alaya almış, böylece halkımızın dini inançlarıyla dalga geçmiş olursunuz. Aman dikkat, halkımız kendi inançlarıyla dalga geçenleri hiçbir zaman affetmemiştir. Maazallah sizi de affetmez де gazeteleriniz hiç okunmadan SEKA'ya gider. 
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NİZAMSIZLIK VE TAKLİT 


Mahir İz 


(ате. 


 NİZAMSIZLIK 


5 бл МУЛДЕ ne büyük bir düşman olduğunu insan bir anda toparlayamaz. Nizamsızlık, 


ferdin. cemiyetin bütün hayatını altüst eder. Bir evdeki eşyanın yeri belli olmazsa, o evin huzuru kaçmıştır. Ev kadınının ilk vazifesi, temizlikten sonra nizama dikkat etmesidir. 

Bir evde, çocuk terbiyesinin başında, önce onu intizama alıştırmak gelir. Herkes aynı yaratılışta değildir. Her ne kadar intizam önce kadına ait bir vasıf gibi görünüyorsa da, titiz olmayan, lâkayt, kalender kadınlarımıza da rastlanabilir. O zaman aile reisi olan erkeğin bu işe vaz-ı yetmesi lâzımdır. Eğer bunu omuzlarına yükletilmiş fazla bir yük telâkki ederse, evinde hiç huzuru kalmaz, hırıltı, gürültü eksik olmaz ve çocukları intizam bakımından terbiye edecek evin içinde bir örnek bulunmaz. 

Nizamsızlık önce a'sabı bozar, müzminleşince sıhhatı bozar, kötü söz söyleyince ahlâk bozulur. Hülâsa cemiyetin küçük örneği olan aile, temelinden yıkılır. Hükmen ayakta dursa da, hakikatte o aile mevcud değildir. 

Bizler ekseriyetle işi oluruna bırakırız, hırıltı çıkmasın diye ses çıkarmayız. Halbuki bu toplumun bir hakkıdır. Hak ezilirken sükut etmek, şeytana ümmet olmaktır. 

Cemiyet içinde nizamsızlık ise, daha büyük felâketler doğurur. Önce ferdin trafik kaidelerine uyması, bir vatan borcudur. Bir insan sokağa çıktığı zaman, cemiyetten bir cüz olmuştur. Yani cemiyet makinasının bir vidası veya küçük bir çivisidir. 

Mektepte talebeye muaşeret âdâbı, yani toplum arasında yaşama terbiyesi öğretilirken, sınıfta ve mektebin içinde sokağa çıktığı zaman ne gibi vazifeler yüklendiğini de bir bir etraflıca öğretmek büyük bir ictimai ve terbiyevi zarurettir. Bu pedagojinin birinci sayfasıdır. 

Hele şehirler kalabalıklaştıkça bu yük daha çok ağırlaşır. Daha çok dikkatli olmak lâzım gelir. En basitinden yol tıkanmaları göz önüne alınırsa, bunun en sık karşılaşılan sebebi, mutlaka trafik kaidesine dikkatsizlikten ileri geldiği görülür. Yol ne kadar genişlerse geniş lesin, meselâ bir gidiş hattı üzerinde küçük bir ihmal, birçok vakitlerin kaybına sebep olmaktadır. Her gün karşılaştığımız kazalar, terbiye hudutlarından çıkıp, suç sahasına girer. 
Maddi ve manevi vebal tevellüd eder. 

Artık düşünülmelidir ki, nizamsızlık, kanuna riayetsizlik mücadelesi lâzım gelen ne büyük bir El el Huzursuzluk dikkat kaybına, can kaybına ve servet kaybına sebep olmaktadır. 

TAKLİT 

Taklit, hiç muhakeme etmeden her gördüğünü benimsemektir. Acaba bunun ne gibi zararları düşünülebilir? 

Önce benliği yıpratır ve yok eder. Şahsiyet kalmaz, çünkü herkesin kendi varlığından ve benliğinden bir fikri, bir düşünce tarzı, bir görüş zaviyesi, bir zevki, bir hüvviyeti vardır. 

El elden üstündür. Arşa varıncaya kadar, yani herkesin farklı bir kabiliyeti vardır, belki daha iyisini yapacaktır. Neden daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun meydana çıkmasına mani olmalıdır? O halde mubah olan işlerde, yani farz ve vacip olmayan muamelâta ait hususlarda, başkalarını taklit değil, daha iyisini bulmaya çalışmak, bir insanın kendi şahsiyetini değerlendirmek ve yükseltmek bakımından zaruri olduğu gibi, ilimde, teknikte, medeniyette “yol almanın birinci şartı oluğunu unutmamak lazımdır. 

Taklit, insanı daima olduğu yerde bırakır, şahsiyetsiz bir hale koyar, maddeten ve manen yükselmesine engel olur. 

Ancak kadınlar âleminde bilhassa, büyük şehirlerde ve modaya taalluk eden hususlarda taklitin önüne geçmek mümkün olmadığı gibi, bununla da meşgul olmak vakit kaybetmekten 

ibarettir. 

İşlerinde, hareketlerinde, hisleri ma'kulâta galebe çalan zümre arasında mantık, işlemez “olur . Bizim bahsimiz olan taklit, bunun dışındadır. 

Âkâidde i iman bahsinde bile, taklidi imanın aleyhinde içtihadlar vardır. 

ы” mücahede ve mücadelesi gereken konulardan birinin üzerinde gerektiği kadar durduk. 
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